germ CIA' NIN ORTADOĞU ZİNCİRİ; 


rafa Lİ Ün EMİ 
ÇARSAMBA | E Savakve > Bunlar suçlu da 1 ği ei 
” esas kuruluş” 
i E Ağustos 1979 ke yapmaktaydık... 
Suçlu değil mi: Kuruluş yık: 1921 am Karsı casusluk 
8. saytada Kurucusu ŞEFİK HUSNU BÜTÜN ÜLKELERİN I 500 KURUŞ E ekibindeki şahıs 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 


i Beyrut'ta böyle a 
Boa S 
Ë zZ a A e j 
İpekçi olayında MHP'nin CİA'vla beraber MÜ erleri © operasyonlara 


rolü üzerine de İm eman Başsavcılık re'sen soruşturma e açmıştı 


Başsavcı Emniyetten MHP hakkında foplu bilgi istedi 


© Dosyalardan beşinde katillerin MHP teşkilatlarıyla ilişkisi anlatılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Milliyetçi Hareket Partisinin yasa dışı faaliyetleriyle ilgili incelemeler Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülürken, Başsavcı Kazım Akdoğan İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünden, bu parti 


E 
] 


7 


> s 


SE ER 


“av ni ii Eli 8. sayfada ga” 


Sadi Somuncuoğlu, kiralık katil tutan sendika yöneticilerini 


e Ur EE EE EE EN 


K.Maraş davasında tanıklar anlattıkça... 


MHP'nin 


k tli d ki ile ilgili bütün bilgilerin kendisine ulaştırılmasını istedi. 
atilamdaki een savundu de üçü İstanbul, biri An 
| so kara, biri Adana, biri 
Zonguldak Cumhuriyet č ro u Savcılığından, biri ise İs- @ Somuncuoğlu, tanbul Sıkıyönetim As- ü keş i w keri Savcılığından gön- Tür > ın derilmiş yedi dosya buaçiga çI iyor lunuyor. Almanya da Başsavcılığın yazısının Å ADANA (ÖZEL) Emniyet Genel Müdürlü- olduğunu söyledi Kahramanmaraş olayları davasında, e eri alime katliamın MHP ile olan ilişkileri, sal- grabi, “Başsavcılığa “İnti- ADANA dırganlara MHP'li yöneticilerin elebaşı- MHP Genel Başkan 


lik etmeleri, şahit ifadeleriyle de açıklığa kavuşunca MHP'li sanık avukatla- 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


©AP Genel Başkanı 


Demirel, Urfa Milletvekili 


Bucak ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu 


© Kırbaş köyüne yapılan baskında kullanılan otomobillerden birinin bagajında Apocu Salih 


Kangal'ın cesedi bulundu 


BAŞYAZI 


Sahte TKP "iç savaş” siyasetinden vazgeçer i? 

Doğu Perinçek 
7 NCEKİ gün gazetemizde okudunuz. Sahte 


TKP, "Zayıf Halka" teorisini I. Bilen'in ağzından İngiltere hizbinin üzerine yıkarak ken- 


disini sıyırmaya çalışıyor. 


Vah zavallı İngiltere hizbi! Oysa İsmail Bilen partinin resmi görüşünü, broşür haline getirmekten başka bir günahı yoktu. Şimdi okkanın altına giden 


,efendinin konferanslarda açıkladığı 


o oldu. 


Aydınlık, "Türkiye Zayıf Halkadır" teorisini piyasaya sürenin, bizzat İ.Bilen olduğunu belgeleriyle ortaya sermişti. Zaten İngiltere'deki uis Çinin Sesi"' adlı gazete de, sahte TKP'nin orga- 
(Devamı sa.7,sü.9'de) 


ya z" 


MHP li avukat Hülagü Balcılar, (Ayakta olan) Mahkemede 


i > : 


MHP'nin K 


Maraş katliamındaki rolünü gizleme telasında 


HABER MERKEZİ 
Urfa'da önceki gün bir eve yap- 
'tıkları silahlı baskın sonucu AP Milletvekili Celal Bucak'ın kayınpederi 
ile küçük bir çocuğu öldürerek 7 
kişiyi yaralayanların APO'cular olduğu kesinleşti. Bu arada AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, Bucak ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerini sundular. Yeni olayların çıkmaması için Hilvan' da geniş güvenlik önlemleri alındı APOCULARIN SALDIRISI Urfa'nın Hilvan İlçesine bağlı Kırbaş köyünde önceki gece AP milletvekili Celal Bucak ve yakın 
larının içinde bulunduğu bir ev 20 
kadar Apocu tarafından otomatik silahlarla tarandı. Olayda Ismail Arıkan adlı çocuk ile Bucak'ın kayınpederi Mehmet Gerger öldü evde bulunan Celal Bucak, Mehmet Nuri Avcı Fatih Bucak; Nuri Çiçek ve (Devamı sa.7, sü 3'de) 


Korutürk. 
Nikaragua’ da kurulan Geçici 

Hükümete başarılar diledi 


ANKARA (AA) 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Nikaragua' da kurulan 5 kişilik Geçici Hükümete dün bir mesaj göndererek başarı diledi. 


Korutürk Oo mesajında şöyle dedi; 
"Devlet Başkanlığı 


yüksek görevini o üstlenmeniz münasebetiyle tebriklerimi ve rejiminizin başarıya ulaşması için sa- 

(Devamı sa.7,sü ,8'de) 


AP Urfa Milletvekili 


Bucak'ı 
Apocular vurdu 


à 


Olayda ayağından yaralanan veayakta tedavi gören AP Urfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak, 


Uğurlu ' yu kaçıran Göral, 


- . .. sve 
Tekstil Sendikası üyeliğinden . >g ge ihraç edildi 
İSTANBUL (THA) 

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Hüseyin Uğurlu'nun kaçırılması olayıy- la ilgili gözaltına alınan Tekstil Sendikası Bakırköy Şube Başkanı Ahmet Göral'ın Onur Kurulunun 30 Temmuz tarihli kararıyla sendikadan ihraç edildiğini açıkladı. 

Rıdvan Budak açıklamasında "Olay henüz polis açıklaması aşamasında iken, olayın sendikal bilinç, ilke, çıkar ve disiplin açısından çok büyük çelişkisi görülmesi karşısında yönetim or- 

(Devamı sa.7,sü,8'de) 


kal etmiş dosyalar ve ayrıca MHP'nin tespit edilmiş diğer yasadışı faaliyetleri üzerine de elde bulunan malzemeleri degerlendirmeye başladı. 

Hazırlanacak dosyaların kısa sürede Başsavcı lığa ulaştırılması bekleniyor. 


SORUŞTURMANIN 
AŞAMALARI 


Başsavcı, gelen malzemeler üzerindeki çalışmalarını değerlendirdikten sonra, gerekli gördüğü taktirde, MHP aleyhine, Anayasa Mahkemesinde kapatılma davası açabilecek, 

Anayasa Mahkemesin de siyasi partilerin kapatılması istenilen davala- 
«a duruşmalı olarak þakılıyor. Duruşmada kapatılması istenen parti, gerek yöneticileri, gerekse avukatları aracılığı ile savunma yapabiliyor. 

Anayasa Mahkemesi 

(Devamı sa.7, sü.1'de) 


Saddam Hüseyin: 

“Irak” ta darbeyi 

emperyalistler ve kuklaları hazırladı” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Darbe ile ilgili açıklamanın yapılmasından bu yana ilk kez 29 Temmuz gecesi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, "Irak Ordu su, Arap ulusunun kalkanı ve düşmanlara karşı Çekilen kılıcı olması isteğiyle (o güçlendirilmektedir''dedi. 

Saddam Hüseyin, bir askeri okulun diploma töreninde yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü; 

"Düşman güçlerin hazırladıkları oyunlar, gömülmeye mahkumdur. 
Bu korkakça komploya katılan vatan hainleri onurlarını satmışlar ve 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


“#22 --— 


YA TAŞINIRLAR? 


MHP taşınmaz mallarını Türkeş'e devretmiş. 
Ya komandoların adam öldürdükten sonra partiye teslim ettikleri taşınır mallar ne olacak? 


Mısır Elçilği'ni basan teröristlere silahların nasıl temin edildiği belirlendi. 
Yukarıda teröristlerin baskında kullandıkları silahlar görülüyor. 


Filistinli teröristlere yardım edenler sıkıyöneiime devredildi 


Gebzeli emlakçı: "Teröristlere silahları Lübnan’ dan getirdim” 


ANKARA (ÖZEL) 

Mısır Elçiliğini basan ve icerde bulunan görevlileri 45 saat rehin tutan dört teröristin yardımcıları dün emniyetteki sorgularından sonra sıkıyönetime devredildi ve Mamak Askeri Cezaevinde gözaltına alındı. 
Ankara Emyinet Müdürlüğüne bağlı bir ekibin on gün kadar önce Gebze'de yakaladığı suç ortaklarının elebaşısının emlakçılık yapan bir çiftlik sahibi olduğu öğrenildi. Yakalanan iki şoför, iki işçi ve çiftlik sahibinin Lübnan'a geçişine yardımcı olan bir rehberin 


Topuz:” Enerji ve 


diğer suç ortakları olduğu be- Te 

lirtiliyor. petrolü dışardan Emlakçının çiftliğinde yapılan aramada, tedhişçilerin , kul- satın alacağımıza 


landığı Klaşinkofların bir benzeri bulundu, Adli tıp laboratuvarında yapılan incelemede, gerek çiftlikte bulunan silahın gerekse Mısır Elçiliği baskınında kullanılan silahların, sınırı geçirmek üzere sakladıkları arabanın gizli bölmesinin boya izlerini taşıdıkları saptandı. 

EMLAKÇININ İFADESİ 

Teröristlerin suç ortağı olarak gözaltına alınan emlakçı emniyette verdiği ifadede şunları anlattı: 


kömür ve su kaynaklarımızı değerlendirmeliyiz” 


AYDIN'DAN MERİH 
ÇOLAKOĞLU BİLDİRİYOR 
Köy İşleri ve Kooperatifler . 

Bakanı Ali Topuz dış güçlerin“ * kapitülasyonları Türkiye'de başka bir şekilde uygulamaya çalıştıklarını söyleyerek "Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesinde baş- 


7 si 8“ 
(Devamı sa.7, sü.4'de) (Devamı 82-7 sü, ei 


Vekili Sadi Somuncuoğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, İskenderun'da İSDEMİR yöneticilerini öldürtmek için kiralık katil tutan Çelik-İş Sendikası yöneticilerini savundu, Türkiye" deki anarşinin kaynağın- da bugünkü hükümetin bulunduğunu iddia eden Somuncuoğlu, iktidarı milliyetçi sendikalara karşı savaş ilan etmekle suçladı. 

Somuncuoğlu açıklamasında, Çelik-İş Sendikasının İSDEMİR'de büyük bir çoğunluğa sahip olduğunu, bu arada bazı sendika (yöneticilerinin Ankara'dan gelen bir polis ekibi tarafından aranmaya, gözaltına alınmaya başlandığını ve işkence- ye tabi tutulduğunu söyleyerek şunları iddia etti : 

''Bir yandan da bonolu cinayet iddiası ortaya atıldı, Sendikanın sosyal yardım maksadıyla verdiği 5 bin liralık bonoyu bir işçi beşyüzbin lira olarak tahrif e..yor, Daha sonra bu işçi Ankara' 

(Devamı 52.7, sik 7'de) 


MEM-DER, 

PTT konusunda 
Korutürk, 

Ecevit ve Öngüt” e başvurdu 


ANKARA (ÖZEL 
Memurlar Derneği (MEM-DER), seçmen kütüklerinin yazımı nedeniyle 24 saat çalışmak zorunda kalan PTT şehirlerarası ve milletlerarası görevlilerinin durumu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Bülent Ecevit ve Ulastır- 
(Devamı sa.7, sü,1'de) 


Politika gazetesi, TKP'nin İngiltere kanadına karşı 


HABER MERKEZİ 

Merkezi Doğu Almanya'da bulunan TKP'nin bölünmesi olayının yankıları devam ederken, İstanbul' da yayınlanan Politika gazetesi ''TKP'nin bölünmediğini" ileri sürdü, Politika, TKP'nin İngiltere ve Doğu Berlin kanatları arasında tartışma konusu olan "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" broşürünün örgütle hiçbir ilgisi olmadığını, broşürde yer alan görüş- 


leri TKP'nin hiçbir zaman savunmadığını iddia etti, POLİTİKA'NIN KANITLARI Politika gazetesi, iddiasına kanıt olarak TKP Sekretei İ, Bilen'in yurtdışından yayın yapan TKP'nin Sı si Radyosundaki demecini gösterdi, Bu demeçte, İ, Bilen sözkonusu broşürü basanların kendi adını kalkan olarak kullandıklarını söylüyordu. 


(Devamı Sa. 7; Sü: 9'da) 


SİNA ÇILADIR 


Komedi seyretmek için tiyatroya giden seyircinin önceden nasl koşul landığını bilirsiniz: Seyirci, genellikle. 
kahkaha dağarcığını tıka-basa doldur muştur. Hele seyredeceği oyunun baş kişisi, popüler bir komedi sanatçı a ise, seyirci, komedyeni görür-görmez gülmeye başlar. Çoğu zaman sanatçının ne söylediği çok önemli degildir. Sanatçı, ciddi şeyler de söylese, seyirci bu sözler içinde mutlaka bir mizah Öğesi yakalar ya da yakaladığını sanır, başlar gülmeye: 

-Kah kah kah... Kih kih kih... 

Geçenlerde bir gazete, tanınmış komedyenlerle röportaj yaptıydı. Sanatçılardan birisi aynı şeyi söylüyordu. Özetle diyordu ki, "Seyirci bizi bir kez komik olarak tanımış; tutsak bir facia sergilesek, sahneye adımımı Zı atar-atmaz seyirci başlıyor gülmeye..." 


Şu günlerde siyaset sahnemizin MHP namlı örgütü, halk kitleleri önün de komediye koşullanmış seyirci karşısındaki komiklere döndü. MHP ne söylese, ne denli "ciddi" laflar etme- ye çabalasa, halk kitleleri kasıklarını tuta tuta gülüyor. 

MHP, bir süre, cinayetlerini örtbas etmek için esip-gürlemeye çalıştı: yüksekten attı; isterse çok şey yapabileceğini Başbuğun ağzından defalarca tekrarladı. Yani basbayağı “ciddi"' laflar etti. Ama ne zaman ki tel tel dökülmeye başladı; militanları poliste bülbüle döndü, ağırbaşlı "ih- 
.ilalci"* mostrası: cilası çatladı, işte o zamandan bu yana, MHP, komediye koşullanmış seyirci karşısındaki başarısız bir komiktir, yani maskara!. 

Kahramanmaraş davasını alalım 

Kahramanmaraş davasının baş sanıklarından birisi MHP Kahramanmaraş İl Başkanlarından Hasan Balcı. .. Adama mahkemede soruyorlar: 

Siyasi eğiliminiz nedir, hangi partiye mensupsunuz? 

Yanıt, 

-Hiç bir partiye mensup değilim!. 

Halk kitleleri haklı olarak gülüyor... 

MİSK'te imalat halindeki bomba patlıyor; elinde bomba patlayan kişi MHP'li. . Daha sonra binada yapılan aramada bomba imaline yarayan malzemeler bulunuyor. MHP'lilerin açıklaması şöyle: 

-Bombayı dışardan polisler attı. . . 
Halk kitleleri gülüyor. . . 


IIgililerin dikkatine 


IKINCI DEFA EMEKLI OLANLARA NEDEN IKRAMIYE FARKI ÖDENMİYOR? 


Sahne boşaltılmalıdır! 


, 


Bir çok örnek daha verilebilir. 

MHP'dir, sahneden çekilecek degil ya. Baktı ki işin gerçekten çivisi çıktı; o da şu günlerde iyice maskaralığa vurdu. MHP'nin yayın organı durumundaki Hergün gazetesi, hemen her gün, komünist” olarak nitelediği kitle örgütlerinden birisinin kapatılmasını istiyor: 

-POL-DER kapatılsın. .. 

-DİSK kapatılsın. . . 

Falan. 

Hergün, son günlerde tek tek kapatma istemlerinden her halde usandı ki, bu defa, istemlerini toparlayıverdi: 

-DİSK ve sonu DER'li tüm örgüt ler kapatılsın. . . 

Halk kitleleri gülüyor. . . 

Ama, önerilerin daha ilginci, MHP' 


nin Hergün'ünü de aşarak, Kabaklı Ahmet'ten geldi: 
-CHP kapatılsın!. .. 


Bu siyasi maskaralığa son günlerde "Dev-Sol"'cular da katıldılar. MHP' nin bunca kahkaha toplaması, anlaşılan kıskandırdı Dev-Sol'cuları, Onlar da paldır-küldür sahneye doluşarak MHP kumpanyasının gala gecesine renk kattılar; iki saatte 8 işyerini bombalayarak, maskaralığı "teknik" hünerle ya da hokkabazlıkla süsledi. 
ler!. 

Yalnız şu var 

MHP'nin ve onun savunucuları ile Dev -Solcular gibi "yedek aktörlerin maskaralığı, halk kitlelerini artık usiya başladı. Eglence usanca, usanç da nefrete dönüştü. Çünkü her şeyin bir sınırı vardır. Hele siyasi skaralık, durmaksızın. kan akıtan karlığı”” da beraberinde taşıyor sa, sahne boşaltılmalıdır: maskaralar gitmemekte direnirlerse, cebren!... . 

Oysa biz ne görüyoruz? Başta CHP olmak üzere şu an için Türkiye’ nin dizginlerini elinde tutan kimi siyasi güçlerin, bu arada AP'nin, bu kanlı maskaralık karşısında akıl almaz bir gevşeklikle sadece "oyun"'u seyrettiklerini!, , , 

Sözü fazla uzatmayacağız. Sadece şu kadarını söyleyelim: CHP, süregi- den rehavetine son vermez, siyaset sahnesini kanlı maskaralardan temizleme yolunu tutmazsa, kitlelerin domates ve çürük yumurta yağmurunun kendisine de yönelmesini şaşkınlıkla karşılamamalıdır. 

Mti DE yahu. Krala eyes iri 


Bizler devletimize 


yaptığımız met zammı dahil 30 ve daha yukarı olan hizmetten sonra 12 ay nisbetin- de de emekli ikramiyesi alarak 1970 yılından önce emekli olmuştuk. 


1101 sayılı kanun ile 
bilahare çıkarılan 657, 
1327 ve 1897 sayılı kanunlar, 2,5,8 ve 12 sayılı 


itibarı hiz- 


kanun hükmündeki karar- 


namelerle getirilen hü- 


kümler gereğince emekli- 


liklerimizden vazgeçmek suretiyle tekrar T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi durumuna geçmiştik 


1 Mart 1970 tarihinden itibaren fiilen ve ikinci defa olarak resmi kuruluş ve müesseselerde hizmete devam etmekte 


olan ve şu anda miktarı 6-7 bini bulamayan biz emektar memurlar 40 yıla yakın hizmetimizin olmasına rağmen 1425 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun EK-6 maddesiyle getirilen hükümden dolayı tekrar ikinci defa emekliliğimizi talep edememekteyiz. Zira 1425 
sayılı Emekli Sandığı Ka- 


MG, 
KÖY İŞLERİ ve KOOPERATİFLER BAKANLIĞI Y.S.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7.ci Bölge Müdürlüğünden 


1 -Konya Bölgesi mıntıkasında bulunan 2 500.000.00 TL keşifli Konya Seyşehir Boyalı - Bükçe grup köyleri içmesuyu inşaatı kapalı zarf usulü ile i- 


haleye konulmuştur. 


2 -İhale 14-8-1979 Salı günü saat 15.00'de Konya'da Konya fuarı batı güneyindeki YSE 7.Bölge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3 -İhale tasarısı ve ekleri Bölge İçmesuları Şefliğinde mesai saatleri dahilinde 


görülebilir. 


4 -Bu iş için lüzumlu borular ile motopomp grupları idarece verilecek olup, 


bunların bedelleri ihaleye esas keşife dahil değildir. 


5 -İsteklilerin: 


a) Teknik personel beyannamesi, b) Plan ve teçhizat beyannamesi (Teçhizata ait faturalar ekli olarak) c) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu iş için keşif bedeli tutarında (C) grubundan müteahhitlik karnelerini, ihaleye iştirak belgesi olmak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. (En az işin keşif be- 


deli tutarında 


içmesuyu 


inşaatı 


iş bitirme 


belgesi ekli olarak) 


6 -İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 10.8.1979 Cuma günü mesai 
saati bitimine kadar, ekleri 5.ci maddede belirtilmiş olan bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lazımdır Bu tarihten evvel ihale tasarısını ve eklerini dairede görüp, iş mahallini de gezip gördüğünü beyanla dilekçe ile müracaat ermemiş olanlara belge verilmez. İstekliler belge alıp almadıkların? 13.8.1979 Pazartesi sabahından itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

7 -Ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 88.750.00 TL'lık geçici teminat vermeleri ve Ticaret Odası belgesini tekliflerine eklemesi şarttır. İstekli şirket olduğu takdirde ayrıca idare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair Resmi Makamdan Şirketin kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltme- nin ilanı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi; şirketin sirkülerine -eya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekaletnameyi haiz olması. lazım- 


dı. 


8 -İsteklilerin teklif zarflarını 2. maddede yazılı saatten 30 dakika evveline kadar Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim 


etmeleri şarttır. 


9 -Postada vaki gecikmeler ve telgraflarla- yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 


(Basın:18683-765) 


OVYETLER Birligi ve ABD, SALT-2 adını verdikleri bir anlaş ma ile, U-2 uçaklarının Türkiye semalarından uçmasını (o kararlaştırdılar. 
Bunun Türkçesi şuydu: 
İki süper devlet kapalı kapılar ardında ülkemizin bağımsızlığını ve egemenlik haklarını ayaklar altına alıyorlardı. 

Yüzyıllardan beri özgür yaşamış ulusumuz, bağımsızlığına düşkün halkımız, egemenlik haklarına yönelen bu tehdidi sineye çekebilir miydi? 
Hayır! 

Türkiye İşçi Köylü Partimiz, 45 milyon yurttaşımızın bağımsızlık özlemlerine tercüman oldu; bağımsızlık o bayraklarını yükseltti. Gaziantep'ten İzmir'e, Silifke'den Rize" ye, Anadolu ayağa kalktı. Rus beşinci kollarının, mandacıların, teslimiyetçilerin karşısına dikildi. 

Partimizin yükselttiği bayrağın altında toplanan emekçi halkımız bu mücadelede yalnız değildi. Hasan Tahsinlerin geleneğini yaşatan yurtsever aydınlarımız da bağımsızlık bayraklarını yükselttiler. 


Öte yandan yükselen mücadele dalgası, yurtsever tutumla teslimiyetçi tutum arasında kesin bir seçim yapmayı, bir kez daha bütün aydınlarımızın önüne getirdi, dayattı 

Akkoyunla karakoyun bir kez daha birbirinden ayrıştı. 

Bunu somut olarak gözler önüne sermek için basında U-2'ler meselesini tartışan iki profesörün tutumu üzerinde özellikle durmak istiyorum. 


nununun EK-6 maddesi. 


İLK DEFA EMEKLİ. 
YE AYRILMALARIN- 
DA 30 FİİLİ HİZMET YILINDAN (Fiili hizmet süresi zammı dahil) FAZ-LA HİZMETLERİ O. 
LANLAR, TEKRAR E- 
MEKLİ OLMALARI HA- 
LİNDE ÖNCEKİ VE 
SONRAKİ HİZMET SÜ-RELERİNİN 30 YILIN- 
DAN FAZLASI HESA- 
BA KATILMAZ hükmünü amir bulunmaktadır. 


Bilgi, yetenek ve tecrübelerimizden faydalanılmak üzere çıkarılan kanun ve kararnameler. 
le tekrar hizmete alınan bizlerden her ay munta- zaman her türlü kanuni kesintilerle birlikte e mekli keseneği de kesil mektedir. 


Yürürlükte (o bulunan 
1425 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 


EK-6 maddesi; ikinci de: fa emekli olduğumuz takdirde bizleri kolumuz. 
dan tutup hiç bir tazmi nat, veya 18 aylık tutarındaki emekli ikramiye farkımızı veyahut da ikinci defaki çalıştığımız süre kadar ikramiyemizi vermeden karşılıksız emekli yapma tatbikatını getirmiştir. 


Anayasamızın .öngördüğü eşitlik ilkesi de dikkate alındığı takdirde işçiye her yıl için bir ay tutarında kıdem tazminatı, hatta devlete bağlı bazı kuruluşlarda çalışan işçilere yapılan toplu iş sözleşmeleriyle her yıl için 35-45 gün üzerinden kıdem tazminatının bağıtlanması yapılmıştır. 


Çok uzun yıllarını memleket hizmetine vakfetmiş olan ve bundan da büyük bir ONUR duyan biz emektar memurlar e- 


FİKİR MEYDANI 


U-Z'LER VE AYDINLARIMIZ 


iKi TUTUM 


Cüneyt Akalın 


Hocalardan biri, doksanına merdiven dayamıştı. Hocaların hocasıydı. Bembeyaz saçlarını değirmende değil, Türkiye uğrunda ağartmıştı. 
Yaşantısı, cumhuriyet tarihi ile özdeşleşmişti ade- ta. Kurtuluş savaşının karargahı mecliste yetişmiş genç cumhuriyetin üniver sitesinde onbinlerce öğrenci yetiştirmişti. 

Ak saçlı hoca, bütün ömrü boyunca milletin hukukunu savunmuştu. 
Ülkemizin egemenlik hak: larını gözü gibi korumuştu. 

O, bir ömür boyu emperyalistlere, mandacılara, gericilere karşı savunduğu ilkeleri Brejnev'in ya da Carter'in karanlık hesapları için gözardı edecek kişilerden değildi. 

Bu hoca, Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'ydu. 

SALT-2'nin imzalanacağının belli olması ve ABD ile Sovyetler Birligi'nin Türkiye üzerindeki emellerinin ortaya çıkması üzerine, kaleme, kagıda sarıldı. 3 Haziran 
1979 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde şunları yazdı. 

“Egemenlik hakkı, devletçe, içerde yurttaşlara karşı, dışarda ise öbür devletlere karşı kullanılır ki, bu ikinci durumda bu hakka 'bağımsızlık' diyoruz, . "bağımsızlık" dedigimiz kavram devletin e- 


gemenlik hakkının dışarı. 


ya karşi olan tutum ve durumunu belirler." 

Velidedeoğlu, yazısında şöyle diyordu. 


HALKIN SESİ 


sasen birinci defa emekli olmamızda 12 ay nisbetinde emekli ikramiyesi almak suretiyle 1974 yılında yürürlüğe giren 30 
maaş ikramiyeden faydalanamamış ve mağdur duruma düşürülmüştük. İkinci defa emekli olmamızda ise tekrar böyle bir mağdurıyetin ortaya çıkmaması için arada fark olarak görünen 18 aylık ikramiye tutarının bizlere ikinci defa emekli olurken verilmesi, şayet bu husus bütçeye bir külfet teşkil mütalaa edildiği takdirde bu durumda bulunan bizlere emekli olmamızda hiç olmazsa ikinci defa olarak yaptığımız hizmet süresi kadar her yıl için bir aylk maaş nisbeti dikkate alınmak suretiyle bir tazminat veya ikramiye verilmesi için 1425 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun EK-6. maddesinde gerekli değişikliğin yapılarak gerçek adaletin yerine getirilmesi ve biz emektar memurların da bu şekilde çalışmalarının karşılığını almaları ile mümmün olacağı ka naatini taşımaktayız. 
Hizmetleri 40 yıla ulaşmış olan bizlerin de emekli olmalarımızı bu şekilde teşvikle yerlerimize genç kuşakların gelmesinde anılan kanunun ilgili maddesinde gerekli degişikliğin o yapılmasında bir vicdani muhasebenin yapılarak haklı olduğumuza inandığımız bu konumuza eğilerek mağduriyetimizin giderilmesin- de göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkürlerimizi bildirir, saygılarımızı sunarız. 


Emekli İkramiyesi 

Yönünden Mağdur 
Olan Emektar Memurlar. 


",.. Ve en sonunda kendi yüreğimizin içine, derinliklerine bakıyoruz; oradan yükselen bir ses şöyle haykırıyor; "Tam bağımsızlık ilkesini Türk" ün en güçsüz zamanında kafalara yerleştirerek bu ilkeyi gerçekleştiren büyük Atatürk... başını kaldır bak. Türkiye altmış yıl sonra eskisine oranla çok güçlü olduğu bir dönemde ne durumlara düştü, ne gibi onur kırıcı önerilerle karşılaşıyor!..." 

Öteki profesör, Mümtaz Soysal'dı. Soysal da Velidedeoğlu gibi hukukçuydu. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Anayasa Hukuku dersi okutuyordu. Dersin konusu "'milletin hukuku"ydu. Bu dersin varlık nedeni Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak varolmasıydı. 

SALT-2'ler o meselesi ve U-2'lerin uçuşu haberi Türkiye'ye ulaştığında, Mümtaz Soysal da kaleme sarıldı. 18 Mayıs 

1979 tarihli Milliyet gazetesindeki "Açı" adlı köşesinde aynen şunları yazdı: 

"Ne istiyorlardı yani” Bir komşunun tepeden gözetlenmesine göz göre göre razı olmamızı mı? 
Uçağın hava sınırlarını aşıp aşmadığını, Sovyetler yönüne geçerek, Türkiye" ye yeni belalar yaratıp 


yaratmadığını o nereden bilecektik ?"" 
Sovyetler Birliği'nin, 


SALT-2 görüşmelerinde Kıbrıs'tan kalkacak 
U-2 uçaklarının Türkiye üzerinden uçması konu- 


sunda ABD ile anlaştıını sağır sultan bile duydu. Haftalardır gazeteler bunu yazıyor, kamuoyu bunu tartışıyor. Soysal'ın bundan haberi yok mu? 
Anlaşılan, Rusya'nın gözetlenmesi Mümtaz Soysal'ı Brejnev'den daha çok tedirgin etmiş. 

Buna, kraldan fazla kralcılık denmez mi? 

Yukardaki satırları yazan Mümtaz Soysal sıra Türkiye'nin egemenlik haklarına, iki süper devletin Türkiye üzerindeki emellerine gelince, susuyor. 

Soysal, Sovyetler Birliği'nin o gözetlenmesine gösterdiği o duyarlılığın binde birini Türkiye'nin egemenliği söz konusu olduğunda göstermiyor. 

Bu tutumu mazur görmek mümkün değildir. 


Anayasa hukukçusu Soysal'ın, o Anayasa'nın maddelerini ezbere bil- 


diğinden hiç kimsenin kuşkusu olamaz. Soysal "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesini ezbere bilir, Üstelik Soysal, egemenlik haklarının bölünmeyeceğini, parçalanamayacağını, bunun tersi davranışların ülkenin bağımsızlığına, varlığına yöneldiğini de bilir, bilmek durumundadır. 
Pekiyi, iki süper devletin kapalı kapılar ardında Türkiye semalarından uçak uçurtmak istemesi, egemenlik haklarımıza açık ve kaba bir müdahale anlamına gelmiyor mu? 
Mümtaz Soysal da "he sap adamı"' oldu çıktı, İşine geldiği zaman ege- 


menlik bölünemiyor, işi- ne gelmediği zaman ise 'egemenlik biraz bizim biraz da Rusya'nın ' oluveriyor. 

Böylece hukukçu Soy sal, hakkı, adaleti, bilimi bir çırpıda rafa kaldırıveriyor. 

Üstelik, Soysal yazısını büyük bir pişkinlikle bağlamış. "Türkiye teslim olacak mı olmayacak mı?"diye soruyor. 

Ne güzel kelam degil mi? Zeytinyağı gibi üste çıkmak, tam da buna denir işte. 

Türkiye'nin egemenliğine yönelen açık bir saldırı karşısında sus, Brejnev'den fazla Rusya" yı korumaya çalış sonra da "Türkiye teslim olacak mı" gibilerden laflar et. 

Soysal'a kim inanır? 

Somut bir mesele karşısındayız. Dürüst olan meseleyi somut koyar. 
Bugün Türkiye teslim olacak mi sorusunun somut muhtevası şudur: Türkiye iki süper devlete ve özellikle Türkiye üzerinde büyük emeller besle yen Rusya'ya karşı egemenlik haklarını kullanacak mı, kullanmayacak mı? 

Buna' Türkiye halkının verdiği cevap açık ve kesindir. Türkiye teslim olmayacaktır. o Antep'ten İzmir'e, Silifke'den Rize" ye, Anadolu bunu haykırıyor. 

Hıfzı Veldet'in İstanbuldan yükselen sesi, Karadenizlilerin oynak havalarına ve neşeli sloganla rına karışıyor. 

"Karadeniz ayakta, 

U-2'ler uçamaz 

Rusya geçemez." 

Vay, mandacıların, teslimiyetçilerin haline! 


MUĞLA 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 


açık mektup 


ILIMİZ PAZARINDAKİ MEYVE VE SEBZELER YERLERDE SÜRÜNÜYOR 


Ulusal Gıda Kontroı Seminerine gönderdiğiniz mesajınızda “Çağımızda toplumların en büyük gereksinimi, sağhkl gıda maddelerinin temin edilmesidir. Gıda 


kontrol hizmetinin amacı, tüketici sağlığını korumak ve tüketici- nin niteliksiz gıdalarla aldatılmasını önlemek, böylece kontrolsüzlük Pedonyie meydana ge- 


SIVAS 


Öğretmene bakın hele 


Pamukpınar Öğretmen Lisesinde 1974-1975 öğrenim yılında MHP yanlısı öğretmenlerin kışkırtması sonucu öğrenim özgürlüğü ortadan kalkmıştı. Okul Müdürü "Bu okula milliyetçi olmayan giremez. Ya bu deveyi güdersiniz, ya da bu diyardan gidersiniz"'<eklindeki sözleri tüm öğrencilerin önünde söylüyordu. O dönemde 57 öğrenci öğrenim özgürlüğünün olmayışı nedeniyle, okul- dan ayrıldı. Daha sonra CHP'nin çıkardığı bir af kanunuyla okula döndüğümüzde ÜGD'nin yerini almaya çalışan İGD ile karsılaştık. 

Firakı Ozanoğlu adlı öğretmen İGD'nin broşür lerini okulda öğrencilere dağıttı, ama beklediği ilgiyi bulamadı. 

1978-79 öğrenim yılın 


da elinde Aydınlık gazete si bulunan üçüncü sınıftan Erdoğan Tunç isimli arkadaşı. gazeteyi bir daha okuması halinde okul- dan atmakla tehdit etti ve gazeteyi alıp yırttı. 
Daha sonra okuldaki devrimcilerin Aydınlık gazetesine abone olduklarını öğrenince de odasına çekip dövdü ve küfretti. 
Fakat okuldaki üç beş İGD'liden ve Emeğin Birlikçisinden başka hiç bir siyasetten destek görmedi. 

Bu olaydan sonra öğrenci kitlesi şunu anladı. 
Pamukpınar Öğretmen Lisesinde UGD'nin kay- 


bettiği mevzileri İGD kapmaya uğrasıyor. 
Pamukpınar 


Öğretmen Lisesi Devrimcileri Adına 
Haydar Dal 


len ve muıatarı Dinlere varan zehirlenme olaylarının önlenmesini gerçekleştirmektir"" demiştiniz. 

Bu beyanatınız sevindirici idi. Söyledikleriniz birkaç büyük kent dışında henüz gerçekleşmemiştir. 

Yılda ortalama 130 
bin kişinin dizanteriye bu kadar vatandaşın sari hastalıklara yakalandığı, bu nedenle birçok can kaybı olduğu istatistiklerden anlaşılmaktadır. 

Belediyeler ve sağlık kuruluşu yetkilileri meselenin üstüne cesaretle gitmemekte ve halk sağlığı ile alay etmektedirler. 
Fotoğraflar bunu kanıtlamaktadır. 

İlimiz olan Muğla'da halka sunulmak üzere pazara getirilen sebze ve meyveler yerlere serilen çul ve çaput par larının üstlerine yığılarak tozun toprağın içinde satılıyor. 

Modern tarzda yapılan hal binası ve pazar yerleri seçkin kişilere senelik kiaya m her perşem 

e ilçeye gelen pazarcı esnaf hiç düşünülmemiş. 
tir. 

Sattığımız beş on liralık mal için işgaliye alımiyor. Hiç almazsa seyyar tahta tezgah yaparak bizleri bu rezaletten kurtarsınlar. Vatandaş da kurtulsun. 


Seyyar pazarcılar 


lütfü oflaz 


— Baba bulundu! 

— Anlayamadık, hangi baba bu? 

— Mafia'nın babası Hüseyin Uğurlu... 

— Onu bulmak marifet mi? 

— Kimi bulalım peki? 

— MHP'nin babasını bulun da görelim sizi! 


Evet.. Kimileri, 'Mafia'nın babası" şeklinde lanse edilen Hüseyin Uğurlu bulundu diye dü- gün bayram ediyor... 

Kimileri ise, "hani bizim babamız nerde?" 
diyerek mateme bürünüyor... 

Çünkü Türkeş, bir süredir ortalıkta gözükmüyor... 

Onun içindir ki, şimdi MHP'liler harıl harıl "babayı" arıyor... 

Ne hacet ve de ne zahmet o kadar aramanıza? 

Getirin Hüseyin Uğurlu'yu başınıza... 

O babaysa, bu da baba! 

Üstelik MHP'ye, belki de uğur getirir... 

Soyadı bile "'Uğurlu"' baksanıza... 

Öyleyse ne duruyorsunuz? 

“Yenisi bulunduğundan, eskisinin hükmü yoktur" deyin,olsun bitsin bu iş... 

Haydi. 


Bazıları ''babayı" arar, bazıları da Demirel gibi oturur, MHP'nin oylarını nasıl AP'ye aktaracağının hesabını yapar... 

Niyet bu olunca da, sağa-sola göz kırpar: 

"Suçlu parti varsa, yakasına yapışın.. Yapıştınız da karşı, mı çıktık?" 

Nitekim Demirel'in MHP üzerindeki emellerini, MHP'nin assolisti Hergün gazetesi şöyle yazar: 

".. AP Genel Başkanı Demirel, hükümeti “suç işleyen parti varsa onun yakasına yapışma- ya' davet etmiştir! Hem de 'nerede o hükümet' diye özlem ifade eden bir cümleyi de kullanarak! Hesap, bir milyonu herhalde bir hayli aşmış olan MHP oylarının AP'ye kayacağı hükmüne: dayanıyor! 

AP, bir taraftan MHP'lilere sempatik gelecek davranışlar göstermeye dikkat ederken, öbür taraftan da el altından' kapatın kardeşim kapatın' diye gerekli yerlere mesaj göndermektedir! (28 Temmuz 1979) 


Ecevit, bir yerde haklı... 

Süleyman bey, bugüne kadar MHP'yi iyi kullandı... 

MHP teknesi su almaya başlayınca da,elinde- ki can simidini yiyip keyfine baktı... 

Anlayacağınız onu, fırtınalı denizin ortasın- da kaderiyle başbaşa bıraktı... 

Onun için diyoruz ya: 

"Aslan Türkeş, kaptan Türkeş... 

Hesap vakti yaklaştı... 

Saklan Türkeş..." 

İyi saklan ha! 

Elma dersek çık, armut dersek çıkma emi? 


DİRGİNE, ARAÇ DADAY, İHSANGAZİ, KASTAMONU,TAŞKÖöPRÜ,SAMATLAR ORMAN İŞLETMELERİNDEN MÜESSESİMİZE TOPLAM 7500 M3 ÇAM TOMRUK NAKLETTİRİLECEKTİR 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1— KARABÜK'de Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz 

2— İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. 
Yalıköşkü Han Kat, 4-5 deki Mümessiliğimiz. 

3— ANKARA'da Küçükesat, Büklüm Sok. 
No: 22 deki Müessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatlarıyla birlikte engeç 15 Ağustos 
1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'deki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur, 

(Basın: 18916-763) 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Orta Doğuda CİA ile paralel faaliyet yürüten siyonist istihbarat örgütü - Bir renk - Bir harfin okunuşu. 2) Hz. Al taraftarları - Engel. 3) Hak eden-Yalnızca, ancak. 4) Adamakıllı, iyiden iyiye - Yapıt. 5) Durgun sular- da yetişen bir bitki. 6) Bisiklet yarışında, yarışın ayrı koşulan her bir aşaması - Kimyada Nikel'in simgesi - Dahil, dahili, 7) Hır gür çıkaran, asabi kadınlar için kullanılan bir deyim. 
8) Bir müzik aleti - İkiye çıkarmak, tarlayı iki kez sürmek. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Bir bakanlık. 2) Vaka, hadise - Vücudumuzun deri yoluyla dışarı attığı sıvı. 3) Şavk romanının yazarı. 4) Tersi normal sıcaklıkta sıvı halinde olan ağır bir metal - Matematikte sabit bir sayı. 5) Çok çeşitli türleri olan yabani bir bitki - Bir nota. 6) Arabozukluğu, karıştırıcılık. 7) Örnek alınacak söz ya da kısa öykü - Tersi çalışma. 8) O yer anlamında - Bir erkek adı. 9) Çeşitli giysilerin mankenler üzeninde sergilendiği gösteri. 10) Küçük torba - Tersi bir soru eki. 11) Maharet, ustalık. 12) Hekimlikte kullanılan uçucu bir sıvı - Az karşıtı. 


1 Ağustos 1979 


Çin Heyeti başkanı 


resmen açıkladı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Çin-Vietnam görüşmelerinin 9.Genel Toplan- 


ÇiN-VİETNAM GÖRÜŞMELERİ PEKİN” DE SÜRÜYOR Lung: Vietnam'ın eylemleri, barış içinde bir arada yaşama ilkelerine taban tabana zıttır” 


© Cin ilk kez, ABD'ye karşı savaş sırasında Vietnam'a yardım yaptığını 


© Lung:” Vietnam liderleri bir zamanlar “Çin yardımı olmazsa, devrimi sürdüremeyiz' divorlardı” © Cin Vietnam'a yardım için 300 bin kişi gönderdiğini belirtti 


önce Vietnam'a içinde bir arada yaşa manın beş ilkesinin ve 


arada yaşama ilkesi- ne değinmişti. Fakat çok sayıda gerçek, eylemleri- 


barış o bir 


\ HALKLARIN 
Reiki 


Irak'ta "devlet düzenine ve güvenliğine" karşı bir komplonun açığa çıkarıldığının açıklanmasından sonra, tüm dikkatler Orta Doğunun kilit mevkilerinden birinde bulunan sınır komşumuza çevrildi. 

Her önemli olayda olduğu gibi, şu sıra Irak'a ilişkin haberler de büyük çelişkiler taşıyor. Darbecilerin niteliği, tutuklanan ya da idam edilenlerin sayısı birbirini tutmuyor. "Darbecilerin ardındaki esrarengiz devlet" konusunda da ortalığı bir toz duman kaplamış durumda. İran'dan Suriye'ye, Mısır'dan Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya kadar bir takım devletlerin adları sayılıyor. 

Yalnız ortalığı kaplayan toz duman arasında, Irak'ta şimdi de Devrim Komuta Konseyi ve Baas Partisi içindeki Sovyet yanlılarının tasfiye edilmekte olduğu: görüşü giderek ağırlık kaza- 


topraklarını işgal etmesi, Çin sınırında çatışmalar çıkarması ve Kamboçya- 


Demokratik Kamboçya Halk Temsilciler Meclisi Tİ Nuon Chea bir gerilla birliğinin başında 


Demokratik Kamboçya” nın Sesi 


Radyosu, savaşın yeniden başlatılması çağrısı yaptı 


ABD, Nikaragua 'daki yeni yönetimi yıkmaya kalkacak her harekete 

Karşı çıkacağını açıkladı 


© Küba, Sandinista gerillalarına silah vermeyi reddetmiş 


MANAGUA (AJANSLAR) 

ABD'nin Nikaragua Büyükelçisi Lawrence 

Pezzullo, ABD'nin Nikaragua'daki yeni yönelimi yıkmaya kalkacak hiç bir hareketi desteklemeyeceğini söyledi. 


Pezzullo, Geçici Hükümet ile Sandinista Ordusuna yayınladığı bildiride, ABD'nin ayrıca Nikaragua'nın acil; gereksinmelerinin karşılanması için bülün insancıl yardımı yapacağını ve yeni yönetime ekonomiyi düzeltme yolunda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti 


Bu arada Nikaragua Geçici Hükümeti tarafın dan Batı Almanya Büyükelçiliğine atanan Ed wardo Kuhl, yeni yönelimin sosyaldemokrat olarak nitelendirildiğini, ancak Nikaragua'da durum düzelinceye dek halkın askeri eğitim göreceğini söyledi. 


İSPANYOL SOSYALİST PARTİSİ LİDERİ MANAGUA'DA 


İspanyol Sosyalist Partisi Lideri Felipo,Gon zales, bu hafta sonunda Nikaragua'yı ziyaret etmesi beklenen Sosyalist Enternasyonal'in resmi bir heyetinin hazırlıkları için önceki gün Managua 'ya geldi. 

Sosyalist Milletvekili Miguel Angel Martinez eşliğinde Managua'ya gelen Gonzales, Nikaragua Dışişleri Bakanı Miguel Escolo tarafından kabul edildi. İspanyol heyeti, daha sonra Nika ragua Geçici Hükümetinin diğer üyeleri ile yö rüştü. 


İren 

eski başbakanı 
Bahtiyar 
Fransa'da ortaya çıktı 


PAKİS (AA) 

İran'ın eski Başbakanı Şahpur Bahtiyar'ın halen Fransa'da bulunduğu ve sağlığının yerinde olduğu bildirildi. 

Açıklamayı yapan Bahtiyar'ın sözcüsü, Bahtiyar'ın İran'da 3 Ağustos'ta yapılacak olan Kurucu Meclis seçimlerin- den sonra aktif politik hayata başlayacağını öne sürdü. 

Her zaman Şah rejimi- ne karşı çıkan Şahpur Bahtiyar, 1 Ocakta devrik İran Şahı tarafından, o zaman ülkede hüküm süren karışıklıklara son verecek bir hükümet kurmakla görevlendirilmişti. 

Devrik Şaha karşı ayaklanmayı yönetenler, özellikle dini lider Ayetullah Homeyni,Şah tarafından atanması nedeniyle Bahtiyar hükümetinin yasallığını tanımayı reddetmişti. 


Mısır-ABD-İsrail Dışişleri Bakanları toplantısı ertelendi 


WASHİNGTON (THA) 

ABD'nin, bu hafta sonunda Washington'da Mısır-ABD-İsrail Dışişleri Bakanları arasında yapılacak toplantıyı ertelediği bildirildi. 


Hatırlanacağı üzere 
ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, İsrail'in 


Sina Yarımadasından çekilmesi sırasında BM Bariş Gücünün durumuna bir çözüm bulunması için Mısır ve İsrail'e bir görüşme yapma önerisinde bu-Tunmuştu. 


Şah rejiminin çökme si ve Ayetullah Homeyni' 


nin İran'a dönmesinden sonra,Şahpur Bahtiyar 
12 Şubatta ortalıktan 


kaybolmuş ve bulunduğu yerler hakkında çıkarılan söylentiler şimdiye kadar doğrulanmamıştı. 


ABD'NİN 
BÜTÇE AÇIĞI 
ARTIYOR 


WASHİGTON (AA) 
Amerikan Senato su Bütçe Komisyonu Başkanı Edmund 
Munskie, 1 Ekim 
1979-30 Eylül 1980 
tarihleri arasındaki 
1980 mali yılında, 
Amerikan bülçe açığının 34 milyar dolara ulaşabileceğini ve bunun da, halen için de bulunduğumuz 
mali yılınkinden 4 
milyar dolar daha fazla olduğunu bildirdi. 


Bütçe Komisyonu 


Başkanı Munskie, 
bütçe açığının 23 
milyar dolardan fazla olacağının giderek kesinleştiğini söyledi ve bunu, özellikle petrol fiyatlarına, ekonomideki durgunluk eğilimine ve Senalo'nun bütçede lasarruf yapma olanağı- nın olmumasına bağladt. 


BANGKOK 

Demokratik Kamboç ya'nın Sesi Rad yosu, hal ka yaplığı çağrıda, "Kur tarılmış bölgelerin geniş letilmesi ve savaşın yeni 


den başlatılmasını" istedi Radyo bu çağrıyı, Viet nam desteğindeki Heng Samrın yönetiminin, Demokratik Kamboçya yetkililerini “katliam” 


suçuyla yargılamak istemesi üzerine yaptı 

Heng Samrin yönetimi Demokratik Kamboçya yöneticilerini yargılamak için 11 üyeli mahkemeler kurmuştu. Heng Samrin yönetimi söz konusu yöneticileri "katliam" suçundan, idamdan ömür boyu hapise kadar varan cezalara çarptırmak istiyor. 


Portekiz 
Başbakanı, bakanlar kurulu listesini açıkladı 


LİZBON/AJANSLAR 

.Portekiz Başkanlığına atanan Bayan Maria 
De Lourdes Pintassilgo, görevi almasından 11 gün sonra 16 üyeden oluşan bakanlar kurulu listesini açıkladı 


Yeni Başbakan dün yaptığı basın toplantısı ile yeni bakanlar kurulu nu takdim etti. 


Açıklanan yeni hükümetin listesi, Başbakan Bayan Pintassilgo tarafından Devlet Başkanı Antonio Ramalho Eanes'e sunuldu 


Yeni hükümette İçişleri Bakanlığına Yarbay Manuel Da Costa Braz, Dışişleri Bakanlığına Joao Carlos De Freitas Cruz ve Savunma Bakanlığına da Albay Jose Alberto Loureiro Des Santoz getirildiler 


ETA, istekleri yerine 


getirilmezse tedhişçiliğini 


sürdüreceğini açıkladı 


MADRİD (AA) 
Geçtiğimiz pazar günü 5 kişinin ölümüne ve 90'dan fazlasının da yaralanmasına neden olan patlamaların ardından, yeni bomba tehdit leriyle karşı karşıya kalan İspanya Hükümeti, bazı önemli yerleri korumak için önlemler aldı ve Madrid askeri garni zonunu takviye etli. 


Söz konusu bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenen Bask Ayrılık- 


çı Grubu (ETA), is'le yayınladığı o bildirisinde, turist merkezlerine 


bombalı saldırılarını sürdüreceğini bildirdi 


ETA bildirisinde ayrıca, İspanya Hükümetini, hapishanelerdeki Bask ayrılıkçı tutuklular için daha iyi şartlar sağlamaz- sa patlamaların arlırılacağı konusunda uyardı. 

Öte yandan bir Bask milliyetçi lideri pazar günü ölüm Olaylarının üzerinde durdu ve sokaklarda şiddet olayları devam eltiği sürece hükümetle bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığını söyledi 


Başkanı Han Lien Lung, 


ısı 31 Temmuz günü Pe- mama sorununun ele 

kin'de yapıldı. N alınması gerektiğini vur-Toplantıda bir konuş- | guladı 

ma yapan Çin Heyeti Han Lien Lung ko 


nuşmasına devamla şun 


hegemonya peşinde koş- 


nin barış içinde bir arada yaşama ilkesne taban tabana zıt olduğunu kanıtlamaktadır." 

Lung konuşmasında, Vietnam'ın asker gönde- 


iki ülke arasındaki çatışmaların kökünden çözü lebilmesi için herşeyden 


Almanya, Vietnam'a siyasi ve ekonomik baskı uygulanması 

gerektiğini belirtti 


©Danimarka Başbakanı Jorgensen, Fam Van Dong’ a bir protesto telgrafı çekti 


DIŞ HABERLER SER VİSİ Federal Almanya Kalkınma İçin Yardım Bakanı bir süre önce yaptığı açıklamada, Vietnam'a siyasi ve ekonomik baskı yapılmasını istedi. Bu yöntemin, insanların Vietnam'dan göç etmesini engelle yecek tek yöntem olduğunu söyleyen Bakan, hükümetinin çok sayıda insanın Vietnam'ı terk etmesine karşı olduğunu belirtti. 


Bakan ayrıca, F. Almanya'nın Vietnam'a yaptiğı her türlü yardımı yakın zamanda durduracağını da belirtti. 


Kalkınma İçir Yardım Bakanı Offergeld Tayland'a yaptığı gezi dönüşünde, bu ülkeye yapacak lari yardımı da artıracaklarını açıkladı. 


Bilindiği gibi F. Almanya Başbakanı Schmidt yaptığı bir açıklamada, "insanları göçe zorlayanlara değil, göçe zorlanı ılara ve onları kabul öden Güneydoğu Asya ülkelerine yardım edeceğiz" demişti. 

öte yandan Danimarka Başbakanı Anker Jorgensen, Vietnam Başbakanı Fam Von Dong'a bir protesto telgrafı gönderdi 

Başbakan telgrafında şu görüşlere yer verdi: 


"Sayın Van Dong, 1977 yazında Danimarka'yı ziyaretinizde size Danimarka halkının, Vietnam'a savaş döneminde ve zaferden sonra büyük sempati beslediğini, Vietnam'ın yeniden inşası için Danimarka'nın yardımda bulunacağını söylemiştim. 


Brezilya'da polis grevci işçilere saldırdı 
1 isci öldü 


BREZİLYA (AA) 


masını isteyen grevci iş- 


Brezilya'nın Minas Ge- çilere bir mesaj gönde rais eyaletinin başkenti ren Brezilya Devlet Baş Belo Horizonte'de grev- kanı Joao Baptista de ci işçilerle polis arasın- Figueredo, işçilerden, da dün çıkan olaylarda işverenle görüşmelere 
1 işçi öldü, 5 işçi ve yeniden başlamalarını 
9'uda itfaiyeci ol- istedi. Öte yandan, senmak üzere 14 kişi yara dikalar da grevci işçilelandı rin arasına kışkırtıcılaücretlerinin artırıl- rn sızmasını kınadılar 


ları belirtti rerek Laos'u tamamen "Vietnam taralı gö denetimi altında bulunrüşmelerde barış içinde duması, Kemboçya'nın 


Danimarka Başbakamı Jorgensen 


"rakat Danimarka hükümeti ve halkı Vietnam göçmenlerinin trajik durumlarını kaygı ve üzüntü ile izlemektedir 

“Biz Danimarkalıların düşüncesine göre, her insanın memleketinden ayrılma özgürlüğü vardır. 
Ama asla zorla sürgün edilemez. Hükümetinizin bu uygulamalar: devem ettiği sürece Danimarka halkının sempatisini kaybetmeye de devam edeceksiniz.” 

Bilindiği gibi Danimarka Beşbakam Anker Jorgensen Vietnam'ın Amerikan emperyalizmine karşı savaştığı yıllarda Vietnam'la Dayanışma Komitesi üyesi idi 


Danimarka Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesinden sonra, Danimarka hükümeti, daha önce vereceğini açıkladığı bütün yardımları da kesmiştı 


SALT-2'ye karsı cıkan senatörler, anlaşma onaylansa da nükleer gücün artırılmasını istiyor 


birincisinin stratejik den- 


geyi kurmak, ikincisinin Amerikan Senatosu ise nükleer istik-arı güç-SALT-2 tartışmalarını lendirmek olduğunu ileri sürdürüyor, ABD Dışişle sürdü. 
ri Bakanı Vance 31 Tem Bilindiği gibi Senatomuz günü Senatonun Si- da SALT-2 Anlaşmasına lahlı Kuvvetler Komisyo karşı çıkan senatörler, nunda bir konuşma yap Carter yönetiminin en tı azından, SALT-2 onay 


Vance konuşmasında ABD'nin iki görevinin olduğunu, bu görevlerden 


landıktan sonra da nükleer gücünü artırması gerektiğini savunuyorlar. 


ROMANYA KOMÜNİST PARTİSİ 12.KONGRESİ 
19-24 KASIMDA YAPILACAK 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Geçtiğimiz 4-5 Temmuz tarihlerinde, Nikolay 

Cavuşesku'nun başkanlığında, Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi ile Romanya Kal 

kınma ve Ekonomik Yüksek Konseyi, ortak ge nişletilmiş bir toplantı yaptılar. 


Toplantı sonunda Merkez Komitesi, Komünis Partisi 12.Kongresinin gelecek 19-24 Kasım tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdı. Genişletilmiş toplantıda ayrıca, ülkenin geleceği ilişbelge üzerinde tartışıldı. Genişletilmiş toplantıya katılanlar, 1981-1385 planına ilişkin 12. Kongre Talimatları Taslağını da tartıştılar ve bu taslağı onayladılar. 


Nikolay Çavuşeşku genişletilmiş toplantıda Yaptığı konuşmada, "Tam eşitlik, milli bağımsızlı-Ša ve egemenliğe saygı, iç işlere karışmama, karşılıklı yarar, devletlerarasındaki ilişkilerde kesinlikle kuvvetle tehdit etmeme ve kuvvete başvurmama ik kelerine dayanarak, uluslararası işbirliğinin güçlen- 


HU için bütün sorumluluğumuzla çalışıyoruz” edi 


Avrupa'da güvenliğin gerçekleştirilmesine katkı. 
da bulunmak, dünyadaki tüm anti-emperyalist ve ilerici güçlerle dayanışmayı sağlamlaştırmak için kesin kararlı olduklarını belirten Romanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Nikolay Çavuşeşku, “Ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da halkımızın çıkarlarına barış ve ilerleme davasına özgürlük içinde kalkınmak isteyen ve barış dile-VE bütün milletler ve halklara hizmet ediyoruz” 

edi. 


belirlenen dönemler içinde 


Romanya'da, emekçilerin ücretleri artırılıyor ve hayat seviyesinin yükselmesi için çaba harcanıyor. Yukan- da tarlada çalışan köylüler. Onların da emeklilik hakları var 


Tayland sınırına çok sayıda asker yığması gibi gerçekleri Hanoi'nin barış içinde bir arada yaşama ilkelerine uymayan eylemleri olarak sergiledi. 

Lung konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Çin tarafı Vietnam' 
ın. düşmanlarını alt etmesini destekledi ve yardımda bulundu. Vietnam 


liderleri bir ozamanlar "Çin'in yardımı olmasa devrimi sürdüremeyiz' 


diyorlardı. Şimdi ise Cin" in, Vietnam ilhak etme komplosu içinde olduğunu söylüyorlar, Vietnam liderlerinin sözlerin- den dönmelerinin nedeni, son tahlilde, Çin'in bölgesel hegemonyacılık uygulamalarına Karşı çıkmasından başka bir şey değildir. 


VİETNAM'A 300 BİN 
ÇİNLİ YARDIMA 
GİTTİ 


Lung, Vietnam'ın 
ABD ile 1964-1975 yıl ları arasında yaptığı savaş sırasında, Vietnam'a yardım için 300 bin Çinli askeri personelin gönde- 


rildiğini açıkladı. Lung, binlerce Çinlinin cesetlerinin Vietnam top- 


raklarında yattığını hatırlatarak, "1964-1971 yılları arasında Vietnam'daki Halk Kurtuluş Ordusunun sayısı 300 binden fazlaydı"' dedi. 


Lung Vietnam'a savaş sırasında büyük miktarlarda malzeme yardımı yaptığını, binlerce hava savunma personeli ve mühendis gönderdiğini, kuzey demiryolunu ulaşıma açık tutmak için bu insanların bir çoğunun öldüğünü, bir o kadarının da yaralandığını belirtti 


Han Lien Lung'un bu açıklaması, Çin'in Vietnam savaşına yardımda bulunduğu konusundaki ilk resmi açıklamasdır. 


Enver Sedat 


nıyor. Şimdi de diyoruz çünkü Irak hükümeti bir süredir Moskova'nın Beşinci Kolu Irak Komünist Partisine karşı mücadeleyi şiddetlendirmişti. Bu Partinin devlet kademelerinde ve ordu içinde yuvalanmış üye ve militanlarını ayıklamaya hız vermişti. Devlet Başkanı Hasan El Bekr'in yaşlılık ve sağlık" nedenleriyle görev- den çekilmesinin ardından, bu hareketin daha da hızlandığı ve Baas Partisi düzeyinde ele alındığı anlaşılıyor. 

Geçtiğimiz yıl Moskova bir dizi darbe düzenledi. Afganistan ve Güney Yemen'de başarıya ulaştı ama Irak'ta taşa çarptı. Böylece Irak'la Sovyetler Birliği arasındaki soğukluk iyice su yüzüne çıktı. 

Moskova yöneticileri, Irak hükümetinin bağımsızlığa önem veren tutumundan hoşlanmamışlardı. Irak hükümeti, havaalanlarını Eritre halkının üstüne bomba yağdıran Rus uçaklarına kapamıştı. Rus ve Kübalı askerlerin desteğin- de Somali'ye saldıran Etyopya karşısında Somali'nin yanında yer almıştı. Basra Körfezi- nin güvenliğinin Körfez ülkeleri tarafından korunmasını istiyordu. 

Yani Irak hükümeti artık "çizmeyi aşmıştı". 
Bunun üzerine Rusya, beşinci kolu vasıtasıyla bir darbe girişiminde bulundu. Arha sonuç kendisi ve yandaşları açısından hiç e iyi olmadı. 
İşte Irak'ta Moskova yanlılarının tasfiyesi esas olarak o günlerden kalmadır. 


Orta Doğuda Rusya'ya ve Beşinci Kollarına karşı alınacak tavrın dersini, bizzat Rusya vermektedir. Irak bugün Rusya'ya karşı, "Dostluk ve İşbirliği" anlaşmasını imzaladığı 1972 yılından farklı davranmaktadır. Irak'n Rusya ile olduğu kadar doğu blokuyla da ticari ilişkileri * zayıflamıştır. Son günlerde İngiliz ve Fransız devlet adamlarının Irak'a yaptığı ziyaretlerle Irak'la batılı ülkeler arasında bir yakınlaşma görülmektedir. 


Saddam Hüseyin ve diğer Irak devlet adamlarının verdiği demeçlerde, Arap dünyasında Sovyet nüfuzundan duydukları kaygı açıka görülüyor. Saddam Hüseyin, Suudi Arabistan'ın Rusya tarafından işgaline kayıtsız kalmayacaklarını o Söyledi. Kimse ortada fol yok yumurta yokken böyle bir açıklama yapmaz. 

Olayların gelişmesi de Irak'taki komplo girişiminin ardındaki "esrarengiz devletin" Rusya olduğunu göstermektedir. Dünyamızın en kritik bölgelerinden biri olan Orta Doğuda Sovyet yıkıcılığına ve beşinci kollarına; karşı alınacak tavrın, bölgenin güvenliği açısından ne kadar önem taşıdığı, her gün biraz daha fazla 


aI - ortaya çıkıyor. 
Çin'e gidecek 7 
PEKİN (THA) 
Mısır Devlet Baş 


Enver o Sedat'ın a tül Batı Almanya Başbakanı ayı sonunda Çin Halk Sch . ri a midt Polonya'ya gidiyor 


Cumhuriyetini ziyaret etmesi olasılığının buluncüsü Klaus Boelling, gazetecilere Schmidt'in 


duğu, ancak ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi. 


BONN (THA) 
Batı Almanya Başba- 


E 9 ' sni kanı Helmut Schmidt'in geziyi Gierek'in isteği enmet Sodai ia e gelecek ay Pölanya'yı üzerine yaptığını belirt- a seii me ya- Ziyaret ederek Polanya ti. Schmidt Polonya'ya pacağı ve iki ülke arasın- komünist Partisi Lideri gitmeden önce, Dani- 


daki ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele alacağı belirtildi. 


Edward Gierek ile görüşeceği bildirildi. 
Alman Hükümeti söz- 


marka'da Basbakan Anker Joergensen ile de görüşecek, 


1976-78 dönemi hayat seviyesinin yükselmesine ilişkin rakamlar: 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Romanya Merkez Komitesi ile Romanya Kalkınma ve Ekonomik Yüksek Konseyinin 4-5 Temmuz tarihlerinde yaptığı ortak genişletilmiş toplantıda, enerji, beş yıllık plan, bilimsel ve teknik araştırma kalkınma gibi konuların yanı sıra, halkın hayat seviyesinin yükseltilmesi üzerinde de duruldu. 
Toplantıda hayat seviyesinin yükseltilmesi konusunda, 1976-1978 yılları arasında kaydedilen ilerleme şöyle sıralandı: 


* Yeni ücretler, ücret tespiti için öngörülen tarihten üç ay önce, 1 Haziran 1978'de gerçekleşti. 

* ücretler işçiler için yüzde 17.3 ve diğer personel için yüzde 15.7 oranında artırıldı. 

* 1975'den 1978'e kadar gerçek ücretlerde 21.4'lük bir artış oldu, böylece beş yıllık bir dönem için öngörülen ücret zamları (yüzde 18-22) sadece üç yılda gerç eklegtrildi, 


arttı. Böylece MEL önler kişi tasna düşen ii miktarı yüzde beş oranında aşılmış oldu. 

* Emekliler ıçin ödenen ücretler yüzde 4 ile 20 arasında artırıldı. 

* Köylüler için bir emeklilik sistemi oluşturuldu, 

*1977'den ilibaren devlet çocuk zammı yüzde 15 oranında yükseltildi; bir- den çok çocuğu olan annelere yapılan yardımlar çoğaltıldı, 

* Toplumsal tüketim fonlarından halkın elde ettiği gelir (toplumsal ücret) 1975'de 57,4 milyarLei iken, 1978'de 68,8 milyar Lei'ye yükseldi (Romanya para birimi), 


+ 1975'e göre 1978'de perakende satış 43 milyarLeiar!lı. Temel ihtiyaç maddelerinin salışında yüzde 8,2, diğer ihtiyaç maddelerinin satışında ise yüzde10.6'luk bir arlış kaydedildi. 

* Bu dönem içinde 2,3 milyon insanın yararlandığı haftalık çalışma süresi 7 
kısaltıldı, : 
: 
: 


ELLER EEE ELELE EEEEEEEEEEEPEEEEEEEEEEEEELEEYELEKEELİ 


1 Ağustos 1979 


em ai Serlikei 


Uzlaştırma Kurulu çalışmalarını pazartesi günü tamamlayacak 


45 bin demiryolcunun 


gözü imza, 


sözleşmede... 


©KITlerde çalışanlar içinde en düşük ücreti alan TCDD işçileri, maaşlarının 20 bin liraya çıkartılmasını istiyorlar 


lanacak 


© İşçilerin talepleri arasında cumartesi gününün tatil olması da var 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı DYF- 
İŞ Federasyonu ile 
TCDD İşletmesi adina TÜTİS arasında sürdürü len toplusözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedenivle. o- 


luşturulan 5 kişilik Uzlaştırma Komitesinin çalışmalarını pazartesi günü tamamlayacağı öğrenildi. 
Bu arada İstanbul Sirkeci Garında çalışan demiryolu işçileri de kendileriyle görüşen muhabi- 


rimize, o toplusözleşme- nin bir an önce sonuçlandırılmasını ve ücretlerin bugünkü yaşam koşullarına göre yükseltilmesi gerektiğini söylediler. 

Devlet Demir Yolla- 


Dok-Gemi-İş Genel Başkanı muhalefeti sindirmek için yeni yollara 


başvuruyor 


Aslan Sivri, 4 işçiyi zorla emekliye sevkettirdi 


©Emekliye sevkedilen işçilerden biri Denetleme Kurulu Başkanı, biri de Yönetim Kurulu üyesi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Dok-Gemi-İş Sendikası Başkanı Aslan Sivri,Camialtı Tersanesinde çalışan ve kendisine muhalefet eden 4 işçiyi Denizcilik Bankası İşveren Vekillerine baski yaparak emekliye sevkettirdi. Haberleri olmadan emekli- ge sevkedilen 4 muhalif işçiden ikisi Sendikanın Genel Denetim Kurulu Başkanlığını ve Yönetim Kurulu üyeliğini yapıyorlar, 

Zorla emekliye sevkedilen işçilerden ikisi önceki gün sabah işbaşı yapmak için işe gel- 


diklerinde, kartlarının yerinde olmadığını gördüler, Kendilerine, 


emekliye sevkedildikleri bildirildi. Bu durum üzerine zorla emekli edilen işçilerden Emin Can şunu söyledi: 

'1959 yılında bekçi olarak girdiğim tersane- de daha sonra bekçibâşlığı yaptım ve İş Emniyetinde çalışmaktayım. 
2 dönemdir, Dok:-Gemi- 
İş Sendikasının Yönetim Kurulu üyeliğini yapiyorum. 

“Biz sendikadan, işçilerin rızası alınarak ve adam kayırmadan iş 


İLİ 


yapılmasını istiyorduk. 
Ayrıca işçi arkadaşlarla görüşüp onların da görüşünü alıyorduk. Sendika yönetiminin davranış ve uygulamalarına muhalefet ettiğim için bana bu kanunsuz uygulamayı yaptılar, İşvereni, Aslan Sivri'nin baskılarına boyun eğmemeye çağırıyorum ve emekliye sevkedilmemizi protesto ediyorum." 


Emekliye sevkedilen işçilerden Alaaddin Lomlu ise şunları söyledi: 

"Dok-Gemi-İş Genel Denetleme Kurulu Başkanıyım, Fabrikada, Aslan Sivri'ye karşı muhalefet edenlerle samimi olarak görüşüyorum ve onların da fikirlerini alıyorum, Emekliye sevkedilmem, doğrudan bugün kü yönetime muhalefet etmem ile ilgilidir. Genel Denetim Kurulu Başkanina bu yapılırsa, işçi arkadaşlârın bugünkü yönetimden endişe etmeleri yerindedir." 

Zorla emekli edilen işçilerden CHP'li Hakkı Kalfa ile meydan ustabaşısı İhsan Usta ise senelik izinde olduklarından ,emek liye ye sevkedildiklerin. 
den haberleri dahi bulun- 


mamaktadır. 

Bir süre önce yapılan Camialtı Spor Kulübü kongresinde kendi kendini başkan ilan eden Aslan Sivri, kongredeki usulsüzlüğü örtbas etmek için başlattığı imza top- 


lama işini sürdürmektedir. Geçtiğimiz cuma günü işçiler sendikaya 


giderek Aslan Sivri'ye, "Bu imza toplama yasal değildir” dediler. Bu sırada Sivrinin yanında bulunan MHP'liler, Şahin Çömez adlı kaynakçıyı ölümle tehdit ettiler. 

Aslan Sivri,öte yandan işyerinde muhalefeti sindirmek için adamları vasıtasıyla çalışanlar üzerinde baskıları yoğunlaştırmaktadır. Tersane- nin iaşe servisine başmemur olarak atanan Ali Bülent Otlucak, Sivri'nin adamı Kemal Koyuncu tarafından makamında tartaklandı ve daha sonra aynı şahıs tarafından servise de sokulmadı. Baş memur şimdi görevini muhasebeden yürütmektedir. Kemal Koyuncu' 
nun meydan atelyesinde kadrosu olmasına rağmen Aslan Sivri tarafından iaşe servisinde görevlendirildiği belirtilmektedir. 


EG 


1977'nin ücretleriyle geçinmek durumunda kalan 45 bin demiryolu işçisi söz- 


leşmenin bir an önce imzalanmasını bekliyor. Sirkeci garında çalışan işçiler şöyle diyorlar: "Elimize geçen 3 bin 500 lira ile sürünüyoruz. Bu parayla değil aile geçindirmek, ev kirasını bile zor karşılıyoruz. Maaşlar ımız 20 bin liraya 


çıkarılmalıdır." 


rında çalişan 45 bin iş- 


çiyi kapsayan ve 35 mad. 


dede uyuşmazlığın sürmekte olduğu toplusözleşme ile ilgili olarak açıklama yapan bir DYF- 
İŞ yetkilisi, esas uyuşmazlık maddesinin ücretier konusu olduğunu belirtetek, “Cumartesi günlerinin tatil olması” taleplerinin de diğer önemli bir uyuşmazlık maddesi olduğunu belirtti. 


Hatırlanacağı gibi 
DYF-İŞ Genel Sekreteri Ömer Sönmez de bir süre önce yaptığı açıklamada, bazı kazanılmış haklarda geriye gidilme- ye çalışıldiğına işaret ederek "Bazı toplumsal haklarda geriye gidilme- si şeklindeki değişiklik önerilerini kesinlikle kabul etmeyeceğiz" demişti. 


Öte yandan Sirkeci Garında çalışan demiryolu işçileri ise kendileriyle görüşen mühabirimize, toplusözleşme taleppan şu şekilde açıkladıar: 


“Bizler bu pahalılıkta, 1977'nin ücretiyle geçinmeye çalışıyoruz. Elimize geçen 3 bin 500 lira ile sürünüyoruz. Diğer devlet kuruluşlarında çalışan işçilere göre en düşük ücreti alan bizleriz. 
Bu sözleşmede yüzde yüz zam alınsa bile, kesintilerin fazlalığı ve hayat pahalılığı zamları alıp götürüyor. Bugünkü şartlarda ücretimiz 20 bin lira olmalı." 


TÜTİS adlı işveren sendikasının da sözleşme görüşmelerinden çekil mesini ve DYF-İŞ'in doğrudan işverenle muhatap olmasını isteyen işçiler daha sonra taleplerini şöyle sıraladılar; 


“Cumartesi günleri ça lışmaya artık bir son verilmelidir. 2 tam 4 yarım ikramiyelerimizin 6 tam ikramiye olarak ödenmesini istiyoruz. Emekli olanlara ödenen tazminatlar bekletiliyor, taksitle 


ödeniyor. 


nat demek parasıdır. 


Taksite bağlanan tazminat çingene parası olup gider. Tazmi işçinin 
Tazminatları- 


mız toplu ödensin." 


KİT'lerde en düşük ücretle çalışan demiryol- 


kan 


ler, sendikanın görüş- 


tum almasını istediler. 


cuları, bir de Cumartesi günü tatil yapamazlar, çalıştırılırlar. Bakalım DY F-İŞ bu konularda işçilerin beklediği şekilde aktif bir tutum alabile- 


cek mıf 


Vita-Sana'da sözleşme imzalandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Grubuna bağlı Ünilever-İş (vita-sa na), Marmara Kozmetik, G.A. Baker işyerlerinde 


Ünilever 


lu bir aşamasında üyele rine duyurduklar ve üyelerin onaylamasın dan sona da sözleşme im zalandığını söyledi. 


sözleşme imzalandığı 1300 işçiyi kapsaya açıklandı cak olan sözleşme ile iş Şubat ayı başındân çilerin “ücretlerine 1. 
beri Ünilever İşvereni ile yıl yüzde 25 artış A ek DİSK'e bağlı Giıdatş olarak 5.500 lira, 2. yıl Sendikası arasında sür- 15e © 100 lira zam vapıldı. 
dürülen görüşmelerden Kıdem tazminatı 45 güne sonra uyuşmazlığa gidil- çıkartıldı Sözleşmeye mişti. Ancak grev göre işçilere ayrıca yılda nın uygulanmasına geçme © Maaş ikramiye verile den sözleşme görüşmeleri cek s den başladı. Sözleşmeden sonra en yenge $ yüksek ücret alan sendika Gıda-İş Sendikası Ge- lı işçinin çıplak ücreti nel Başkanvekili Saim E- 25.215 liraya çıktığı yeni tem bu konuda yaptığı işe ba ı işçinin ise 


açıklamada işverenle baş latılan görüşmeleri olum 


KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI YSE. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON YSE. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


14,000 lira aylık ücretle işe başlayacağı açıklandı 


Aşağıda isimleri yazılı işler 2490 sayılı Kanun Hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğü binası ihale komi yonu odasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde eksiltmeye konulmuştur. 


ARTVİN 
ARTVİN 


TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
GÜMÜŞHANE 


GÜMÜŞHANE 
RİZE 


1— Evraklar YSE Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığında ve YSE, 10. Bölge Müdi 2— İhale seri mukavele olacaktır. 
3— Eksiltmeye Girebilmek İçin: a) İsteklilerin 1979 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile her iş için hizalarında belirtilen geçici teminatı tekliflerine eklemeleri şarttır. 

b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi, Teknik Personel Beyannamesi, Taahhüt Beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az bu işlerin keşif bedelleri kadar karne grubu sütununda gösterilen gruba göre Müteahhitlik karnesi ve ilan tarihinden sonra alınmış Banka Referansı Mektubu eksiksiz olarak tanzim ederek Bölge Müdürlüğüne vermek suretivle ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. (Her iş için dilekçeye ayrı ayrı belgeler eklenecektir) 


Kapalı zarf usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunür. 


Ay BANKA GEÇİCİ İHALENİN KARNE SON MÜRACAAT İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ REFERANSI TL TEMİNAT TL TARİHİ GÜNÜ SAATİGRUBU TARİHİ Ambar binası inş, 3.300.000,.00 264.000.000 949.000.00 20.8.1979 Pazartesi 10.00 (B) 15.8.1979 Tesis sahası çevre 

duvarı inşaatı 1.000.000.00 80.000.00 30.000.00 20.8.1979 Pazartesi 11.30 (C) 15.8.1979 Bilge Kaynak-Kapor 

ikmal inşaatı 585.231.46 46.818.552 17.556.945 20.8.1979 Pazartesi 15.00 (C) 15.8.1979 Bölge 2 ad. ambar 

binası inşaatı Y.200.000.00 736.000.00 276.000.00 20.8.1979 Pazartesi 16.30 (B) 15.8.1979 Bölge tesisleri 

saha tanzimi 4.000.000.00 320.000.00 120.000.00 21.8.1979 Salı 10.00 (B) 15.8.1979 Atölye kalorifer 

tesisatı ikm inş. 772.573.90 61.805.91 23.177.22 21.8.1979 Salı 11.30 (C) 15.8.1979 Patlayıcı madde dep. 

inş. 1.000.000.00 80.000.00 30.000.00 21.8.1979 Salı 15.00 (C) .8.1979 Soyun.-Yıkan.-WC inş.2.350.000.00 188.000.00 70.500.00 21.8.1979 Salı 16.30 (C) 3.1979 


ğünde her gün mesai saati sonuna kadar görülebilir. 


Makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. 


gece de devam etti. 


İzin parası diye 500 lira gibi bir' paranın verilmesini de eleştiren işçi- 


melerde daha aktif bir tu- 


Basım: 18703 - 762 


[Aydın kJ 


İ TOB-DERlokalinin taranmasında yaralanan öğretmen öldü 


Balıkesir'de 
HP'li komandolar CHP İl inasını yakmak istediler 


HABER MERKEZİ Balıkesir'de önceki gün sağ görüşlü bir kişinin öldürülmesinden sonra komandoların saldırısı CHP 
İl binası yakılmak istendi. 
TÖB—DER lokalinin taranmasında yaralanan öğretmen öldü. 

Önceki gün sağ görüşlü Atalay Çakır'ın öldürülmesinden sonra komans dolar, TÖB—DER lokaline ateş açarak bir öğretmeni yaralamış, iki CHP yöneticisinin de işyerlerini tahrip etmişlerdi. 

Bu olaylardan sonra gece geç saatlerde CHP 
İl Merkezine kapıyı kırarak giren bazı kişiler, binanın camlarını kırdıktan sonra yangın çıkardılar. 

Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü bu olaydan bir süre sonra CHP üyesi Cengiz Cumalilar'a ait apartmanın bahçesine patlayıcı madde atıldı, Apartmanın ve çevre binaların camları- nın kırılmasına yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. 

Bu arada önceki gün TöB—DER lokalinde komandoların açtığı ateş sonucu ağır yaralanan öğretmen Tuncer Yarımalp tedavi edildiği has- 


tanede kurtarılamayarak öldü. 
TöB-DER  lokaline 


ateş açtıktan sonra yakalanan MHP'li Veli Bozkurt'un verdiği ifade üzerine, kendisine silah temin eden Ahmet Tatar da yakalandı. 
Komandoların şehirde çıkardığı olaylar önceki gece de devam etti, Gece saat 23.30 sıralarında Balikesir Devlet Hastanesi- nin arkasındaki boş arsada meydana gelen patlamadan hemen sonra polis, Şaban Çizer ve Mesut Doğan adh iki ko- olay yerinde ak gözaltına al- 


mandöy u 


Yetkililer olaylardan sonra yakalanan komandoların sorgularının çok yönlü sürdürüldüğünü belirttiler, 

Balıkesir Vali Yardım- 


cısı Selahattin Tekin şehirde olayların yoğunlaşması nedeniyle ken- 


te giriş ve çıkışlarda sıkı güvenlik önlemleri alındığını ve önceki gece saat 2400'ten sonra Balıkesir Milli Fuarınm ve bütün eğlence yerlerinin kapa tıldığını söyledi. 


KAMYONU 
KAÇIRMAK İSTERKEN 
ÖLDÜ 

Okmeydanı Hilton 
Bloku arkasındaki Sanayağı Deposu önünde yüklü duran bir sana yağı kamyonunu kaçırmak isteyen dört kişi polisle çatışlı 

Dün saat 12.00 sıralarında Sanayağı deposu önüne gelen dört kişi deponun önünde park yapmış duran sanayağı yüklü kamyonu kaçırmak istediler, Bu sırada 


parçasıdır 


mutanlığı 


tadır telerin 


halde, bir 


dir, 


rencilerin gitmesinin 


S 


TUZLA (ÖZEL) 

Tuzla Piyade Okulunda bu sene yayınlanan 160. dönem Yedek Subay Adayları Albümündeki tek basın reklamı Hergün gazetesinden alınmıştır. 
Bu uygulama okuldaki MHP yanlılarının diğer faaliyetlerinin sadece bir 


Tuzla Piyade Okuluna, Okul Ko- tarafından Hürriyet, liyet, Cumhuriyet, Tercüman ve Gün dın gazeteleri getirilerek yedek :Suvuy öğrencilerine satışı yapılmak-Bunların dışında başka gazegetirilemeyeceği kısım MHP'liler tarafından MHP yanlısı yayın organı oldugu bilinen Hergün gazetesi açıkça getirilip dağıtılmakta ve bu görüşü benimsemeyen öğrenciler üzerinde tahrik unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Yukarıda adı geçen gazetelerin dışında diğer gazete ve dergilerin okula gelmesini engelleyen Okul Komutanlığı Hergün gazetesinin serbestçe dağıtılıp satılmasına seyirci kalmakta- 


Bu gazete etrafında örgütlenmeye çalışan MHP'liler yedek subay öğrencilerine kendi taşist görüşlerinin propagandasını yapmakta ve bu öğ- 


o İstanbul da ari kamyonunu kaçırmak ısteyen üç kışı polisle çatıştı, 


bırı öldü 


© Konya ve Mıhallıççık ilçesinde MHP” Ji komandolar TÖB-DER binalarını tahrip 


ettiler 


@ Artvin'de bır gecede birçok resmi daireye patlayıcı madde atıldı 


olay yerinden geçen polis otosu kendilerine engel 


olmak istedi. Kaçan dört kişiye ateş açan polisler Hüseyin Taş adlı şahsı vurdular, Ağır yaralanan Taş olay yerinde ödü, Diğer üç kişinin ise kaçtığı bildirildi. 
KONYA'DA OLAYLAR 

Konya'nın Ilgın İlçesinde MHP ilçe merkezine saat 22.30'da patlayıcı madde atıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak geniş hasar meydana geldi. 
Patlamanın ilçede duyulmasından sonra MHP'li komandolar o TÖB-DER Ilgin Şubesiyle CHP'li iki kişinin işyerlerine saldırarak tahrip ettiler. 


MHP yanlısı komandolardan Bekir Çağlar ile Doğan Demir CHP'li Hikmet Önder'in eczanesine taşlarla saldırdıktan sonra yakalandılar. 

Emniyet yetkilileri TÖB-DER şubesine saldıranların henüz belirlenemediğini yakalanan iki komando hakkında da soruşturmaya başlandığını belirttiler. 


KOMANDOLAR 
TÖB—DER İLE BİR 
DERNEĞİ TAHRİP 

ETTİLER 


Eskişehir'in Mihallıççık İlçesinde sağ görüşlü bir kişinin yaralanması üzerine komandolar TÖB DER, Kültür derneği ve bir lokantayı tahrip ettiler. 


Emniyet yetkililerin- den alnan bilgilere göre, yaralama olayından sonra bir grup komando ilçede bulunan TÖB—DER şubesi ile Kültür Derneği ve Hüseyin Akovalıya ait lokantaya saldırarak tahrip ettiler. Olay üzerine saldırgan komandolardan Abdullah Zeki Kaya, 
Kemal Öner, Salih Topçalar, Sinan Kının, Ramazan Tırpan, Hıdır 


Sofu, Bayram Tataroğlu ve Kadir Erdoğan yakalanarak gözaltına alındı. 


PATLAYICI MADDE 
ATILDI 

Öte yandan Eskişehir' 
in Hoşnudiye Mahallesinde bulunan bir banka şubesine atılan patlayıcı madde hasar meydana getirdi. 

ARTVİN'DE 
PATLAMALAR 

Artvin'de bazı resmi kuruluşlarla jandarma ve polis karakollarına patlayıcı madde atıldı. Ayrıca silahla ateş edilen binalarda geniş hasar meydana geldi, Olaylarda can kaybı olmadı 

Artvin Valisi Kamil Sönmez'in verdiği bilgi- ye göre gece saat 00.30 
sıralarında valilik konağına, bir resmi kuruluşa ve memurların kaldığı lojmana patlayıcı madde atıldı ve binalar silahla tarandı. Aynı saatlerde Feriköy ve Şavşat jandarma karakollarında da patlamalar oldu. Bu 


arada Bulanık jandarm: karakoluna konan patla yıcı madde bulunarak et kisiz hale getirildi. Yin« bundan biraz sonra, bı kez de Borçka Emniye' Başkomiserliğine taban cayla ateş edildi. 

Vali Sönmez olaylarla ilgili olarak yaptığı açık lamada soruşturmay? 
başlandığını ve bazı ö nemli ipuçları ele geçi rildiğini de söyledi. 


` BİR ÖĞRETMEN AĞIR 


YARALANDI 


Elbistan İlçesinde bir oto terminalının açılışından sonra arkadaşı ile birlikte otomobiline yürüyen İlkokul Öğretmeni Bektaş Bostancı bazı kişilerin saldırısına uğradı. 
Olayda ağır yaralanan öğretmen devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 


GAZİANTEP'TE 
BOMBALI PANKART 


Gaziantep Atatürk bulvarında bir inşaata üzerinde geçen yıl ölen bir kişinin resmi bulunan bombalı pankart asıldı. Pankart ekipler tarafından indirildi. 


ANKARA'DA 


Siteler Feridun Çelik Mahallesindeki bir evde yapılan aramada bir tabanca,4 mermi ve 18 dinamit lokumu ile 75 
kapsül bulundu. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı. 


ishak Işıtan, D.Halkın Yolu taraftarının saldırısına uğradı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Gazetemiz ve ABC Televizyonu İstanbul Muhabiri İshak Işıtan,dün 2 
Devrimci Halkın Yolu taraftarının saldırısına uğrayarak yaralandı. 

Saat 18.00 sıralarında evinden çıkan İshak Işıtan, Fındıklı durağında kendisini izleyen iki Halkın Yolu taraftarının saldırısı ile karşılaştı. Saldırganlar Işıtan'ı taşla ve sopalarla vurarak yaraladılar. İshak İşıtan olaydan sonra baygınlık geçirdi ve İlk Yardım Hastanesine kaldırıldı. 

Kendisi ile görüştügümüz İshak Işıtan Devrimci Halkın Yolu taraftarlarının sürekli evini gözetlediğini ve kendisini takip ettiklerini belirtti ve durumu önceden 
Taksim Karakoluna bil- 


dirdiğini söyledi. 

İshak Işıtan'a saldıran Devrimci Halkın Yolu taraftarlarından Meh: met, Kamil Savaşman, olaydan sonra kaçarken Fındıklı polis noktasında görevli gece bekçisi ta: rafından yakalandı. Sal: dırgan Enver Muti ise kaç tı. 

Daha sonra olay yerine gelen Güvenlik Ekibine teslim edilen sal dırgan Savaşman, gözaltına alındı. Olayla il gili soruşturma devam ediyor. 


Daha önce de Devrimci Halkın Yolu taraftarları, belgesel filim yapımcısı olan İşhak Işıtan'ın iş yerini ve evini basarak 
500 bin liralık malzemesini çalmışlar ve kendisini de yaralamışlardı. 


MHP i Merkezinin bulunduğu binadaki lokalde tabanca ile yakalanan iki komandonun duruşmasına başlandı 


İSTANBUL (AA) 

MHP İl Merkezi ile 
ÜGD ve BÜD şubelerinin bulunduğu binadaki bir lokalde 13 Şubat tarihinde yapılan bir aramada, ele geçirilen iki silah, şarjör ve boş kovanlarla ilgili olarak iki komando hakkında açılan davaya dün İstanbul Sıkıyönetim 


Tuzla Piyade Okulu albümünde bir tek Hergün gazetesinin 


reklamı var 


ve 


Mil- 


belirtildiği lar. 


Pendik MHP türmeye 


5630-5774 


yasaklandığı omandolardır. 


Gösteri ve Tatbikat Alayı ve Hizmet Bölüğü erlerinin yanına rahatlıkla giderek Hergün gazetesini dağıtmakta propagandasını 
Yine MHP yanlılarının : okula faşist görüşleri yayan kitapları getirmeleri ve dağıtmaları «engellenmemektedir.. 
MHP'liler okul içinde Milliyet ve Cumhuriyet gazetesi okuyanlara çeşitli şekillerde sataşıyor ve kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gazeteleri okuyanları “'kara listeye"! 
hesap soracaklarını ve hükümete geldiklerinde bunlara iş verilmemesi için çalışacaklarını, bütün 'Ülkücü' teşkilatlara da bunu ileteceklerini yayıyor-Yine Okuldaki MHP yanlılarının hafta sonlarında bir kısım öğrenciyi 


çalıştıkları yapılan toplantılara kattıkları da gelen bilgiler içinde. 

Okul içinde bütün bu faaliyetlerin başını çekenler 1, Karışık Bölükten, sivildeyken çeşitli teşkilatlarda çalıştığını ve askere de bu amaçla geldiğini söyleyen Haluk Pirimoğlu, Celil Kök, 5981-5983-5930, 6. Bölükten 65704 6569-6575; 3. Bölükten 5627- ve 5379-5209-6131-6251-6141 nolu ko- 


Mahkemesinde başlandı. 
Duruşmada sanıklar Süleyman Sırrı Özdolap ile Memduh Yellice hakkındaki iddianameyi okuyan Askeri Savcı, Güvenlik Kuvvetierinin MHP, ÜGD ve BÜD'ün bulunduğu binada arama yapıldığını, ÜĞD karşısında bulunan lokalde oturmak- 


yapmaktadırlar. 


aldıklarını, 


ve ÜGD binalarına gö- ve buralarda 


diğer bölüklerden 


ta olan sanıklardan Süleyman Sırrı Özdolap'ın silahları saklamak isterken yakalandığını belirtti. 
Savcı, silahlardan. birinin yapılan incelemeler sonucunda 19 Aralık 1978 
tarihinde Bakırköy Akıl Hastanesi civarında ölü bulunan İsmail Nevruz' 
un öldürülme olayı ile Bakırköy MHP binası önünde çıkan bir çatışmada kullanıldığının saptandığını söyledi. 

Savcı iddianamesinde, bu olaylarla ilgili soruş-. 
turmanın sürdürülüğünü belirtilerek sanıkların 
6136 sayılı yasaya aykırı 
davranmaktan cezalandırılmaları istendi. 

Duruşmada sorgusu yapılan sanıklardan Süleyman Sırı Özdolap arama sırasında lokalde ki masanın çekmecesin- de bulunan silahları saklamak istediğini ancak birinin ateş aldığını söyledi ve silahların kime ait olduğunu bilmediğini iddia etti. 

Bu arada tanık olarak dinlenen bir kişi ise, olay sırasında Süleyman Sın Özdolap'ın yanlarında bulunduğunu söyledi. 
Yargıcın sanığa tekrar söz vermesi üzerine de sanık eski ifadesini, tekrarladı, Duruşma yargıcı tanığa yalan söylememesini ihtar edince, tanık eski ifadesini kabul etti. 


RÜŞTÜ ERGAN 
DAVASI KARAR İÇİN ERTELENDİ 


Kocamustafapaşa 
MHP lokalinde Aziz Koyunsever'i öldürmekten sanık Rüştü Ergan hakkındaki dava karar için 
10 Ağustos tarihine ertelendi. 


m t Son H 
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Refik Erduran: 


“MHP'yi kapatmayalım, ona eí uzatalım” 


Refik Erduran 31 Temmuz tarihli Milliyet gazetesinde, ''Ağdanm Amacı” başlıklı yazısında, MHP'nin gitgide ipliğinin pazara çıkmasıyla köşeye sıkışmakta olduğunu gören birçok kişi, kuruluşun, çoğunluğunun MHP'nin kapatılması isteğinde birleştiğini belirterek buna karşı çıkıyor. Erduran şöyle diyor: 

"Şimdi MHP'yi kapatmanın değil, bir yandan sıkıştırmayı hızlandırmanın ama, öte yan- 


dan da 'kapatmama koşulu’ diye bir açık kapı önerisini önüne koymanın sırasıdır (.. .) 

“Evet, ortaya ne kirli çamaşırı dökülürse dökülsün, MHP'nin kapatılmamasını, tam tersine şimdi bu partiye (yasal hizaya gelmesi koşuluy- la) el uzatılmasını öneriyorum. 

"Bu tutum yasakçılığa değil, daha geniş siyasal özgürlüklere doğru uzanması gereken genel gelişim çizgimize de uygun düşer. " 


T Halka ge re olaylara 


Nazlı Ilıcak, 


MHP'nin tazminat davalarının reddedilmesinden yakınıyor 


Nazlı Ilıcak 31 Temmuz tarihli Tercüman gazetesinde "MHP" başlıklı yazısında, MHP'nin çeşitli gazeteler, bu arada gazetemiz hakkında da açtığı tazminat davalarının mahkemeler tara- 


fından reddedilmesinden yakınıyor. Ilıcak şöyle diyor: 

“Adli merciler, MHP'ye her türlü hakaret serbesttir diyor, Sebep mi, Yaygın söylentiler." 


ingiltere ile kredi 


ANKARA (ÖZEL) 


Ekonomik ve Kalkınma Örgütü çerçevesinde Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilen 
900 milyon doların üstündeki devlet kredileri- nin arasında yer alan 
30 milyon dolarlık İngiliz kredisinin kullanış biçimi konusundaki anlaşmayla ilgili görüşmeler, Londra'da başladı. 


Görüşmelerde Türkiye'yi, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Başyardımcılarından 
Tuna Özaygen temsil ediyor. 


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü çervevesinde Türkiye'ye taahhüt edilen 906 milyon dolarlık kredinin işlerlik kazanması için taahhütcü ülkelerle yapılması gerekli anlaşmalar, İsviçre, Norveç ve Federal Almanya'yla daha önce imzalanmış, İsveç'le parafe edilmişti. 


Böylelikle, OECD çerçevesinde Türkiye'ye taahhüt edilen 906 milyon 
dolarlık kredinin 451 
milyon dolarlık bölümü işlerlik kazanmıştı. 


İngiltere'nin Türkiye' 
ye açacağı 30 milyon dolârlık kredi anlaşmasının — imzalanmasından sonra, Türkiye'ye taahhüt edilen kredilerin kullanılabilir biçime dönüşen miktarı 481 milyon dolara ulaşacak. 


LİBYA İLE 
GÖRÜŞMELER 


Türkive-Libya Kar- 


görüşme 


© /ngiltere, OECD çerçevesinde 
30 milyon dolar kredi verecek 
© Türkiye-Libya Karma Ekonomik 


Komisyon toplantıları da Trablus da sürdürülüyor 


ma Ekonomik Komisyonunun Libya'nın başkenti Trablusgarp'ta Cumartesi günü başlayan toplantısında, iki ülke arasında yeni işbirliği olanakları üzerinde durulduğu açıklandı. 
Toplantıda Türk heyetine Başkanlık eden Dev- 


let Bakanı Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Libya Tarım Bakanı Beşir Coda, Genel Halk Komitesi Genel Sekreteri Saadallah Aziz Telhi, Ticaret Bakanı Ebubekir Şerif ve Planlama Bakanı Musa Freyva'yla birer görüşme yaptı. 


76 milyondolarlık yardımaek olarak 


Fransa, Türkiye” ye 300 
milyon frank tutarında kredi verecek 


PARİS (AA) 


Fransa İktisat Bakanlığı Türkiye ile Fransa arasında Türkiye'ye 300 milyon frank tutarında kredi verilmesiniöngören bir protokol imza- 


lanacağını açıkladı. 


Açıklamada, sözü geçen kredinin 200 milyon franklık bölümünün Türkiye'nin ödemeler dengesi açığının giderilmesi amacıyla, geriye kalan 100 milyon franklık kredinn, ise sınai projelerinin finansmanını sağlamak üzere veri- 


leceği belirtildi. 


Fransa bu anlaşmayı OECD çerçevesindeki Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesinde 


imzalayacak. 


Eskişehir'de konuşaıı 


Ecevit: “Çocukları birbirine kırdıranlara esas cezayı 


leri başladı 


Dışişleri Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Libya arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı olarak alınacak önlemler üzerinde duruldu ve Devlet Su İşleri'nin ya'da üstleneceği projeler ele alındı. 
Ayrıca Libya'nın çeşitli alanlardaki uzman ve planlayıcıya olan ihtiyacının Türkiye tarafından karşılanması konusu üzerinde de duruldu. 


Döviz transferlerinde demir-çelik ürünlerine 

67 milyon 
dolar ayrıldı 


ANKARA (AA) 

Yarın başlayacak olan döviz transfer işlemleri için en çok dövizin demir-çelik ürünlerine ayrıldığı açıklandı. 

Bu konuda bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu, petrol dışalımı ile ilgili transfer işlemlerine de devam edileceğini söyledi. 

Yaklaşık 2,5 yıldır yapılamayan döviz transferleri yarın başlarken, 
iki aylık süre içinde 10 
milyon doları sanayicilere ait olmak üzere 195 
milyon dolarlık transfer yapılacağı bildirildi. 

Döviz transfer işlemleri hakkında bilgi veren Merkez Bankası Başkanı Aydınoğlu, sanayicilere ayrılan 10 milyon doların dışında kalan döviz transferleri içinde en yüksek payın 67 milyon 


. . . e 
Dilin kemiği 

—Aydmlık'ın haberi yanlışmış. 

-Hangi haberi? 

-İngiltere'deki TKP'liler TKP'li değilmiş. 
Pardon, TKP'nin bir kanadı değilmiş. 

—Kim diyor? 

—Politika gazetesi. 

—Onlar bunu nereden biliyormuş? 

—İ.Bilen'in TKP'nin Sesi Radyosunda kendi sesinden bir demeci yayınlanmış. Bunu tam metin olarak veriyorlar. 

—Nasıl elde etmişler? 

—İSTA Radyo Dinleme Servisleri dinlemiş. 

—Vah zavallılar. Demek demeç Doğu Berlin" den kendilerine gönderilmemiş de bir sürü zahmete girip radyodan dinlemişler. Üstelik de o kadar parazite rağmen tam metin alabilmişler. 
Bravo doğrusu. Peki bu demeç ne zaman yayınlanmış? 

—21 Temmuzda 

—Demeci ayın 21'inde almışlar da ayın 31' ine kadar yayınlamadan niye saklamışlar? Turşusunu mu kuracaklarmış? 

—EKimbilir, belki de çok önemli görmemişlerdir. 

—Önemli görmez olurlar mı, Bülbül gibi ezberlemişlerdir bile. Ama kimse duymasın, sonra Türkiye'de de bölünme olur diye saklarlar. Aydınlık açığa çıkarınca da telaşına kapılıp tam metin yayınlarlar. Peki bu Politika gazetesi başka neler yazıyormuş? 

—Yurt dışında yayınlandığı anlaşılan ''Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye'' broşürü onlara ait değilmiş, 

—Kime, Politika'ya mı? 

—Hayır, TKP'ye ait değilmiş. 

—Kime aitmiş? 

-Ingiltere'de yayınlanıp, Türkiye'ye postalanmış. i 

—Anlayamadım, İngiltere'de yayınlandığı anlaşılan mı, yayınlanan mı? 

—Bilemiyorum, ikisini de yazıyor, açık birşey yok. 

—İsmail Bilen ne diyormuş bu konuda? 

—Bu broşür bana ait değil, adımı kalkan yapıyorlar diyormuş. 

—Türkeş'in Örgügören'e dediği gibi yani? 

—Nasıl? 

—MHP Beşiktaş İlçe Başkanı ülkücülere gizli çalışmayı ve terörü nasıl artıracaklarını öğreten bir broşür dağıtmıştı da, Türkeş de bu broşürü yalanlayıp Örgügören'e "MİT ajanıdır" dememiş-miy di? 

—Demişti. 

—TKP'liler de aynı şekilde iç savaş kışkırtıcılığının teorisini yapan broşürlerini şimdi yalanlıyorlar, Yakında kitabın yazarı R. Yürükoğlu' na da "CİA ajanı, Maocu"' derler. 

—Ama, "İngiltere'deki bir gazete partimizin birliğine karşı saldırıya geçmiştir" diyorlar. 

—Hani İngiltere kanadı diye birşey yoktu? 
İngiltere'dekiler Sarı çizmeli mehmet ağa iseler, partinin birliğini nasıl bozu 

—Doğu Berlin'dekiler"' can güvenliği örgütle- 


ri kuralım" diyormuş. İngiltere'dekiler bunu “silahlı ayaklanma örgütleri kuralım" diye çarpıtıyormuş. 


dolarla demir-çelik ürünlerine ait olduğunu söyledi. 


vw İRLİ : : ; è z 
N ga millet verecek” benli ra DİA İl 


Fuar da kuyruklarla açılacak. Halkın en fazla ilgisini çekecek kuruluşun yağ satışı düzenleyen Turyağ şirketi olacağı tahmin 


ediliyor. 


Fuarda sergilenen en önemli madde margarin 


© Başbakan, hangi partinin kapatılacağına hükümetin değil, mahkemelerin karar vereceğini söyledi 


ANKARA (AA) 
Kütahya'dan Ankara ya dönerken Eskişehir'de 


larda devamlı olarak yakalanaların ve hüküm giyenlerin adlarının yayın- 


Aydınoğlu, petro-kimya ürünlerine 23.5 milyon, kimyasal maddelere 
32 milyon, yedek parça 
dışalımına 21,8 milyon, tarımsal ilaç ve hammaddeleri dışalımına 13 mil- 


—Eh, dilin kemiği yoktur demişler. Dün söylediğini bugün başkasının üzerine atarsın, olur biter. Ne de olsa dün dündür, bugün bugün. 

—Anlamadım, 

—29 Haziran 1976'da Berlin'de "Avrupa Komünist Partileri" diye bir konferans yaptılar, orada İ. Bilen efendi "TKP, Türkiye'nin emper- 


k h on, diğer maddelerin Glee 5 às u : program dışı bir konuş- landığını belirten Baş- AT da 27,8 mil yalizmin zayıf halkası olduğuna inanıyor" dedi. 
ma yapan Başbakan Bü- bakan Ecevit, özetle şöy yon dolar ayrıldığını be- Şubat 1977'de TKP bir konferans yaptı, oralent Ecevit konuşmasının le konştu: Eti; © 


sık sık "MHP ÜGD kapatılsın" sloganlarıyla kesilmesi üzerine "MHP- 
ÜGD kapatılsın, gençlerin düşüncelerini anlıyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Hangi partinin, hangi derneğin kapatılıp, kapatılmayacağına hükümet degil, mahkemeler karar verir. Buna saygılıyız. Türk çocuklarını birbirlerine kırdıranlara Türk adaleti cezasını verecektir. 
Ama esas cezayı bu millet verecektir." dedi. 
Şiddet eylemlerinin dinmediğini, ama artık canilerin polisin elinden kurtulamadığını, radyo- 


"Buna rağmen cinayet işleniyorsa, bunun iki nedeni var: Birincisi bazı gençlere yıllarca o kadar şuç işletilii ki, geri dönüş olanakları kalmadi. 
İkincisi, de mahkum olanlara 'iktidara gelip sizi kurtaracağız’ diye en yetkililerinin ağzından mektup gönderiyorlar. Hapistekiler 'kader kurbanı değil, dışarıdaki kışkırtıcıların kurbanıdırlar. Onları da, ( kışkırtıcıları da kimse kurtaramayacaktır. Bir kimss diğerini fikrinden ötürü Vuruyor, öldürüyorsa, sağcı da olsa, solcu da olsa o katildir,canidir.." 


İZMİR (ÖZEL) 


2u Ağustosta açılacak olan fuarın hazırlıkları sürerken İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, margarin satışını başlattı. İzmirlilerin açılacak diğer sergilerden çok, uğruna kuyruklarda bekledikleri yağ satışıyla ilgilendikleri gözleniyor. 

Fuar kapısına her aileye 5 kiloluk margarin dağıtılacağı ilanının asıldığını gören İzmirliler diğer kuyruklardan çıkıp, fuar önündeki kuyruğa girdiler. 


Piyasada herkese yetecek kadar yağ bulunduğunu savunan İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, ilk satışı kendi elleriyle yaptı, İlgililer, yağ sıkıntısının halkın ihtiyacından fazla yağ almasından doğduğunu ileri sürüyorlar. Orta Doğuya kaçak satılan yağların da sıkıntıyı artırdığını söyleyen ilgililer, gıda sana-Yisinde kullanılan çok yağın piyasada bulunmaması yüzünden imalatçıların piyasadan yağ çektiklerini, bütün bu nedenlerin biraraya gelmesinden, piyasaya verilen yağın talebi karşılayamadığı, gerçekte yeteri derecede yağın bulunduğunu iddia ediyorlar 


Sükan, Hacı Ali Demirel hakkında araştırmaların sürdüğünü söyledi 


Temsilciler 


50 milyon dolarlık ABD askeri yardımı ile ilgili 
uzlaştırma metni hazırlanıyor 


HABER MERKEZI 
ABD Senatosunun Uz- leri laştırma Komisyonu Türkiye'ye 50 milyon dolar dı. 
tutarında ek askeri yardım yapılması konusuy- la ilgili olarak, Senato ve Meclisinde 


TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI Sendikamızca aşağıda ünvan ve adresi yazılı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına işyerleri seviyesinde toplu işsözleşmesi bağıtlanacaktır. 
275 Sayılı yasa gereği duyurulur. 
DEV. MADEN-—İŞ 
Devrimci Maden, Madeni Eşya ve Makina Sanayii İşçileri Sendikası 


İŞYERLERİ: 
— Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. Silahtarağa-Alibeyköy Yolu No:31 


İSTANBUL 

2— Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. 

Çelik Radyatör ve Mekanik İmalat Fabrikası. 
Çobançeşme, Kemerburgaz Yolu No: 109 


İSTANBUL 


kabul edilen farklı metinbağdaştırmak amacıyla dün akşam toplan- 


Türkiye'ye 50 milyon dolar tutarında bağış biçiminde ek yardım yapılması konusunda Başkan 


Carter tarafından yapılan öneri Amerikan Senatosunca kabul edilmiş ancak Temsilciler Meclisi bağışı krediye dönüştürmüştü. 

ABD Senatosuyla Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Uzlaştırma Komisyonunun saat 21.00'de yaptığı toplantıda farklı metinlerin bağdaştırılmasına çalışıldı. 


a 


KAYIP— Şebekemi, 
İETT kartı, Abdi İpekçi Yurdu kimlik kartı, nüfus cüzdanı suretini kaybettim, Geçersizdir. 

Süleyman 
HACIMUSAOĞLU 


KAYIP— Aydınlık gazetesinden aldığım muhabir kartımı ve nüfus hüviyet e cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet Akın 
YAZICIOĞLU 


Müezzinoğlu: “ Ağustos ayında 
5 milyar dolarlık borç ertelenecek” 


İZMİR (ÖZEL) 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu dün yaptığı basın toplantısında ağustos ayında gerçekleştirilecek olan borç erteleme operasyonu sonunda 5 milyar dolarlık borcun ertelenmiş olacağını söyledi. 


Çevirmen Tekin'in 


sağlık durumu 


düzeldi 


ESKİŞEHİR (THA) 
Yaptığı bir çeviriden dolayı hüküm giyerek Eskişehir Cezaevine gönderilen çevirmen Saffet Rüştü Tekin'in sağlık durumunun düzeldiği öğrenildi. 

Bir süre öne Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Aziz Nesin, Adalet Bakanı Mehmet Can'a başvurarak üyeleri olan Saffet Rüştü Tekin'in rahatsız olduğunu ve kendisi ile ilgilenilmesi gerektiğini belirtmişti. 


Müezzinoğlu o bugüne kadar, ertelenen borç toplamının 2,5 milyar 


dolara ulaştığını belirt- 


ti. Ağustos sonundaki operasyonun sonunda 
DÇM olarak bilinen, vadesi daha önce geldiği halde şimdiye kadar ödenememiş yaklaşık 2,5 milyar dolara yakın borcun 7 yıllık yeni bir programa bağlanacağını söyledi. 

Yarın başlayacak olan döviz transferleri konusuna da değinen Müezzinoğlu, döviz transferinde sanayi ürünlerine ağırlık verildiğini belirtti. 
Bu işlemler sonucunda sanayinin yeniden çalışmaya obaşlayabileceğini de savunan Müezzinoğlu, basın toplantısında ayrıca, bu yılki kamu gelirlerinde yükselmeler görüldüğünü söyledi. Müezzinoğlu, gelirlerdeki bu 


-artışa karşılık harcama- 


larda da buna paralel artışlar görüldüğünü ifade etti. 


© Yenı bir demir kaçakçılığı olayı 


ortaya çıkarıldı 


ANKARA (THA) 

Devlet Bakanı Başbákan Yardımcısı Faruk Sükan bürosunda arama yapılarak dosyalarına el konulan Süleyman Fatir Kaytancı'nın Hacı A“ Demirel'in mali müşavi ri olup olmadığından bilgisi olmadığını söyledi. 

Faruk Sükan, ibir ihbar üzerine Trieste'den ithal edilen 306 tonluk floştan 110 tonunun Bursa'da döşemecilik yapan Bilal Yılmaz tarafından karaborsa fiyatla satıldığının anlaşıldığını anlattı. Bu spekülasyonla Süleyman Fatih Kaytancı' nın ilgisi olduğu konusunda şüpheler olduğunu bildiren Sükan, Kaytancı' nın bürosunun aranması için Maliye Bakanlığına başvurulduğunu belirtti. 
Bu başvuru üzerine hazine kontrolörlerinin arama yaptıklarını söyleyen Sükan, burada bulunan dosyaların Hacı Ali Demirel ile ilgili olup olmadığı konusunda bilgi- si olmadığını belirtti. 

Hacı Ali Demirel'in 17 
ayrı şirketi konusunda 


araştırmaların sürdürüldü- günü kaydeden Faruk Sükan, yakında sonuçlanacak olan incelemelerin bilgi ve belgelere dayanarak kamuoyuna açıklanacağını bildirdi. 

İzmit'te 200 milyon liraya yakın demir kaçakçılığı olayına da değinen Sükan, bu olaya adı karışan Zehra Güveli Gemisi- nin sahibi Kayhan Güveli, Kaptan Cahit Manuş, İzmit Gümrük Müdür Yardımcısı Salim Gündüz ile iki gümrük memurunun mahkemece tutuklandığını bildirdi. 

Yarımca'da yeni bir demir kaçakçılığı olayına el konulduğunu anlatan Sükan, olayla ilgili olarak Fuat Arpaçı ve Davut Ersönmez'in kimlikleri- nin araştırıldığını açıkladı. 

Faruk Sükan, demir kaçakçılığı ile ilgili olarak Saz Demir Çelik Firması sahibi Suat Sürmen ile Önal Şirketi sahibi İhsan Ömer Önal hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğunu da sözlerine ekledi. 


PETROL DIŞALIMI 

Merkez Bankası Başkanı, petrol dışalımı ile ilgili transfer işlemlerine de devam edileceğini açıkladı. Aydınoğlu, ham petrol ve petrol ürünleri dışalımı için iki aylık 
dönemde yaklaşık 350 
milyon dolarlık transfer yapılmasının planlandığını belirtti. Yılbaşından 
13 Temmuza kadarki 
petrol dışalımı için 871 
milyon dolarlık transfer yapıldığını söyleyen Aydınoğlu, diğer zorunlu dışalımlar için 689 milyon dolar, dış borçlar için de 675 milyon dolarlık ödemede bulunuk duğunu ifade etti. 


45 MAL TRANSFER 
PROGRAMI DIŞINDA BIRAKILDI 

Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından Merkez Bankasına gönderilen bir talimatta, bu aşamada döviz transferlerine olanak tanınmayacak olan dışalım maddeleri belirlendi. 

Transfer programı dışında bırakılan 45 çeşit dışalım malı şunlar: 

“Susam, hayvani katı yağlar, sentetik reçineler, her cins otomobil, kamyon, otobüs iç ve dış otomobil lastiği, krapon 


kağıdı, moda dergileri, hayvan kılları, pencere camı, termosların iç gömlekleri, güneş gözlüğü camları, cam boncuk, manikür takımları, dış- 


tan takma deniz motorları, lif imal eden makineler, taş kırma makineleri, transformatörler, her türlü elektrik trasferleri, elektrik motorları, kuru piller elektrik akümülatörleri, oto ön farları, bisiklet aksamı, saçtan mamül her çeşit işlenmiş reflektör, floresan lamba starter ampulü, yıldırım önleyiciler, televizyon resim tüpleri, komple traktör, elektronik hesap makineleri, oyun kağıtları, dürbünler, müzik aletleri, oyuncak için motor, video cihazı, dolma ve kurşun kalemler, altın kalem uçları, tükenmez kalem uçları, resim tebeşirleri, oleik asit, gommastik. 


da da İsmail Bilen efendi "Türkiye bütün iç ve dış çelişkileriyle emperyalizmin zayıf halkasıdır" dedi. 

Sahte TKP'nin merkez organı "Atılım" dergisi de Kasım 1978'de "savaş örgütleri kuralım"' diye çağrı yaptı. 

Antık bunda anlaşılmayacak birşey var mı? 

—Ama bu savaş örgütü lafı yanlış anlaşıldı diyorlar. 

—Belki Rusça'dan Türkçe'ye çevirirken yanlış yapmışlardır. 

— Politika gazetesinin dediğine göre Aydınlık bunları MHP'nin üzerindeki ilgiyi dağıtmak için yazıyormuş. 

—Laf söyledi balkabağı, inandı asma kabağı. 
Dedik ya, dilin kemiği yoktur. Kendileri söyler, kendileri dinler, Aydınlık da anarşi kaynaklarıyla mücadeleye devam eder. 


Haber-Der Ankara Şube Başkanı 


es e. 


hakkında soruşturma sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) 

PTT ve TRT'de faaliyet gösteren Haber-Der Ankara Şube Başkanı Nihat Nebi Özçelik hakkında, zimmetine para geçir- 


mekle ilgili olarak açılan soruşturma sürüyor. Bir ay önce bu suçtan tutuk - lanan Özçelik, halen Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde yatıyor. 


6. sayıda 


R Partimiz , Cinayet Orgütlerinin Önünde Boyun Eğmez! 


X$ Türkiye Işçi Köylü Partisi’ nin Onerdiği Milli Birlik Hükümeti Programı 


> Milli Birlik Hükümeti Üzerine 


Gün Zileli 
Yeni Parti Örgütleri Kurmaya Hız Verelim! 
Partiye Çok Sayıda Yeni Üye Kazanalım!” 


> Çin-ABD ilişkileri Ve Tayvan Sorunu 


x 1965-1970 Arasında Mao Zedung” un Ve Çu Enlay’ m Dünya Durumuna Bakışları 


SK TiKP' den Haberler “Amerikan U-2 Uçaklarına Ve Rusya’ ya Teslimiyete Hayır” > Kampanyasının Kısa Bir Değerlendirilmesi Fane Datum: Top 
1 daditim, GOA Hi 
Sien VE Sek EAE 


Ağa, uzis 
Sras DeaNay, 
RO FRANKEY ús zi, 


önek edi 


1 Ağustos 1979 


DOGU AVRUPA'DA Sporcularımız, Akdeniz Oyunları 


AYDINLARIN ÇİLESİ 


Batıya kaçan aydınlar, sanatçılar gerek Sovyetler Birliği'ndeki gerekse de diğer Varşova Paktı ülkelerindeki aydın kıyımı konusunda neler neler anlatmıyorlar. 
Sovyet revizyonist kültür siyaseti marifetlerine yeni marifetler katıyor. Doğu Avrupa ülkelerinde 


Yavuz Çekirge 


ğu Avrupa ülkelerinde güçlü -bir aydın muhalefeti var. Yeraltı örgütleri KGB'nin hışmına uğramamak için gizli gizli çalışıyorlar. 
En güçlü muhalefet Polonya'da, en dağınığı da Doğu Almanya'da bulunuyor. Polonya ve Çekoslovakya aydınları ortak bildiriler, 


hazırlıklarına başladılar 


© Voleybol ve Boks Federasyonları kamp çalışmalarına başladılar | © Halter, Eskrim ve Jimnastik Federasyonları kamp çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) Yugoslavya'nın Split kentinde yapılacak olan 
8. ci Akdeniz Oyunlarına 


mahalledeki Tarım Bakanlığı Tesislerinde kampa alınıyor. Mehmet Altın, Rahim Kurtulmuş, Bi- 


muhalefet büyüyor. yeraltı, edebi- kitaplar hazırlıyorlar. le ii e mn yatları doğuyor. Sovyetler'de Sa- Geçenlerde Stockholm'de Do- başladı. ya ve Raif Özel'den ku- 


mizat, Çekoslovakya'da Edige Petlice, vb, vb. her geçen gün yeni yapıtlar koyuyorlar ortaya. Doğu Almanya'dan Wolf Biermann, Jürgen Fuchs, Reiner Kunze, Sarah Kirsch, Hans Joachim Schadlich yazdıkları kitaplar için kovuluyor, vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. 
Thomas Bracsh'ın yeni kitabı 'Kargo' Doğu Almanya'daki devlet bürokrasisiyle vatandaşlar arasındaki çelişkileri ustaca ortaya koyuyor. Bracsh, 1976 yılında ülkeyi terketmeye zorlandı. Bugün Doğu Avrupa ülkelerinde düzeni eleştiren aydın için tek yol var. 
O diyardan kovulmak. Düzeni eleştirme de ne yaparsan yap diyorlar aydınlara. Tek tümce için 


KGB'yi peşine takıyorlar yazarın. 


Ta ki o yazar ülkeyi terk edene kadar. 
Bugün, hemen hemen tüm Do- 


gu Almanya'dan, kendi ülkesin- den kovulan Wolf Biermann bir konser verdi. Konserde Biermann, Franz Josef Strauss'u Almanya" nın en büyük teröristi olarak nitelendirdi. Doğu Almanya muhalefet aydınlarından Rudolf Bahros' un kitabını basmak istemiyen 'Rus aşığı Avrupa Komünist Partilerini' lanetledi. Doğu Almanya'daki düzeni 'Feodal Sosyalist' olarak nitelendirdiğinde ön sırada oturmakia olan Peter Weiss öksürünce "Öyle değil mi yani Peter?' diye Peter Weiss'e takıldı. 

Biermann, iki yıldır ayrı kaldığı ülkesini dışarıdan daha iyi inceleyebildiğini söylüyordu. Konserde söylediği Şarkılar Doğu Almanya' daki devlet bürokrasisiyle halk arasındaki korkunç uçurumu konu ediniyordu. (Biermann'ın aşağıda aldığım şarkısı en son yazdığı: 


Almanya çilesi 


Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü, geçen yılki şenlikte Sağlık Bakanı Mete Tan ile birlikte. 


Kartal Belediye Başkanı 


MEHMET ALI BÜKLÜ: "Şenliğimizin amacı, sanat eserlerini halka 

tanıtmak ve sevdirmektir” 


Süleyman Aytekin 


-Kartal Kültür ve Sanat Şenliği bu yıl üç yaşına basıyor. Şenliğin amacı hakkında bilgi verir misiniz? 


15-30 Eylül tarihlerin de yapılacak olan oyunlara katılacak VOLEY- 
BOL Milli Takımımız dün İstanbul'da kampa alındı. 

Eczacıbaşı Spor Tesislerinde kampa alınan Voleybolcularımızı bayanlarda Cengiz Göllü, erkek lerde Değer Ererbay hazırlıyor. 

BOKS takımımız Kayseri Talas'da dün kampa alındı. Kampa alınan 
39 kişilik takım daha 
sonra 21 ağustosta seçmeler yapılarır 9 kişiye indirilecek. 

Boksörlerımizi, Bülent Kiper, Fuât Yurtsever ile Sebahattin Burcu hazırlıyor. 

HALTER: 7 kişiden oluşan Halter milli takımımız cuma günü Yeni- 


rulu haltercilerimizi Ahmet Gül ve Halil Bilgin hazırlayacak. 

ESKRİM milli takımımız 3 ağustosta Ankara'da kampa alınıyor. 


Eskrimcilerimizi Batı Almanya'dan gelen Halter Maden nezaretinde Orhan Sütbakan, Osman Özden, Seyfettin Gül ve Ertan Şimşek hazırlayacak. 


JİMNASTİK Milli Takı mımız 10 ağustosta İzmir'de kampa alınacak. 
Oğuz İçten, Nuran Dağıs tanlı, Sebat Tunca'dan kurulu antrenör kadrosu, bayanlarda Sibel Erkoç, Manolya Akın, erkeklerde de, Salih Suveren, Ad. 
nan Özkan, İlhan Ülker, Erdoğan Kapıcı ve Zeki Dursun'u çalıştıracaklar. 


Güreşte tek seçme müsabakası yapılacak 


Dünya şampiyonası seçmelerine kalılan güreşçilerden bir grup, antrenör Hasan Sevinç ile birlikte, . 


DUNYA ŞAMPIYONASINA KATILACAK GUREŞÇILERIMIZ BUGUN SEÇİLECEK 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Milli Takımı aday kadrosunun s.çmeleri bu- 


giye göre 4. Dünya Şampiyonası o Organizasyon 


Gazetani boyle bi lže ilgi d işli A Temini Deni günsaat 10.00'da yapılı. (Komitesinin verdiği sü-Çek ROAR -Gazetenizin böyle bir şenliğe ilgi duyması ve e ; s e YOR re 2 Ağustosta bittiği Büyük Almanya bölündü yakınlık göstermesinden dolayı teşekkür ederim. B.Mehmet Fenerbahçeli oldu yana İstanbul Mersinli için Milli Takım tek bir İki düşman parçaya. Görüşlerimi kısaca şöyle açıklayacağım: Meşru- Ahmet tesislerinde çalış- Kamp Müdürü Taştan seçme (o müsabakasından Her iki taraftaki nefret tiyet döneminde sanat sanat için yapılırdı. Üst ta- İSTANBUL ( diğim Galatasaray kulübü malarını sürdüren Güreş Koçak'tan aldığımız bil- sonra saptanacak. 
edilen kahramanlar bakalara hizmet ederdi. Yani saray çevresine. On- Galatasâray' bana oyun etti, Fener- H : EU s F x yi . y'n defa- A bela e ie Ke J Birbirini tehdit ediyor ların söyledikleri şiirler, yazdıkları yazılar hep İs- larca kaptanlığını yapan Pahçe'ye geldiğim için Ali Samiyen Stadının açılması ıçın Bilindiği, T gibi Güreş, Azınlığın huzuru yok tanbul'un belli bir çevresi içinde kalırdı. B.Mehmet transfer ayı mutluyum. Transferden : j} Milli Takımı iki seçme Çoğunluğun teslim olmaya niyeti yok nın son günü, son saatin- Srl Suip Barkani Fa- prensip anlaşmasına varıldı müsabakasından sonra Á a R h ipi Tru gaz ile yönetici a- dde i i d E Doğuda bir francala beş fenik, Bugün sanat, giderek halka inmekte ve geniş de Fenerbabahçe kulübü . eylsrime tesekkür ANKARA (AA) dürugu tarahndaniknila i OS o eniyordu. n Bu na £ ş £ g ile sözleşme imzaladı gabey Ş i i Yen S Tan denle bir defa yapılacak burada yirmi fenik. kitlelere malolmakta. Bu süreç tamamlanmış mi- Bir süreden beri Gala. ederim." Lİ Sami Yen el ee ın e Sta- Slan ve ani olan bi eğ: üyük bir bi i ? üz değil. Bizim Kartal'da bir Kül- > ~ ülke sporumuzun hizme- dın 10-12 yıl süre ile Bey Büyük bir bira orada bir mark m e e Mi NAE tasaray kulübü ile o- Galatasaray kulübü tine açılması için Ergun den Terbiyesi Genel Mü- Melerin pek sağlıklı 


burada iki buçuk. 


Orada biranı içerken önünü tutuyorsun 


burada haykırman gerekiyor. 


Yalnız başına dünyayı değiştiremez insan 


susarak, ya da haykırarak da güç. 


Batıdaki gazete yazarları, İstedikleri gibi utanmaz 

yalanları dolduruyorlar yazılarına Fakat doğudaki meslekdaşları, Yalan söylemeleri gerektiği gibi açıkça yalan söylüyorlar. 


Batıda parası olanın 

gücü de var, 

Fakat doğuda, gücü olanın para kazanma, zengin olma olanağı var. 

Fakat işçiler her zaman olduğu gibi işgüçlerini satıyorlar. 

Mücadele ediyorlar 

hayat düzeylerini yükseltmek için. 


Oysa zenginlikten yararlananlar gücü olanlar. 


Birinin anıldığı gibi 

diğeri ona benziyor. 

Bir taraf beni korkutuyor Diğer taraf beni taşlaştırıyor: NATO'da ve Varşova Paktında 


her iki taraf da ölümden korkuyor. 


Yarı saygılı yarı arsız 


Beylerine karşı mücadele ediyorlar. 


Sol birbirinden nefret ediyor Sınıf düşmanlarından ettiklerinden daha fazla. 

Eğer biz birleşemezsek Almanya da birleşemez 

Bir sol diğer solu 

ihanetle, sağcılıkla ve kötülükle suçluyor. 

Birbirlerinin kafasına 

Mao'yla, Marks'la ve Brecht'le vuruyorlar. 


Doğuda pis bürokrat havasında nefes almak için çabalıyorsun, Batıda lokantalarda soyuluyorsun Batı, 

kadife perdeli bir randevu evi. 


Burada Robert Blum'un kurşunlandığı 


gibi kurşunlanmak da var. 
Parasız pulsuz soğukkanlılıkla düşünüp , İşte böyledir bu dünya, demek de var. 


Wolf Biermann, batıda kaldığı süre içinde edindiği izlenimleri böyle dile getiriyor. Soldaki bölünmeleri görüyor fakat doğru çözümlere varamıyor. Bütün solu suçlamakla kurtuluş yolunu kapatiyor. Doğu Avrupa'dan kaçan aydınların çoğunda görünen karamsarlığın içinde şarkılarını besteliyor ve sözler yazıyor. Revizyonist kültür siyasetinin çıkış yolu bırakmadığı sanatçılardan biri Biermann. Diğerlerinin yapıtlarında olduğu gibi Biermann'ın yapıtlarında da büyük bir düş kırıklığı gizli. 

Öte yandan Biermann, Doğu 


Almanya bürokrat sınıfının ülkeyi sömürdüğünü belgelerle ortaya koyan ne ilk ne de son Alman. Gerçekte üzerinde durulması gereken nokta da bu. Tüm Doğu Avrupa ülkelerinden kaçanlar, tartışma ortamı bulamadıkları için, fikirlerini serbestçe yazıp söyleyemtulkleri için başka çıkış yolları arıyorlar. Muhalefet büyüyor Doğu Avrupa'da. Bizim anladığımız anlam- da bir sansürden çok daha değişik bir yöntem uygulanıvor oralarda. 
Yazara ne yazması gerektiği resmi olarak bildiriliyor. Resmi çerçeve- nin dışına taşanlar hemen afaroz edilip ortalıkta bırakılıveriyorlar. 


roman ve görsel sanatları, sanatçıların ve halkın yarattığı sanat eserlerini yine halka tanıtmak ve sevdirmektir. 

Ben, sanat sanat içindir görüşüne katılmıyorum. 
Sanat halka dayanmalıdır. Şair yarattığı şiiri halkın eleştirisine ve yargısına açmalıdır, ressam da öyle: Röylece halk, yaratılan değerleri görüp, çeşitli ürünler ortaya koymaya yönelecektir.Sanatçıların olağanüstü bir insan olduğuna dair halk arasında bir anlayış var. Bu tamamen yanlıştır. 
Kartal Kültür ve Sanat Şenliğinde sanatçıyla halk biraraya gelecek ve onların kendilerinden ayrı ok madığını görecekler ve kaynaşabileceklerdir. Bu hem sanatçıyı halkla birleştirecek, hem de halkı sanatçıyla kaynaştıracaktır. 


Şenliğimizin diğer bir amacı yöre halkınm kültür ve sanat değerleriyle, başka yörelerdeki insanların değerlerini birbirine tanıtmak, hatta giderek bir ulusun değerleriyle başka uluslarınkileri yanyana getirmek, kaynaştırmak. Yani Kartal Şenliğine ilerde uluslararası bir nitelik kazandırmak istiyoruz. 

-Kartal İlçesi içinde iki ayrı belediye, aşağı yukarı aynı aylarda farklı niteliklere sahip olmayan şenlikler düzenliyor. Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz? 

Gerçekten de Yakacık ve Kartaı Şeniikleri aynı niteliğe sahip Hem yöre olarak, hem de belediye olarak yakın. Ben aslinda iki ayrı şenlik yapılması taraflısı değilim. Mesele belediyenin adını koyup şenlik yapmak değil. Adına Kartal Belediyeleri Kültür ve Sanat Şenliği diyerek bu iki şenliği birleştirebiliriz. Birleşmek hem şenliğin nitelik bakımından düzeyini yükseltir, hem de uluslararası niteliğe o zaman daha kolay bürünür. Kartal İlçesi içerisinde ayrı ayri şenlikler yapmak uluslararası çaptaki programları da zayıflatıyor. 


-Kartal dışındaki kültür ve sanat şenlikleri hakkında değerlendirmeniz nedir? 


-Şenlikler siyasal fraksiyonların çarpışma alanı olmamalıdır. O zaman şenlik olmaktan, festival olmaktan çıkar. Çeşitli gruplar sırf kendi düşüncesini kabul ettirmek için çaba harcıyorlar. Bu tamamen hatalıdır. Şenlikler, halkı bölen değil, bütünleştiren bir rol oynamalıdır. 

Özellikle bazı şenliklerde bir grup çıkıyor, kendi düşüncesini halkın kafasına zorla empoze etmek istiyor. Hatta sahneye çıkan herkese faşist damgasını yapiştırıyor. Hatta kalkıp sahnede kendisine az zaman tanındığı gerekçesiyle slogan atıyor. 


Şenlik düzenleyenler bu gibi durumları da düşünmeli ve herkesin ne söyleyebileceğini önceden bilmelidir 

-Şenliğinizin bu yılki programında ne gibi etkin likler var? 

-3.Kartal Kültür ve Sanat Şenliğinin programında yabancı folklor ekipleri yer alıyor. Hindistan, İtalya, Macaristan ekipleri gibi. Ayrıca ülkemizden de Boğaziçi Üniversitesi Folklor Ekibi, Orta Doğu Türk Folklor Kurumu ve Eczacıbaşı İlkokulu ekipleri şenliğe katılacaklar. 


Devlet Tiyatrosu bir oyunla şenlikte yer alacak. 
İstanbul Belediye Konservatuarından Türk Halk Müziği, Sanat Müziği ve Hafif Müziği ekipleri, ayrıca İstanbul Relediye Bandosu programdaki diğer müzik etkinlikleri arasında. 

Şenlik süresince Karikatürcüler Derneği ve Görsel Sanatçılar Derneği karikatür, resim ve heykel konularında birer sergi açacaklar. Türkiye Yazarlar Sendikası da geçen yılki gibi kitap imza seansları düzenleyecek. Şenlikte henüz okesinleşmemekle birlikte başka bazı müzik sanatçıları da program yapacaklar 


Şenliğimiz Çocuk Parkı ile Kartal Rıhtımında düzenlenecek. 


-Teşekkür ederim . 


lan anlaşmazlık bu gün kesinlik kazandı ve B.Mehmet, yakın arkadaşı Cemil ile birlikte Fenerbahçe kulübüne giderek karşılıksız sözleşme imzaladı. 


Konuyla ilgili olarak B.Mehmet şunları söyledi: "Yıllarca emek ver- 


Teknik Direktörü Coşkun *Özarı ise B.Mehmet' in transferinden üzüntü duyduklarını belirterek “Kendisine İzmit'te özel bir maç ve 1,5 milyon 


. lira jübile ücreti ödeye- 


cektik... Kendisi Fenerbahçe'yi tercih etti. Başarılar dileriz..." dedi. 


Aymergen ve Galatasaray kulübü yöneticileri arasında prensip anlaşmasına varıldı. 


Yapılan toplantıda Ali Sami Yen Stadının tüm hakları işletme ve giderleri ile reklamların Be- den Terbiyesi Genel Mü- 


Kontrollerin uluslararası hale getirilmesi için 


büyük bir talep var 0 oe 


SORU: Alman Futbol Birliği ve kulüp sözcüleri şu noktaya dikkat çekiyorlar. İdrar tahlili yapıldığı zaman her şeyden önce düzenleme ve zaman problemleri ortaya çıkıyor. 


Oyun sonunda hakem son düdüğünü çaldığı zaman seyircinin ve oyuncunun doping yapılıp yapilmadığını bilmesi gerekmez mi? 

DR.DONİKE: Bu doping kontrolüne karşı çıkarılabilecek kuvvetli bir tez değil. Oyundan atılan bir oyuncu da maç bittiği anda ne kadar ceza yiyeceğini ya da ne kadar cezası kalacağını bilmez. Benim tahlil laboratuvar. 
larım yeterli bilgiyi çok çabuk verebilir. Örneğin Stimulanzien araştırmalarında çok süratliyiz. Eğer staddan laboratuvar. kadar kurye teşkilatı kurulursa ve bunun karşılığını Al man Futbol Birliği ödemeye hazırsa biz bu kontrolü yapabiliriz. O zaman biz burada Köln' 
de maç bitiminden sonra en genç 24 saat sonra kesin tahlil sonuçları verebiliriz. Ondan sonra Alman Futbol Birliği de oynanacak olan bir sonraki maç için karar verme zamanı tanır. 
Şunuda söyleyebilirim kı otuloolda doping kontrolünün uygulanması maç sonuçlarını sonradan değiştirme anlamında pek fazla olumlu sonuç vermez. Yani sahadaki sonucun masa başında (doping tespiti yapıldıktan sonra) de- 

A gişmesi istisnadır. 


SORU: Sporcudan doping tespiti için örnek alımını kim yapacak? 

DR.DONİKE: İdrar tahlilinde en az bir spor doktoru ve bir Futbol Birliği yetkilisi bulunmalıdır. Sporcudan alnan idrar A ve B 


vara gelir. Yani sporcudan alınan örnek, isim olarak değil de diğer örnekler gibi odada belli bir numara ile yer alır. 
Böyle bir uygulama hangi amaçla yapılıyor? 

DR.DONİKE: Ör neklerin A ve B olarak belli bir kod numarası 


dürlüğü tarafından işletilmesi ve intifa (faydalanmâ) hakkının geçici olarak kaldırılması Genel Müdür Vekili Aymergen tarafından teklif edildi. 
Galatasaray külübü yöneticileri stadın kullanılma süresi hariç diğer teklifler üzerinde birleştiler. 


2 9.0 lr 


kadar koruyamaz, Mesela belli bir madde- nin artırılması ile örneğin çözülmesi mümkündur. 


Bu sebeple uluslararası planda ga bu kontrolün belli bir ülkede yapılmasına karşı 


Bisiklet sporu, dopingin en fazla yapıldığı alanlardan biri, Genellikle büyük turlarda doping yapan bir kaç bisikletçi olabiliyor, Şu anda dopig uzmanları bisiklette yeni bir tehlikeye dikkat çekiyorlar. "Anabolika'dan sonra şimdide Kortikoide kullanıyor," 


olarak iki numune şeklinde alınmalıdır. 

Bunun alımından sonra gerekli formlar tamamlanır ve tahlile hazır hale getirilir. Bütün bu işler her bir atlet için özel bir zorluk çıkmazsa 15-20 dakika sürer. 

SORU; Her tahlili numarası 


idrar belli hir kod ile laboratu- 


ile alınması kulüplere ve atletlere kendi örneklerinin hiç bir ayrıcalık gözetilmeden kontrol edileceğine dair garanti vermiş olur. Bu durumda bizim ölçüleimiz alkol kontrolünden sonra yapılan kan tahlillerinden daha üstündür. 
Gene de kendimizi aldatmayalım, kodlama genelleştirmeyi sonuna 


korku vardır. Kendi ülkesinin sporcularına iltimas geçilmesinden çekinilmektedir. Bunun 


için kontrollerin ve tah- 


lillerin uluslararası hale getirilmesine dair büyük bir talep var 

SORU: Tahlil Ens titüleri, dopinge karşı mücadele yürütülmesin- de yeterli midir? 

DR. DONİKE: Bu 


| söyleyebiliriz. 


olacağı sanılmıyor. 


28 Ağustosta, Amerika'nın San Diego kentinde yapılacak Dünya Güreş Şampiyonasına katılacak Güreş Milli Takımını belirleme seçme- 
“lerine 38 güreşçi katılacak. 


problemin büyüklüğüne karşı gerekli «aletlerle donanmış ve belli bir tecrübeye sahip Laboratuvar sayısı azdır, Önem taşıyan estitüler İngiltere'de Prof, Beckett'in enstitüsü, Montreal'de Prof, Dugal'in enstitüsü ve Köln'de benim tarafımdan yönetilen Alman Spor Akademisine *bağlı Biyo-Kimya Enstitüsü. Doğu Almanya' 
da Kreischa'da dabir laboratuvar kurdular. Ancak onlar öğrenmek çin şimdilik Köln'e geliyorlar. 

Dünya Bisiklet Sporu Birliği özel olarak Stimulanzien tespitleri ` için Paris, Madrit ve Roma'daki enstitülere kontrol lisansı verdi. 

Amerika'da ise doping kontrolü çok gevşek ele alınıyor. Sanki Amerikalı atletler doping yapmıyorlarmış gibi. 

Genel olarak şunu 
Doping tehlikesine karşı bu yüzyılın başında mücadele başlatsaydık ve bunu yoğun bir şekilde yürütseydik doping kontrolünde çok daha ileri bir aşamada olabilirdik. Buradaki suçlama Olimpiyat Komitesinin (İOC) Tıp Komitesine yöneliktir. 


—————... 


YARIN: Dr. Donike: 
Doping kontrolü konusunda bizim durumumuz kanun koyucudan farklı değildir. 


1 Ağustos 1979 


(Baştar © « Sayfada) 
daha sonra kovalı olarak sürdüreceği çalışmaları sonunda MHP nin kapatıl masına karar verebiliyor. 

Bu safhadan sonra da mahkemede ortaya çıkan belge ve bilgilerin ışığın- da,MHP yöneticilerinden parlamenter olanların dokunulmazlıkları kaldırılabilecek. Parlamenter par ti üyeleri ve zaten dokunulmazlığı Oo olmayanlar daha sonra yargılanabilecekler, 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


ma Bakanı Güneş Öngüt'e birer telgrafla başvurarak, olayda ihmali görülenlerin cezalandırılmalarını istedi. MEM-DER ayrıca, Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği bir dilekçe ile de sorumlular hakkında adli soruşturma açılmasını istedi. 

MEM-DER Başkanı 
Baki Özilhan tarafından Korutürk, Ecevit ve Öngüt'e çekilen telgraflar- da olay anlatılarak, ''Memuriyet nüfuzunu kötüye kullanan, çalışanlara maddi ve manevi sağlık koşulları açısından zarar veren yetkililer hakkında cezai işlem yapılması" istendi. 


19.00 HABERLER 
19.05 ARI MAYA 


— Başsavcı Emniyetten MHP... 


DOSYALARDA 

NELER VAR? 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığ ınca, Başsavcılığa gönderilen üç dosyadan birincisi 5.10.1978 tarih ve 1978/1287 sayısını taşıyor. Dosyada MHP Gültepe Gençlik lokalinden kaynaklanan şiddet olayları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca Gültepe'deki birçok olayın sanığı olarak yakalanan MHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı Yunus Meral ve arkadaşlarıyla, MHP arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. 

1. Kasım 1978 gün ve 1978/1198 sayılı ikinci dosyada ise Sağmalcılar Cezaevinden kaçan ve halen firarda olan Ferhat Tüysüz ve arkadaşlarının işledikleri suçlara yer veriliyor. Dosyada ayrıca Tüysüz ve arkadaşlarının MHP yanlısı olduklarını açıklayan kerdi el yazılarıyla itiraflarına da yer veriliyor. 

5 Ocak 1979 gün ve 
1978/1782 «sayılı üçüncü dosyada ise MHP Fatih İlçe Teşkilatına bağlı Kocamustafapaşa Lokalinde Metin Özder'in öldürülmesi üzerinde duruluyor. Olayın sorumlusu olarak ortaya çıkan katillerin yine ayn; lokalde yatıp kalk tıkları anlatıla- 


19.30 DÜNDEN BUGÜNE KUKLA: Programda kuklanın tarihçesi anlatıldıktan sonra, Türkiye'deki bugünkü durumuna değinilecek ve yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemler yansıtılacak. Programa, Metin And, Talat Dumanlı, Süreyya Dumanlı ve Tacettin Diker katılıyor. 

19.54 İFTARA DOĞRU 

20.09 RİR KONU BİR KONUK: Jülide Gülizar'ın sunduğu programda, M.E.R. Talim Terbiye Kurulu Üyesi Nr.Erdoğan Nkyay, Yurt dışında ve çoğunluğu Almanya'da çalışan işçilerimizin çocuklarının sorunları, onların Türk toplumuna nasıl kazandırılacağı, bu konuda alınan önlemler, yapılması gereken denetimler konusunda:sövleşecek. 

20.30 HABERLER 

21.15 GECEMİZ: "Ramazan Sokağı" adı altında, sokak sakinlerinin söyleşileri, dırdırları, maniler vb. unsurlarla sunma işlemleri yapılarak müzik ve söz programı yürütülüyor. 

21.45 TİYATRO- Ünlen Nemiral ile Leyla Atmacalar'ın hazırladığı ve Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Ayşe Sönmez, Yaşar Güner, Tomris Oğu- 


zalp ve Salih Kalyon'un oynadıkları "Deli Fişek” 


adlı oyun ekrana gelecek. Kendi halinde bir banka memuru olan Nliver, çaresiz bir hastalığa yakalandığını ve öleceğini öğrenince, gözünü budaktan sakınmayan, yırtıcı, bir karaktere bü- 


rak MHP lokalinde görülen yasa dışı çalışmalarına yer veriliyor. 

Adana Cumhuriyet Savcılığının başvurusunu içeren dosyada ise Faruk Gündoğdu ve üç arkadaşının adam öldürme suçundan aranırlarken 
MHP Adana İl Merkezi Gençlik Kolları odasında yakalanmaları anlatılyor. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığının Başsavcılığa başvurusu ise MHP yöneticilerinin Maraş olaylarının başlamasından Önce yayınladıkları bir bildiri ile bütün yetkilerin ordu- ya devrini istemeleriyle ilgili. Bu konuda Ankara 


Cumhuriyet Savcılığının dışında Başsavcılık da resen soruşturma açmıştı. 

Başsavcılıktaki dosyalardan bir diğeri de geçtiğimiz günlerde İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi- nin MHP Bakırköy İlçe 


Teşkilatında yürütülen faaliyete ilişkin olarak gönderdiği (o belgelerden oluşuyor. 

Yedinci dosya 26 
Mart 1979 tarih ve 142. 
469. sayılı, Bu dosya Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca gönderildi. 


Dosyada MHP Zonguldak 
İl Gençlik Kolunun bazı yasa dışı faaliyetleri ve ÜGD ile ilişkisi anlatılıyor. 


—— Saddam Hüseyin... 


(Baştaratı 1. Sayfada) 


devrime ve Partiye ihanet etmişlerdir. Devrimin geleceğinden kuşkunuz olmasın, çünkü siz ler onun evlatlarısınız ve devrim, Irak halkının tümünü temsil etmektedir." 

Saddam Hüseyin, darbenin emperyalistler ve onların Irak'taki kuklalarınca hazırlandığını sözlerine ekledi. 


ARAP BASININDA 
DARBE 


Öte yandan 31 Temmuzda yayınlanan Mısır gazeteleri Irak'taki darbe girişimini, "Irak'ta kan banyosu" "Ordunun 


Bucak'ı Apocular... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Zeynep Bucak da aldıkları kurşunlarla yaralandılar. 

ÜÇ OTOMOBİL 
BULUNUYOR 

Saat 21.30 sularında meydana gelen silahlı baskın sırasında APO'cuların köye beş arabayla geldikleri saptandı. Olaydan sonra çevrede yapılan sıkı aramalar sonucunda APO'cuların kullandığı arabalardan biri 
01 EU 002 plakalı, diğeri plakasız yeşil renkte Renault marka iki otomobil ile Murat marka bir taksi terkedilmiş bulundu. Murat marka otomobilin bagajında yapılan incelemede, _ baskın sırasında evden açılan ateşle ölmüş olabileceği sanılan Salih Kangal adlı APO'cunun cesedi bulundu. 

Olayda kullanılan üç otomobilin ele geçirilmesinden sonra diğer iki arabanın da aranmasına başlandı. 

BUCAK'IN SAĞLIK 

DURUMU 

APO'cuların yaptığı baskında sol bacağından yaralanan AP Urfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Urfa Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra evine götürüldüğü öğrenildi. Eve yapılan baskın sırasında yaralananlardan Mehmet Nuri Avcı, Fatih Bucak, Nuri Çiçek ile Zeynep Bucak da Devlet Hastanesinde tedavi al tına alındılar. 

HİLVAN'DA DURUM 

Urfa Valisi Erol Tun- 


cer de durumun genellikle sakin olduğunu fakat yeni olayların meydana gelmemesi için Kırbaş köyünde geçici bir karakol kurulduğunu açıkladı. 
Tuncer açıklamasında,ayrıca Hilvan İlçesinde nenazelerin kaldırılmak istenmesi nedeniyle grupların toplandığını burada da olayların çıkmasını önlemek için, Silvan ve Urfa'dan jandarma birlik - lerinin ilçeye getirildiğini belirterek, olayın nedeni- nin henüz saptanamadı- 
‘ğını, ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını da sözlerine ekledi. 

MILLET MECLİSİ 

BAŞKANI 'GEÇMİŞ 

OLSUN' DEDİ 

Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş önceki günkü silahlı saldırıda yaralanan AP Urfa Milletvekili Bucak'a bir telgraf göndererek "'Geçmiş ol- 


sun' dileğinde bulundu. 
Karakaş telgrafında: "Ülkemizdeki silahlı çetelerin olayları hangi boyutlara ulaştırdıklarını kanıtlayan bu ve benzeri olaylar karşısında ilgililerin gereken titizliği acilen göstermelerini beklerim" dedi. 

DEMİREL'İN 

AÇIKLAMASI 

Öte yandan olayla ilgili bir açıklama yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de silahlı saldırıyı nefretle kınadı ve olayı *menfur bir tecavüz'olarak nitelendirdi. 

Demirel, Urfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak' a bir geçmiş olsun tegrafı göndererek menfur silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendiğini söyleyerek, “kendisine ve yakınlarına acil şifalar, olayda hayatlarını kaybedenlere de Allahtan rahmet” diledi. 


Gebzeli... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

"İki yıl kadar önce Beyrut'ta ( Filistinlilerle tanıştım, Bana bir lèrmeni kadınını yardımcı verdiler. Bu kadınla birlikte Avrupa'ya iki kilo eroin götürdüm. Bu olaydan sonra da bana hisse- ne düşen para diye 3 m lyon lira teslim ettiler. 
Ayrıca bunun karşılığı 1- da yapacakları eylemler- de yardımcı olacağıma söz verdim. 

"Bir süre önce Hataylı bir rehber aracılığıyla yeniden Lübnan'a gittim. Televizyonda gördüğüm, tedhişçilerle ara 


İSTANBUL 9, CU İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 


DOSYA NO/:1979/1 


rünür. Ancak daha sonra teşhisin yanlış konulduğunu öğrenince eski haline döner. 


23.15 HARERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış,Program ve Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Türk Hafif Müziği 

11.20 Solistler Geçidi 

11.45 Türküler 

12.10 öğle üzeri 

12.55 Reklamlar ve Radyo Program Haberleri 

13.00 HABERLER 

14.32 Türküler 


TRT 2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların :çinden 

10.30 Uluslar ve Biz 

10.50 Ali Gürlü'den Türküler 

11.05 Rahmi Sönmezocak' tan Şarkılar 

11.25 Hafif Müzik 

11.40 Yaşayan Hukuk 

12.00 Küçük Konser 

11.20 Şarkılar 

12.40 Efsanelerimiz ve Türkülerimiz 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 


13.00 Olayların içinden 

14.00 Semra Ersoylu'dan Şarkılar 

15.00 Türküler Geçidi 


TRT 3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 09.03 Barok Müzik 
10.45 Saz Eserleri 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13,00 Konser Saati 
14.30 Caz Muziği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Muziği 
17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 17.06 Gençler İçin 
18.00 Studyo FM 
19.00 Akşam Konseri 
20.00 Müzik Sozlüğuü 20.30 Caz Müziği 
21.00 Solodan Örkestraya 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. adına sahibi ve! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


15.01 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 16.45 Türküler 

17.00 Kısa Haberler 
18.00 Kısa Haberler 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
21.00 HABERLER 
21.45 Türküler 

22.02 Şarkılar 

22.40 Hafif Müzik 
23.00 HABERLER 
23.35 Türküler Geçidi 00.02 Unutulmayanlar 01.00 Program ve kapanış 01.00 Gece Yarısı 


15.30 Şarrnar 

16.00 Türküler ve Oyun Havaları 

16.20 Arkası yarın«- 

17.00 Büyük Eserler 

18.30 Fındıktan Pamuğa 

19.00 HABERLER 

19.45 Ali Rıza Gündoğdu" dan Türküler 

20.00 Karma Fasıl 

20.45 Can Etili'den Türküler 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi 

22.30 Solistlerden Seçmeler 

23.00 Türküler ve Oyun Havaları 

23.30 HABERLER 

23.35 Çeşitli Sololar 

23.55 Program ve kapanış 


22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 

13.00 Konser Saati 

14.30 Caz Müziği 

15.00 Günün Konseri 

16.00 Oda Müziği 

17.00 Turkçe Haberler 

17.03 İngilizce Haberler 

17.06 Hafif Müzik Dünyasında Gezinti 

18.00 Studyo FM 

19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Ustaları 

21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 

21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 

22.00 Türkçe Haberler 

22.03 İngiMzce Haberler 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Çarşamba Konseri 

24.00 Gece ve Muzik 

01.00 Program ve kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Beyoğlu Emekyemez Mahallesi, Sarı Zeybek-Abdul 
selah sokaklarında kain 7 kapı numaralı 110 pafta 256 
ada, 15 parsel sayılı kargir hanın: 


1) 20/600 arsa paylı 3. cü kat 17 bağımsız nolu büro önünde bulunan rüchanlı alacak alacağını geçmek şartı ile, ikinci derece’ ipotek borcundan dolayı, 


2) Yine aynı hanın 20/600 arsa paylı 4. cü kat 22 
bağımsız bölüm nolu büro 1.d derece ipotek borcundan dolayı açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 


İMAR DURUMU: İst. Bel. imar Müd. nün 3. 4. 1979 ta. ve 1448 sayılı imar belgesine göre: Abdülselah ve Sarı Zeybek sokak köşesinde 15.50 Mt. ve Sarı Zeybek sokak tarafındaki az derinliğindeki kısımda ise 12.50 mt. yüksekliğinde, krokisinde gösterildiği gibi Sarı Zeybek sokakda imar hatlı, ön, yan ve arka bahçe mesafesi olmayan bitisik © incast nizamında, çatı katsız ticari maksatla yeni bir inşaat Yapılabilir. 


HALİ HAZIR DURUMU: Ana gayrimenkul Beyoğlu'nda Emekyemez Mahallesinde Karaköy-Perşembe pazarı Tersane caddesinden kuzey yönde dik ayrılan Abdülselah sokağında 7 kapı numaralı BİLGİN HA-NIN 3, cü katında 17 nolu ve 4, cü katında 22 nolu 
odalardır, Ana gayrımenkul 1 bodrum, 1 asma, ve 5 
normal katdan ibarettir. Betonarma karkas bir yapıdır. 
Binada kalorifer, temiz su, pis su ve elektrik tesisatı İle henüz tamamlanmamış asma kat hizasında başlayan bir asansörü vardır. Her katda müştereken kullanılan W. 
c. vardir. Satışa konu her iki odanın zemini marley döşeli, duvarları renkli kireç badanalı, Sarı Zeybek sokağa bakan cepheleri boydan boya yağlı boyalı ahşap pencereli ,kalorifer, dilimli, sıvadan sivaya net 2.87 m. 
enli ve 3. 70 m. derinlikte olup kapılarıda yağlı boyalı ve ahşapdır. En önemli ticaret merkezindedir. 


KIYMETLERİ : 1) 20/600 arsa paylı 3. cü kat 17 
nolu büroya 270.000.00 TL" 


2) 20/600 arsa paylı 4. cü kat 
22 nolu büroya 260.000.00 TL. kıymet taktir edilmiştir. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kıymetin % 10 nispetinde nakti teminat akçesi yatırma ları veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder. Dellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya âittir. 


İlk açık arttırması 10. 9. 1979 pazartesi günü saat 9.30 dan 19.00 a kadar 17 nolu büronun saat 10.30 
dan 11.00 a kadar 22 nolu buronun satışları İstanbul da 9. cü icra dairesinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 31.8.1979 tarihinden Itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktir. Taliplilerden şartname talep edildiğinde 500 krş luk posta pulu gönderildiğinde adreslerine bir örneği gönderilecektir. İlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75 ni bulmadığı taktirde ençok arttıranın taahüdu baki kalmak üzere arttırma 10 
gün daha uzatılarak onuncu 20. 9. 1979 Perşembe günü saat 9.730 dan 10.00'a kadar 17 nolu büronun saat 10.30 dan 11.00'e kadar 22 nolu dairenin satışları yine İstanbul da 9. cu icra dairesinde yapılacak Ikinci açık arttırmalarında ençok arttırana ihale olunacaktır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin ve İrtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan Iddlalarını dayanağı belgelerle 15 gün Içinde icra dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasın- dan hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenleri memurluğumuzun 1979/1 sayılı dosya numarası İle 


memurluğumuza müracaatları, alıcıların satış mahallin- 


de ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur. 


(Basın: 5640-764) 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 4 

İdare Tel: 26 54 37 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 10 90 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


buluculuk yapan Selim adlı kişiden dört adet Klaşinkofu teslim aldım. 
Ve bunları Türkiye'ye getirdim. Bana orada verdikleri talimatta, Hataylı rehberin Mısır ve İsrail elçiliklerini inceleyeceği, bana Filistin'den bazı misafirlerin geleçeği, silahları onlara vermem ve yapacakları ey- 


lemde yardımcı olmam belirtiliyordu. Ben de kabul ettim. 


“Mısır Elçiliğine karşı eylem 22 Nisanda gerçekleştirilecekti. Ancak anlayamadığım bir nedenle bu geri bırakıldı. 


*"Hattızatında bu son eylem İsrail ve Mısır elçiliklerine karşı yapılacaktı. Ancak İsrail Elçiliğinin iyi korunması ve, elçinin o sırada izin- li bulunması nedeniyle İsrail Elçiliğine yapılacak eylemden vazgeçildi. 


BAŞKA BULGULAR 


Öte yandan güvenlik kuvvetlerinin elinde Mısır Elçiliğini basan Mervan'ın, Ankara'daki bir meyhanede içki içerken, geçen nisan ayında çekilmiş bir fotoğrafının bulunduğu öğrenildi. 


Emniyet yetkilileri ellerinde bulunan bu resim nedeniyle bu teröristlerin Türkiye'ye çok önce girdiklerini tespit etmiş ve soruşturmayı bu yönde derinleştirmişlerdi. 

Bu izin sürülmesi sırasında Gebze'deki emlakçı ortaya çıkarılmış ve çok sessiz bir şekilde Ankara'dan (gönderilen ekip, suç ortaklarını yakalayıp getirmişti. Olay basına yansıyıncaya kadar teröristler suç ortaklarının yakalandığını öğrenememişlerdi. 


Gözaltında kişiler Emniyet Müdürlüğünde çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan sorgularından sonra dün sıkıyönetim makamlarına teslim edildiler. 


bulunan 
Genel 


MISIR'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
GERİ ÇEKİLMEDİ 


Öte yandan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Ahmet Kemal Olama'nın geri çekildiği yolundaki haberlerin doğru olmadığı bildirildi. 


İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş dün sabah İzmir'de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Olama'nın görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye gittiğini ve bir süre sonraAnkara'ya gelerek görevini sürdüreceğini söyledi. 


yüksek rütbeli yedi subayı idam edildi", "Saddam Hüseyin'in devrilmesi için Suriye tarafından bir milyon dolar ödendi" şeklindeki başlıklarla verdiler. 

"El Ahram" gazetesi, “Irak Baas Partisinin, Saddam Hüseyin'in iktidarına son vermek için Suriye Baas Partisini böyle bir girişimle suçlaması tuhaf değildir" dedi. 

“EI Ahbar" gazetesi ise, "Gözlemciler, gelecek günlerde Suriye ve Irak'tan taşan ve Irak ve Suudi Arabistan ile Suri ye, Ürdün, Saika ve Lübnan arasındaki 'red merkezlerini' ortadan kaldıracak kanlı bir mücadele beklemektedirler"' dedi. 

Gazete, Orta Doğudaki karışık durumu emperyalizme ve siyonizme değil, "Durumlarını sağlamlaştırmak isteyen yöneticilerin hatasına" bağladı. 


Rum tarafi, 
Denktaş’ ın önerdiği formülü soğuk karşıladı 


HABER MERKEZİ 
Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Rauf Denktaş' ın toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla dün Birleşmiş Milletler temsilcisi aracılığıyla gönderdiği formülü soğuk karşıladığı bildirildi. 
Kıbrıs Rum Yönetiminin Resmi sözcüsü Kıbrıs Rum Radyosuna verdiği demeçte, görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir formüle gerek olmadığını, sadece Türk tarafının Denktaş-Kipriyanu anlaşmasına uyma isteği göstermesi- nin görüşmelerin yeniden başlatılmasına yeterli olacağını söyledi. 
Sözcü, Denktaş'ın sunduğu formülün yeni hiçbir unsur içermediğini öne sürerek, “Türk Başkanının bu girişimi gö- 


rüşmelerin (o başlamasını geciktirmeyi amaçlamaktadır" dedi. 


Rauf Denktaş, önceki gün Rum yönetimine sunduğu formülle, toplumlararası görüşmelerin ağustos ayı içinde başlamasına olanak sağlamak üzere Kıbrıs sorununun toprak, Anayasa ve Maraş yönleriyle Denktaş-Kipriyanu anlaşmasının 
6. maddesi üzerinde çalışmalar yapacak komiteler kurulmasını önermişti 


İSTİFA EDEN 2 UPB MİLLETVEKİLİ GERİ 
DÖNDÜ 

Yedi ay kadar önceiktidardaki Ulusal Birlik Partisinden istifa eden Orhan Zihni Bilgehan ile Hüseyin Curcioğlu adlı iki milletvekili, dün düzenlenen törenle yeniden UBP'ye döndüler 

tki milletvekilinin UBP'ye dönüşü ile Meclisteki sandalye dağımı şöyle: Ulusal Birlik Partisť 22 , Toplumcu Kurtuluş Partisi 8, Demokratik Halk Partisi 6, Cum- 


huriyetçi Türk Partisi 
2, Halkçı Parti 1 ve bağımsız 1. 


Yüksek Askeri 
Şura toplanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Yüksek Askeri Şura- nın yıllık olağan toplantıs Genel Kurmay'da Başbakan Bülent Ecevitin başkanlığında yarın başlıyor. Tayin ve terfilerin görüşüleceği şura toplantısı 6 Ağustosta sona eriyor. 


“Gerici iç 


Merkez Komitesi Üyesi) 
3 Ağustos Cuma 
Yer: TİKP İl Lokali 
Saat: 17.30 

4 Ağustos Cumartesi 
Saat: 14.00 


Saat: 18.00 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 


/M 60 | 75017 Paris 
Tel: 
0611 437 595 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


“Demir Çelik 


KONFERANS 
Konu: 


devrimci durum” 


Konuşmacı: M. Kemal Çamkıran (TİKP 


Eski Halk Tiyatrosu Salonu, Karanfil Sokak) Yer: TİKP Altındağ İlçesi 

Yer: TİKP Tuzyuçayır Lokali 

TİKP Ankara İl Örgütü 

TÜRKİYE 

IŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


MHP'nin katliamdaki... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


rını telaş aldı. Katliamın MHP ile ilgili olan yönlerini gizleme çabalarını sürdürüyorlar. 

Bilindiği gibi, MHP'li yöneticiler ve sanık avukatları, MHP'nin katliam- la olan bağını gizlemek için, sanıklara ve Sünni şahitlere baskı yaparak inkar ettirmişlerdi. Katlamın, bir mahalle kavgası ve kişilerin birbirlerini tek tek öldürdük-Işi şeklinde olduğunu iler sürerek, mahkemeyi engaleme ve geciktirme- ye .çalışmışlardı. Ancak, MHP'li yöneticilerin ve sanık avukatlarının bu oyunlarını dinlenen şahitler bozarak, MHP'nin katliam olayındaki rolünü açığa çıkardılar. 
MÜDAHİL AVUKATIN 

SORUSU 

Kahramanmaraş olayları davasında, Sakarya ve Yenimahalle tanıkları- nın dinlenmeleri sürerken Besime Yüzüak adlı tanık, katliam sanığı Sıddık Akçam'ın bakışların- dan şüphelendiğini ve korkuya kapıldığını söyledi. 

Diğer tanıkların da bir kısmı aynı şeyleri belirtince, müdahil avukatlar- dan Ali Kalan, tanıklara neden sanık Sıddık Akçam'dan korktuklarını, daha'önce bu sanığın nasıl tanındığını, herhangi bir partinin mensubu olasak mı bilindiğini sordu. 
Tanıklardan Besime Yüzüak soruya karşılık, Sıddık Akçam'ın Türkeşçi olarak bilindiğini söyledi. 
Bunun üzerine sanık avu- 


Somuncuoğlu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


dan gelen bir talimatla, emniyette zorla tehdit edilerek, kendisine "Bu bonoyu adam öldürmek için sendika başkanı verdi" dedirttiriyor." 


Somuncuoğlu açıklamasında, Bağımsız Çelik-İş Sendikasının, nizamı sağlamakla görevli iktida rın iftira ve tertipleriyle boğazlaştığını da öne sürdü, 

Bilindiği gibi bundan bir süre önce Bağımsız Çelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Ali Ulukanlıgil, işten çıkarılan üç işçiye İSDEMİR 
Baş Hukuk MüşaviriniBilgi Seçilmiş'i öldürmeleri için 500 biner liralık bonolar vermişti. Alı Ulukanlıgil halen aranırken, öldürülmek istenen Bilgi Seçilmiş Türkiye 

İşletmeleri 
Yönetim Kurulunun aldığı bir kararla görevinden alınarak, henüz yapılmamış olan Sivas Demir Çelik İşletmeleri Grup Başkanlığı emrine verildi. 


Bilgi Seçilmiş Danıştay'a başvuracak İSDE-MİR'de 1. dereceden hukuk müşaviri iken Sivas Demir Çelik İşletmeleri- ne 2. dereceden hukuk müşaviri olarak atanmasına itiraz edeceğini söyledi. 


TÜRKEŞ 
ALMANYA'DA 


MHP Genel Başkan 
Vekili Sadi Somuncuoğlu düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine MHP Genel Başkanı Türkeş'in Almanya'da olduğunu ve en geç cuma günü Ankara'da bulunaca ğını söyledi. 


Somuncuoğlu açıklamasında, Parti taşınmaz mallarının da genel başkan dahil hiç kimseye devredilmediğini ve yeni bir parti kurma eğilimin- de olmadıklarını da iddia etti. 


savaş ve 


İSVEÇ HOLLANDA 
Gürgün, 

Duvgrand S/A, 

1 tr. 17236 

Sundbyberg, 


` Tel: 
Tel:08/296 628| 31 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 


342172 


katlarından MHP'li Hülagü Balcılar, telaşa kapılp, hızla ayağa kalktı. 
Duruşmalarda bir olayın yargılandığını, olayların bir facia olduğunu belirtip, kendisinin de Musa Suna ailesinin başına gelenleri duyduğunda günlerce ağladığını söyledi. Balcılar, müdahil vekilinin olaya siyasi malzeme sağlamaya çalıştığını ileri sürdü. 


Uğurlu' yu... 


(Baş tarafı 1. Sayfada) ganlarımız olayı değerlendirmiş ve derhal tavır almıştır'' dedi. 


Rıdvan Budak ayrıca, sendika olarak daima bireysel teröre karşı çıktıklarını iddia etti. 


Korutürk... 


(Baştarafı 1. Sayfada) mimi dileklerimi sunmak isterim. Liderliğinizde Nikaragua halkının refa- ha kavuşacağından emin bulunmaktayım. 


“ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin uluslarımızın yararına daha da gelişmesini samimiyetle arzu etmekteyim". 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de, Nikaragua' da kurulan Geçici Hükümette Dışişleri görevini üstlenen Miguel Descota' ya bir kutlama mesajı göndererek, başarı dileklerini iletti. 


Pirhasan köylüleri pusuya düşürüldü; 
8 kisi öldü 
ERZURUM (AA) 
Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Pirhasan köylüleri otlaktan döner ken, Horasan'a bağlı Saçl köyü ile Horasan'ın Aras Oo bucağına bağlı Sekman köyünden bir grup tarafından pu suya düşürüldü. Çıkan silahlı çatışma sonucu 
8 kişi öldü. Biri jandarma eri olmak üzere iki kişi de yaralandı. 


Erzurum İl Jandarma 
Alay Komutanı Albay Selahattin Karaköyük komutasındaki bir jandarma birliği ile Erzurum Toplum Zabıtasından 30 kişilik bir ekip, olayın duyulması üzerine Pirhasan köyüne hareket etti. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı ve ölülerin kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi. 


Topuz... 


(Baştarafı 1. Sayfada) lattığı şekilde yabancılara taviz vermeyen bir siyaset izlemeliyiz'' dedi. 


Bakanlığı ile ilgili çalışmaları bu kez de Ege bölgesinde sürduren Ali Topuz, Muğla, Aydın, Manisa'nın ilçe ve köylerini kapsayan gezisinde Muğla'nın Kafaca ve Yeşilyurt köylerinde toplam 12 bin balyalık 2 tütün depolama tesisi ile AydınÇine'de Çağ-Koop' 
un maliyeti 300 milyon liralık hayvan ürünleri entegre tesisinin temellerini attı. 


Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı, hükümeti devraldıkları sırada ülkenin güçlüklerle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin dışa bağımlı hale getirildiğini, üretim artırılmadan, tüketici bir toplum yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Topuz "Elbette devletler, ülkeler arasında ilişkiler kurulacaktır. Ancak bu ilişkiler sömürücü nitelik taşıyamaz. Bir ülke bu ilişkiler .sonucu bağımlı hale getirilemez. Ülkeler arasındaki ilişkiler eşitlik temelinde geliştirilmelidir. 
Başka türlü olamaz" 
dedi. 

Topuz, o Türkiye'nin kendi gücüne güvenme- si gerektiğini belirterek, petrolü ve enerjiyi dışarıdan satın alacak yerde zengin kömür ve su kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini, fabrikaların da bu kaynaklar de gerlendirilerek  çalıştırılması gerektiğini söyledi. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


yayın organı Atılım, Mart ayında bu broşürün İ. Bilen'in görüşleri doğrultusunda 


Sahte TKP "iç savaş” siyasetinden 


vazgeçer mi? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


nıydı ve l.Bilenierin onayı dışında davranmazdı. 
Üstelik başına sahte TKP'nin ileri gelenlerin- den birinin bulunduğu İngiltere hizbi, İsmail Bilen'e dalkavu,Tuğu ile ün salmıştı. O derece ki “İşçinin Sesi gazetesi bu uğurda en ağır görevleri, bile ü' .lenmişti. İsmail Bilen'in 50 yıl önce İstanbu! dan Rüsya limanlarına yunus balıklarının karnında mektup yolladığını ciddi ciddi yazan bu gazeteydi. S 

İsmail Bilen'de hiç vefa yokmuş! Bu kadar şadakate verilecek cevap bu mu olmalıydı? 
İngiltere hizbini nasıl da suçluyor? "Benim adımı kalkan olarak kullarına simdi saldırıya geçiyorlar"' diyor. z i 

Sahte TKP kaldırdığı taşı Kendi ayağına düşürdü. İsmail Bilen “ Zayıf Halka" teorisini eli- ne aldı, Türkiye'yi yakacağım diye ateşle oynadı, fakat ateş kendi elini yaktı. Bu durumda pir suçlu bulmak gerekiyordu. O da hazırdı. Eh, gilteredekilerden iyi şamar oğlanı, mı' bulunurdu? 

Peki, olan nedir? Sahte TKP "Zayıf Halka" teorisinden vaz mi geçiyor? Bir macera hevesine ~ kapıldıktan sonra şimdi artık barışçı yöntemleri * mi benimsiyor? 

Sahte TKP, kendi başına hiç bir şeye karar veremez ve kendi başına hiç bir karârdan vazgeçemez. İsmail Bilen kliği, Gürcistan ve El nistan'daki revizyonist parti yöneticilerinden daha sıkı bir şekilde Moskova'ya bağlıdır. Zat: bunu kendileri de gizlemiyorlar. Bilen efendi, Brejnev'e 70. doğum yıldönümünde gönderdiği mesajda şöyle demektedir: "TKP'nin Savaş yolunu siz,Brejnev yoldaş aydınlatıyorsunuz," A tılım, 1 Ocak 1977) Vi 

Moskova'lı emperyalistlerin 1974-75'de başlattıkları stratejik saldırıdan vazgeçmeleri ne kadar mümkünse, sahte TKP'nin, "Zayıf Halka" teorisinden ve iç savaş siyasetinden vazgeçmesi de o kadar mümkündür. 

Sovyetler Birliği, dünyanın tek efendisi olmak için ekonomisini bütünüyle askerileştirmiştir. Bugün Sovyetler Birliği, gayri safi milli hasılasının yüzde yirmisini savaş hazırlıklarına ayırmaktadır. Bu oran, Hitler'in savaş arifesinde aynı amaçla ayırdığı oranın üzerindedir. 

Hitler'in izinden giden ve ekonomisini askerileştiren bir ülke, saldırmak zorundadır. Saldırıyı o durdurmak, onun için hayatını durdurmakla birdir. Çünkü böyle bir ülke için ekonomisini çöküşten kurtarmanın, ayakta tutmanın biricik yolu, yeni sömürü alanları fethetmektir. 
Her şey buna göre planlanmış, buna göre ayarlanmıştır. 

Moskova'lı emperyalistlerin Avrupa'yı dize getirmek için bugün Orta Doğuya yüklendiklerini artık herkes görüyor. Kamboçya ve Afganistan maceralarından sonra, Moskova Orta Doğuda yeni bir maceraya hazırlanıyor. Tabiatı gereği buna mecburdur. Çünkü Sovyet ekonomisini önümüzdeki yıllarda büyük bir bunalım bekliyor. 

Sahte TKP'nin “Zayıf Halka" teorisinden vazgeçip geçmeyeceğini bu manzara içinde tahlil etmek gerekiyor. 

Sahte TKP'nin Türkiye'de kargaşalık yaratma ve iç savaş çıkarma siyasetinden vazgeçmeyeceği açıktır. Ne var ki, bu siyasi çizgisini paldır küldür ortaya koymak onlara pek tuzluya oturdu. İ. Bilen kliği, saldırı halindeki bir süper devletin uşağı olmak sıfatıyla çok küstah bir tavır aldı ve kendisini dizginleyemedi. 
Onun hesaba katmayı unuttuğu şey, gene Türkiye halkı olmuştur. Türkiye İşçi Köylü Partisi, onların iç savaş siyasetini geniş halk yığınları önünde açığa çıkardı. 

Sahte TKP'nin Merkez Organı "Atılım" dergisi, Kasım 1978'de "savaş örgütleri" siyasetini açıklayalı bir yıl bile olmadı. Dokuz ay» içinde ağır bir yenilgi almışlardır. Bu yüzdendir ki, daha sinsi bir tutum içine girmek ve yüzlerine yeni maskeler takmak gereği duyuyorlar. 

Büyük bir ihtimalle bizzat Moskova'daki efen dileri, emperyalist niyetlerini apaçık ortaya serdikleri için onların kulaklarını çekmiş ve sinsi bir siyaset izlemeleri talimatını vermiştir. Çünkü Moskova, bugün sahte TKP'den daha fazla Türkiye'dedir. Haddinden fazla kalabalık bir "elçilik" kadrosu ile Türkiye'deki tepkileri daha gerçekçi olarak ölçebilecek durumdadır. 

Hangisi daha tehlikelidir? 

Türkiye hakkındaki niyetlerini apaçık ortaya koyan bir düşman mı, yoksa sinsi bir düşman mı? 


ii 


Politika gazetesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) du! Bu, temel olarak, Leninci emperyalizm teorisin€'ve sosyalizm öğretisine, Türkiye'nin somut durumunun bilimsel çözümlemesine dayanıyor. 

“TKP Programı bu öz- 


Oysa, partinin resmi 


olduğunu belirt 


Yu diş 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


mekteydi. 21 Mart tarihinde, merkez istasyonu Doğu Berlin'de bulunan TKP organı "Bizim Radyo " Atılım dergisinin bu yazısından alıntılar yapmişti. Yazıda şöyle deniyordu: 


“TKP'nin 'Atılım' döneminin başlıca bir özelliği, sağcı oöportünizme karşı savaştır. Bu savaş, bugün de tüm güncelliğiyle sürüyor. TKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Ì. Bilen yoldaşın parti konferansında oku duğu rapor, Türkiye'nin emperyalist zincirin zayıf halkalarından biri oldu gunu belirtirken, bu benswetmeyle neyi gösteriyor- 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


de onaylandı." 


TKP Yönetiminin, bu dört ay içinde birbirine zıt fikirler savunması ve daha önce ileri sürdüğü siyasetleri reddetmesi, Sovyetler Birliği'nin taktik değişikliklerinin bir ifadesi olarak yorumlanıyor. Bu arada, çıkan kargaşalık ve TKP'nin son dönemde uğradığı başarısızlıkların çeşitli kliklerin birbirlerini suçlamasına (o yolaçması, bölünmenin derinleşmesine neden oluyor. Politika gazetesinin yayını ise, bu gazetenin Ingillere (o kliğinin karşısında yer aldığını ortaya koyuyor. 


Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL 


t6EPOPEZZ 


©Teskilat raporları 


üzerinde 
CIA'ya verildikleri açıkça yazılıdır. 
SAVAK'a, 
MOSAD'a 


İm 


( 


UGÜN ziyaiei 4 

nüydu. Damadım 

geldi. Avukailar vü geldi. Yüksek Mahkeme gelecek ayın sonuna doğ ru karar verecek. Halı rat yazarken, geçmişte geleneklere uygun olmayan işler yaptığımı. u sullere riayet etmediğimi, mesleğimde yükselmek ve itibarıma uygun bir tarzda yaşayabilmek için yabancı desteğine gereginden fazla başvurdu gumu düşünüyorum. Fakat yine de, birçokları. 
nın böyle yollara başvur ması, hem de onların ne yeteneklerinin ne de bil- 


Teskilat- — — israil-iranüçge 


sellcede hir ceza yesem bile, burada senelerce kalmayacağıma güveniyorum Toplama bölümü bir 


miktar kanıt toplamış- sa da, zannımca bunlar beni en fazla 1980'in 


sonlarına kadar cezaevin de tutabilir. Bu derece yuksek makamlara gelmiş bir kişinin, böyle ağır ithamlara uğradıktan sonra bir müddet yatıp tahliye olması cemiyete haksızlığa uğradığımız fikrini kabul ettirebilir, ATEN hakkımdaki 


lattığım dökümanlardan biri, yabancı ülkelerle iktisadi o münasebetlerimizi ele alıyordu ki, bunu personele bizzat ben hazırlatmıştım. Bu döküman, açık kaynaklara dayanılarak hazırlanmış, basın ve plan teşkilatının imkanlarından Oo yararlanılmıştı, Bu dökümandaki bilgiler devletin resmi yayın organı tarafından, çok daha geniş bir şekilde önceden açıklanmişti. 

Bir 


diğer döküman, 


teydi. İstatistik rakamlarında göçmen işgücü sayıları, iki topluluk arasındaki lisan problemleri, bazı sosyal problemler, kültür ayrılıkları bunlarla ilgili hükümet tasarılarının dayandığı temeller mevcuttu, 

Bu rakam ve bilgilerin, Birleşik Devletler hükümeti tarafından başka yollarla da'rahatça elde edilebileceği bence açık bir hakikattır. Bunu dikkate alarak, müttefik devletin hükümetini oenforme 


ve diğerlerine 


ETE s En verildikleri 


tığı muamele, hakkımız. Çıkıyor. Ne kadar bir olarak, bu konuda Ame- lerden temin ettirdim. 
de yazılıdır. da yapılan dedikodular ü. cezayla kurtulacağım rikan hükümetinin bir Konuyla ilgili değerler. 
Ve Te kilat’ züyor beni, Onların çe- konusunda zihnimde hiç plan | hazırladığını öğ- dirme çalışmasını a yap-ŞKIlat IN şiğli düşüncelerini bir ba. bir tereddüt vok. ~ Tenmiş, bu planın müm- tım, Netice olarak, bu kodlanmasında Xma normal karşılamak Kanunda böyle bir kün olduğu kadar bizim da bir uzmanlık çalışma: ında gerek. İstihbarat faaliye. Madde olsaydı, benim ya- o yararımıza olmasını sağ- o sından ibaretti. 

CIA “bayrak” tinin o çeşitli yönlerini, bancı bir devlet hesabına lamaya çalışmıştım. Dö- N önemli kabul bir istihbaratçının hayat uzmanlık yapmaktan ve küman, politik ve sosyal edilen belge İse, koduyla tarzını ve karşılamak zo- yaptırmaktan (o yargılan: durumu tartışılan bir .. Sovyet ajanıyla ildi runda bulunduğu güçlük. mam gerekirdi. Mesela, ülke hakkında çeşitli gilidir. Aslında bu ko- a andırılmıştır leri bilemezler elbette, Jimmy ye verirken yaka rakamları ihtiva etmek- onudaki operasyon da yi- 


şebekesinin iç 


Ü LKÜ Ocaklarından sonra 


“Ülkü''! adını taşıyan ki sayısı hızla arttı, Ülkü-Bir, Ülkü-Tek, Ülkü- 


cü Memurlar, Ülkü-Köy , Ülkücü şçiler vs., Bir de her tutumuy- la MHP'nin izinden giden MİS vardı. 


25 Şubat 1978 günü Ankara'da Ülkücü İşçiler Derneğini ÜİD) arayan güvenlik görevlieri ilginç belgeler buluyorlardı. 
Bu belgeleri değerlendiren mahkeme heyeti UİD'yi "amaçları dışında faaliyet gös- 


termek"' gerekçesiyle kapatıyor ve Genel Merkez Yönelim Kurulu üyelerinden Muzaffer Şahin'i altı ay hapse mahkum ediyordu. 


GÜD neler yaptı? 


İD yöneticileri 18.8.1976 tarihli ve 976/229 sayılı yazı ile şubelerden sağlık iş koluna ait işyerlerinde Çalı anların siyasi eğilimlerinin ildirilmesini istiyorlardı. Ge- 


len cevap raporlarında çalışanlar tek tek belirtiliyor ve karşılarına ''komünisttir", “işe aramaz", "AP' li", "MSP'li”, 


"bizden", "ülkücü" gibi işaretler konuyordu. Bu işin devlet dairelerinde de yapıldığı ÜİD' nin gun ubesinin 22.8.1977 ve 3.9,1977 tarihlerinde Genel Merkeze gönderdiği ve'içinde Tapulama Müdürlüğünde ve Devlet Üretme. 
Müdürlüğünde çalışan bütün personelin fişlendiği belgeden anlaşıyordu. 

Ülkücü İşçiler Derneği vatandaşları siyasi eğilimlerine göre fişledikten sonra, faaliyetinin önünde engel olarak gördüğü şahısları MC iktidarının ortağı MHP vasıtasıyla ya işten attırıyor, ya da Sürgün ettiriyordu, 


©"Genel Merkez'den direktif alıyoruz” 


a KUCU İşçiler Derneği Yozgat Şubesinin 4.9. 
1977 tarihinde Genel 

Merkeze gönderdiği bir raporda la şunlar belirtili yor : 

"YSE Müdürlüğünde 238 
mevsimlik işçi bulunmakla. 
Mevsimlik işçilerin yüzde 80'i dernek kanalıyla girmiş bulun maktadır. Geçtiğimiz günlerde 
56 kişilik bir çıkış verilmiş, bu 
çıkışların obamız, görüşümüz dışındaki şahıslara verilmesi sağlanmıştır... İşyerine gelen iş makinaları kendi arkadaşlarımıza verilmekte ve ülküdaşlarımıza bazı imkan sağlanmaktadır. YSE ülkücülerin kalesidir. Fakat Köy İşleri Bakanlığı AP'nin elinde olması do layısıyla YSE Müdürünün işten alınması durumu var, Alındığı taktirde kale durumundan çı ması ihtimali büyüktür 

"Bira fabrikas, faaliyetlerini 
Fabrika müd ün aşırı solcu olması dolayısıyla obamız tam başarılı olamamaktadır... Tekel Bakanlığının bizim elimiz- de olması dolayısıyla yeni bir girişimde bulunulmuştur. Müdürün kısım “şeflerinin değiştirilmesi için Genel Merkeze A ve isimler götürüleğ 

Bu raporda adı 


Merkszin MHP oldu unu söylemeve sanırız gerek yoktur. 
Aynı raporda bu merkezin ne- 


eçen Genel 


gilerinin halde bunu yapmaları be ni bir parça rahatlatıyor. 


cukların çevrede karşılaş 


kafi olmadığı 


çok ailemin, ço- 


DOĞAN ÖZ DEN İPEKÇİYE... 
itiraflarla bir cinayet 


izi 


resi olduğu daha açık olarak da belirtilmistir: 


"Ayrıca derneğimiz, partinin ve yan kuruluşların işbirliği ile bizim görüşümüz dışındaki müessese müdürleri ve kısım şefleri memurlar ve doktorların görevlerinden alınması ve ülkü- 


cü elemanların bunların yerine’ 


etirilmesi için ee bu- e maktadır :, Bunların bir kısmında muvaffak olmuş, bir kısmında ise heniz muvaffak olunamamıştır. Bu aksaklıkların giderilmesi ve derneğimizin çalışmaları hakkında da Genel 

erkezle sık sık görüşüp direktifler alınmaktadır." 


MHP), Ülkücü İşçiler adını taşıyan yan kuruluşuyla sızdığı işyerlerinde devletin imkanlarını tam bir "yemlik"' haline getirerek, çalışanların üzerinde baskı kurar: güç toplamaya çalıştı. İşe girme imkanı sinsi bir baskı aracı olarak kullanıldı. Devletin arabaları, parası MHP'lilere tahsis ediliyordu. 
Tam bir vurgunculuk başlamıştı. Nitekim Ülkücü İşçiler Derneğinde ele geçen belgeler arasında çeşitli şubelerden gelen 


raporlarda yönetim kurulları birbirlerini hırsızlıkla itham ediyorlardı. 


eDevlet dairelerinde kurulan gizli hücreler 


EVLET dairelerine sızan 

MHP'liler buralarda "'Obalar adı altında gizli hücreler kurdular. ÜİD Genel Merkezinde bulunan raporların hemen hepsinde "'Obaların"' faaliyetleri hakkında bilgi veriliyordu 


UİD Elazığ Şubesinin 25.3. 
1976 tarihli raporu: ' 

''Çeşitli işyerlerinde oba başları tespit edilerek, oba başlarına gereken çalışmalar izah edilmiş, işyerleri ünitelerinde oymaklar tespit edilerek faal çalışma istenmişlir." 

4.8.1977 tarihli Yozgat Şu besinin raporu: 

“Derneğimize bağlı obaların 

oba başkanlarının tam olarak çalışabilmesi için kaabiliyetli arkadaşlar, obaların uyeleriyle tekrar değiştirilmiş ve bu oba başkanları görevli arkadaşları ile lam bir çalışmaya başlamışlardır."' 
Ülkücü İşçiler Derneği bu faaliyetleri nedeniyle sadece kapatma cezası görürken, Erzincan ve Sivas Sıkıyönetim Askeri Savcılığı benzer şekilde işyerlerinde gizli teşkilatlar ku - ran Ülkücü Memurlar nerpagi yönelici ve üyeleri hakkında TCK'nın 141/36 maddesinden cezalandırılmalarını istiyordu. 


delillerin yeterince kuvvetli mahkeme kararı ve duruşmalar esnasında İzlenen tutumdan da açığa 


Bunlar suclu da 
"esas kuruluş” 
suçlu değilmi? 


olmadığı, 


Bir devlet 


Amerika Birleşik Devletlerinin araştırmaya ihtiyaç duyduğu uluslararası bir konuyla ilgiliydi, 


lumlu yönde 


manı 


yetkilisi 


MH P ve 


an 


kuruluşları; 2 


EVLET dairelerinde Ülkücü İşçiler adı altında gizli hücreler kuran MHP' liler neler yapmışlardı? 
Derneğin Genel Merkezinde ele geçen Bursa Şubesineait bir raporda şunlar söyleniyordu : 
“30 Haziran 1976 
ÜİD elemanları ile birlikte TOjFAŞ Fabrikasına bildiri dağıtılmaya gidilmiştir. DİSK bildiri dağıtımı sırasında militanlarla, işçiyi ÜİD elemanlarına saldırtmıştır. Bu esnada Baki Yeşiloğlu ve iki arkadaş durumun zorluğu nedeniyle kaçacakları arayl binememişlerdir. O anda fabrika önü çok kalabalıktı. 
Bu tablodan dolayı arkadaşlarımızın hayatı tehlikeye girmiştir ve Türk Metal'e ait 
06 NC 817 plakan Land Rover arabadan hareket halindeki toplumun durdurulması için ateş açılmıştır. O sırada kazara 


Muammer Çetinbaş adlı bir işçi ölmüştür." 
28.5.1976 tarihli ve ÜİD 


İstanbul Merkez Tl 2. Başkanı Yaşar Bayrak imzasını taşıyan raporda: 

“Propaganda vasıtası olarak da inşaat işçilerini ve işporlacıları çalıştırmaklayız. Ayrica hareketlere karşı yenik düşmemek için Eyüp Yurdunu işçi yurdu yaplık. Yalnız işçiler kalmakla ve hazır kuvvet olmaktadırlar. Alibeyköy'de bir kahvemiz var. Ayrıca Zeytinburnu'nda bir kahve tutmak niyelindeyiz. Bunun fay- 


dası da her zaman halka inmenin kolay olması ve hazır kuvvet vazifesi görmesidir." 


genn semtlerde karargahlar kuran ve vurucu kuvvetler bulunduran bu gizli teşkilat aynı zamanda kendi elamanlarının arkasına da ajan takıyordu. ÜİD Genel Merkezinde bulunan “Araştırma Raporları" özellikle dikkati çekiyordu 

Edirne Şubesi Başkanı Yu- 


suf Gökgöz imzasını taşıyan 31.7.1977 tarihli "Araştırma Raporu'nda Genel Merkezin 


emri üzerine Mustafa Babayigil hakkında şunlar belirtili- 


yordu. 

“Adı geçen şahıs Edirne Kapıkule aş Müdürlüğünde çalışmak tadır.. Kendisiyle 


yaptığımız bir sohbelte Sadi Somuncuoğlu beyle çok iyi görüştüklerini belirtti. Kendileri Milliyetçi Harekete gönül vermiştir," 


O dönemde Gümrük ve 1ekel Bakanlığı MHP yöneticisi Gün Sazak'ın elinde olduğuna göre bu raporun nereye gitti- 


eÜlkü Ocakları ve Ülkücü Memurlar Dernekleri “halkı isyana ve katliama | teşvik”suçuyla yargılanıyo 


e Gizli çalışmalar yapan Ulkücü işçiler Derneği 


ters düştü Ama bugün hatasını düzeltmiş, davaya dört elle sarılmıştır. Kendisine vermiş olduğumuz görevleri yerine getirmiştir... Gene de kendisi denetim altındadır. Ağzından çıkan her kelimede hata arama- ya devam ediyorum." 

MHP'nin devletten sağladığı imkanlarla beslenen bu çetenin niteliğini Aydın Şubesin- den gelen bir rapor çok güzel ortaya koyuyordu. VİD Aydın Şubesi Halyatarl Mehmet Sabırsız'ın 15.8.1977 tarihinde Genel Merkeze gönderdiği aylık faaliyet raporunda şunlar söyleniyordu: 

““eşkilatımızın Başkan Yardımcısı olan Mehmet Aldemir cinayet suçundan içeri atılmış durumdadır. Yine teşkilatımızın muhasibi Server Cengar aranmaktadır. Bütün bu zorluklara rağmen teşkilatımız başarılı bir çalışma dönemi- ne girmistir." 


© “Esas kuruluş” > suç delilleriyle ortada 


MHP'nin yan kuruluşu olduğunu kendi raporları ile ortaya.koyan ülkücü İşçiler Derneğine, MHP'li katillere para verdiği saptanan ve binasında bomba imal edilirken suç üstü yakalanan MİSK yöneticileri "silahlı çete kurmak" suçundan tutuklanmıştır. 

MHP'nin yan kuruluşların- dan ülkücü Memurlar Derneği ve Ülkü Ocakları Sivas şubeleri hakkında Sıkıyönetim Askeri Savcılığı 3 Mayıs 1978 günü meydana gelen ve 10 yurttaşımızın ölümü ile sonuçlanan laylarda halkı isyana ve katliama teşvik ettikleri gerekçesiyle dava açmıştır. 

Gizli belgelerin çıktığı Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı. 
Ama açıkça suç işleyen dernek yöneticileri ve onlara "direktif" veren MHP'ye dokunan olmadı. MİSK yöneticileri su rıyla birlikte mahkeme önü de. Ülkü Ocakları MHP ile lişkili olduğu gerekçesiyle k: patıldı, Bu ca yö lendirilen yüzlerce (o “ulkücü 1000'den fazla cinayetin sanığı olarak iyon Ancak henüz "esas kuruluşun" yakasına yapışılmadı 


Yarın: MHP'nin yurtdışı faaliyetleri | | 


etme amacıyla bu döküyine kendi personelime hazırlattım. Bir kısım bilgileri, ilgili deire- 


kapatıldı | 
J 
A e A m AAA li 
@ MISK yöneticileri “silahlı | çete kurmak” suçuyla | mahkeme önünde li ğini tahmin etmek de guç olmasa gerektir 
Diğer bir rapor da Seydişehir'den gelmişti. "'M.Çoban Hakkında Genel Rapordur" diye başlayan yazıda M.Ço- Ji ban'ın faaliyetleri anlatıldıktan | günü (o sonra şunlar söyleniyordu: | "Davanın ileri gelenleri ile b. 


© Birkaç ayda bir SAVAK ve MOSAD'la üçlü görüşmeler yapmaktaydık...Karşı casusluk ekibindeki şahıs Beyrut'ta böyle temaslarda çok bulunmuştu. CIA'yla beraber operasyonlara katılmış, Filistin kamplarındaki bir kısım solcu gence karşı başarılı faaliyetler yürütmüştü 


ne OClA'yla birlikte yapılan müşterek ope: rasyonlardan biridir, Ve tarih bakımından aktüalitesini kaybetmiştir. Burada benimle Teşkilat arasında bir zıtlık doğmuş, onlar bununla ilgili bilgilerin silah satışlarının başlamasını teşvik eder mahiyette kullanılmasını istemişler, ben buna karşı çıkmışımdır. 
Teşkilat burada bir dezentorme yapmak istemiştir. ani benim Jimmy'ye verdiğim belge yine Jimmy ye verilmek için hazırlanmıştır. 
Burada, meseleyi hukuki açıdan ele alırsak, mesele bir devlet faaliyetini zamanından daha önce 'apmakla sınırlıdır. Şüphedi bu derece karışık olan istihbarat işlerini çözmeye hukuk yetmemektedir. Olayın özü, Teşkilatın dezenformasyon denemesinin üçüncü yetkili tarafından boşa çıkarıldığı iddiasıdır. Demek ki, bilgi vermek durumu mevzubahis bile olamaz, zira onların vermek için AI ve benim önceden verdiğim belgede yazılı olanlar, doğru bilgiler değildir. 
İR diğer döküman 
B ise, yine komşu bir ülkenin askeri yöneticesinin başka bir komşu ülkeye yaptığı ziyaret ve burada elde ettiği askeri menfaatlerle ilgilidir. Bu belgeyi de aleyhimde önemli bir delil olarak kullanmak istediler. Bunun yabancı servisler tarafından hazırlandığı şeklindeki itirazım üzerine, Teşkilat bunu resmen reddetti ve belgeyi kendilerinin temin ettiğini öne sürdü. 
Fakat belge incelenince İngiliz kaynaklı olduğu açıkça görüldü. 
Böylece, koskoca Teşkilat adalet organları önünde yalancı durumuna dügumos oldu. Aslında öküman bize İngiliz Servisinden ulaşan bir haberden çıkarılan bazı bilgi fişlerinden ibaretti. 
İngiliz Servisi, haberi bize ulaştırmıştı ve bu konuda bizim bilgimiz olup olmadığını soruyordu. 
Yani, normal işleyişte eğer bu konuda bizim bilgimiz varsa, mutlaka İngiliz Servisine verilecekti, tabii aynı bilgiler hem doğrudan, hem de İngilizler kanalıyla CIA' ya ulaştırılacaktı. 

Benim meseleye girişim ise, nihayet mesleki bir endişeden oldu. İngilizlerin sorusuna cevap verecek olan bendim. Birikmiş bilgiler benim kontrolüm ve sorumlulugum altında bulunuyor- 

u. Bu soruya cevap vermek mesleki bir itibar sorunuydu ve benim kariyerimle ilgiliydi. Bu bakımdan Jimmy'den yardım istemeyi uygun bulmuştum. 

U son döküman 

ne tarafımızdan elde edilmiştir, ne de herhangi bir yerde istihsal edilmiştir. Yabancı bir ülkenin, başka bir yabancı ülke hakkındaki çalışmalarının o sonucudur. 
Bu gibi bilgiler bir yana bunlardan çok daha gizlilerini (TOP SECRET dereceli olanlar da dahil) Teşkilat her zaman CIA' ya, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, İsrail servislerine ve yıkılışına kadar SAVAK'a vermiştir. 
Teşkilat, benim suçlandığım gibi bir suçu sürekli ve resmen işlemektedir. Bundan özel avantajlar elde etmem suç ise, suçlama da buna göre yapılmalıdır. Bu gibi bilgilerinbeni suçlamak için icad edilen tabirle "yabancı ajanlara" verilmesi, Teşkilat tarafından sadece rapor ve belgeler halinde değil, karşılıklı konuşmalar ve toplantılarda da çok sık olmaktadır. 
Jimmy'nin işini yapmakla görevli, bütün bu ülkelerin temsilcileri vardır başkentte ve büyük 


şehirlerde. 
İZ aslında bütün haberleri bunlara vermekle vazifeli 


bulunduğumuz için, kendi başkanlığımıza veya diğer servislere verdiimiz raporların üzerine 

ha önce hangi servis- 
/ere verildiğini de kay- 


dederiz. bir devlet yetkilisi, açıklamalarımızı belki de suç farzedecek olan herhangi bir hakim veya savcı bu tür belgeleri Teşkilattan isteyip inceleyebilir, Hatta, sadece Teşkilata sorması da yeterlidir. Bu raponann iizerinde 
İA'ya verildiğ. açıkça yazılıdır. SAVAK'a, Mosad'a ve diğerlerine verilaiki de yazılıdır. Ve Teşkilatın kodlamasında CİA “bayrak” koduyla adlandırılmıştır. İlgililerin bir tesadüf eseri bu raporları incelediklerinde bahis konusu kodları anlayabilmeleri mümkündür. 
Çayı bayrak olarak adlandıranlar diğer servisleri de ülkelerinin veya milletlerinin belirgin bazı özelliklerine bakarak 


adlandırmışlardır. Bu kodlanmalar, bilgilerin bana dahi ulaşmadan 


toplama ekipleri tarafından doğrudan doğruya aynı kademedeki yabancı servis temsilcisine ulaştırıldığını göstermektedir. 

EŞKİLATLA ilgili 

kanun gizli değildir. Herkes temin edebilir, Bu kanuna bakıldığında görülecektir ki, Teşkilata mensup her- 


kes, bu uygulamaları ile her gün, her saat suç işlemektedirler, Üstelik bu suçlar ülkenin temel menfaatlerini ilgilendirdiğinden bir anayasa suçu mahiyetindedir. Bu anayasa suçunun işlenmesi- ne kaynak teşkil eden hadise, ikili anlaşmalardır. 
Hattızatında, bu ikili anlaşmaları, bilhassa istihbaratla ilgili özel anlaşmaları iptal etmeden aynı uygulamayı sürdüren hükümetler de bu ağır sorumluluğu paylaşıyorlar. Bu mevzu sadece milli egemenlikle değil, üzerinde o kadar titizlikle durduğumuz demokratik hürriyetçi nizamla da ilgilidir, zira iç hadiselerle ilgili raporlar da istenildiği zaman yabancı servis tarafından edinilmektedir. 

Yabancı servislerle ilgili vazifemiz, sadece İstihbarat alışverişinden de ibaret değildir. Ben vazifemin başında ve İran' 
da Şahlık rejimi mevcutken, birkaç ayda bir SA-VAK ve İsrail Servisi Mosad'la periodik buluşmalar yapmaktaydık. 


U periodik görüş- 
B meler sadece idare- 


ci makamlar sevi- 


(SHN Sl 
F desenler: seving 


Tek atar 
Kürt tüfeği ortalığı 


velveleye verdi ¥ 


Uso, uyku sersemi bağırdı, 


—Ne vardır? 


—Sus, dedi. Kolundan çekip dışarı aldi. bA YZ 


Dışarda, 


4 


t} 


—Ağıla hırsız indi, dedi. 


Uso'nun uykusu aralandı. Yıldız alacasında 


top top olmuş koyunu gördü. 
—Varıp ellerinden alalım, dedi. 


—Sen dışarıdaki den giderim. 


Uso'dan ayrıldı. Kayalığa doğru ilerledi. Adımı- 


koyunu topla ben peşlerin- 


nı tedbirli attı. 'Beyköyüne' varan yola yakın yürüyorlardı. Bir de cigara yakmışlardı. Memdız 


gülümsedi 


"Bunlar acemidir, cigaraları bir ta- 


buru ele verir" diye düşündü. 


Gök yıldızla sıvanmıştı. Yıldızlar boğuşur gibiydi. Göz edip, kırpışırlardı. Gök sallantılı, oynaktı. Yerse ıssızdı. Göğün cümbüşü kendineydi. 
Ufacık bir çıtırtı, çok uzaklardan duyulurdu. 
Aralı yürüdü... Yol, derince bir çukura indi. Tedbirsiz davrandı. Çukurun kıyısına durunca karal- 


tısı ortada kaldı. 
Kısa boylu olanı, 


—Bak orada biri var dedi. 


—Nerde? 
—Orda... 


-Ulan orası deyip durma, kolunla göster. 
Gösterdi. Memdiz'ı göremediler, 


dü, 


i —Sen hayal görmüşsün, dedi uzun boylusu. Gül- 


—İnanmazsan, git de bak! 


-Lüzum etmez. 


Bu anılar, gerçek bir hayat hikayesinden derlenmiştir. Olay, bir Orta Doğu ülkesinde yaşanmıştır. 
Ünlü bir istihbaratçı olan üçüncü adamın, kendisini savunmak amacıyla kullandığı ifadeler, CIA'nın bölgedeki faaliyetlerinin içyüzünü açığa vurmaktadır. Amerika'nın ülkelerin iç işlerine nasıl pervasızca müdahale ettiğini ortaya koyan bu öyküyü, bir ibret belgesi olarak okuyucularımıza sunuyoruz. 


i Aydınlık 


A aÀ önlerinde durdu. 
Kısa boylusu, y y 
P í 


yesinde değildir. çeşitli seviyelerdeki Teşkilat kuruluşları müttefik servisin kendi seviyelerindeki organlarıyla görüşürler. Bu ponumeae, yalnız ulusararası konular değil, ulusal konular da ele alınır. Her ülkedeki sol faaliyetler, milli azınlıkların faaliyetleri, tedhişçi Filistin'e karşı önlemler, yıkıcı diğer faaliyetler, anarşi hakkındaki ikili üçlü temaslar kurulur. Bu görüşmelerde genellikle yol gösterici olan, üstün tekniğiyle Mosad'dır ve Mosad'ın memleketimizde hayli geniş imkanları bulunmaktadır, Şahsi ve politik menfaatlerine engel olduğum için benim ekarte edilmem operasyonuna katılan karşı-casusluk ekibindeki şahıs Beyrut'ta böyle temaslarda çok bulunmuştu. Lübnan'da CİA yla beraber operasyonlara katılan, onlardan yüklü ücret ve ikramiyeler temin eden, Filistin kamplarındaki bir kısım solcu genci hedef alan faaliyetlerde gösterdiği başarı sonucu mükafatlandırılan bu kişinin, şimdi kendisini benden daha temiz olarak gösterme- 


sini de şayanı hayret buluyorum. 

LMAN İstihbarat 

Servisi de ayrı bir 

periodik görüşme unsurudur» O ülkedeki meslektaşlarla da, her üç ayda bir Münih te ve bizim başkentte görüşmeler yapılır ve dahili konular üzerinde durulur, Şüphesiz, bizim dahili konularımız üzerinde... Çunku bizim onlara söyleyecek herhangi bir sözümüz yoktur. 

Bu temaslarda, bütün dünya hakkında elde edilmiş askeri veya politik, ekonomik veya sosyal ne kadar istihbarat varsa hepsi onlara teslim edilir. 
Zaten, maddi kaynağımız orasıdır. Sosyal faaliyetler, kokteyller, eğlence yerlerini ziyaret vesaire sırasında İse, yazılı caporlarda eksik kalan unsurlar” kişisel görüşmeler yoluyla tamamlanır. 


Yarın: 
Teşkilatın orduda istihbarat elde 

etmesini sağladım 


—— — e e e 


Ararat'tan 


nişanlısıdır. 
H 


e) 


"berduş" 


göçmek zorunda kalan koçerler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler, Düzlük aslında Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmene karşı kullanmayı düşünür, Hacı Osman Beyle dostluk kurar. Kendi kızını ona vermek, Hacı Osman Beyin kızı Kevok'u da kendisine almak niyetindedir, Kevok, başçoban yiğit Memdiz'ın 


aci Osman Bey, mMevok'u Memdiz'a tur diye vermeyeceğini Rispilerine açıklar. 


Karısı Hacer Hanımın, 


ve Rispilerin tepkisiyle karşılaşır., Memdız'la Kevok'un arası soğumustur. 


—Bir, iki kurşun sıkalım ıstersen. 

—Gece sesi her taraftan duyulur. Sür koyunu gi- 
\ delim. Çukuru ardlarınabaka baka geçtiler. 

Memdız takipte güçlük çekti. Sapayı dolanıp 


—Yolun ortasına bak,dedi. 
—Doğru ulan, dedi ötekisi. 


Tek atar Kürt tüfeği Koyun ürktü. 


ortalığı velveleye verdi. 


Hırsızlar karanlığa girdiler. Karşılık vermediler. 
Ortalık ıssıza kaldı. Çukurda toplanan koyunu yönlendirdi, önüne katıp sürdü. Yolunu yukarıya aldı. Yorulan koyunu hızlandırmaya bir, iki kı- 

i sırı öne saldı. Aşinalık vermeye ıslıkladı, kendine alıştırıp yürüttü. Öndekilere elini yalatıp çekti. 


Adımlarını iyice açtı. 


yunları bir kuytuya 


Doğunun büyük yıldızı parladığında kayalığı yakın etti, Koşturmaktan dermansız kalmış koindirdi. 


Sabahı bekledi. 


Uyku, özünü kurcaladı, aklını karıştırdı. Günlerden beri yitirdiğini buldu. Koyunun arasına uzanıp birine bez-bend vurdu. Uyudu... 

Öğleye yakın uyandı. Canı tez rahattı. Koyuna 


yol verdi. 


Ağılın önü kalabalıktı. Haberi alan Araratlının hepsi oradaydı. Üç, beş Osmanlı, Türkmen çoban aralanmış duruyorlardı. Üstlerinden, baş- 


larından maraz akıyordu. 
Rispiler, 


—Sad, aferin Memdız, dediler. 

Beyin avazı rahat, ferahtı. 

—Bu iş nasıl olmuşsa anlat Memdız ,dedi. 
Anlattı, yüzünü kaldırıp Beye vermedi. Lafını 


bitirdiğinde Bey afalladı, 


—Biz Türkmenden bilirken, sen şaşırtırsın bizi, 


dedi. 


—Türkmen değildir. Sesi bet berbattı. 


—Kimdir o halde? 
—Tanımamışım. 
—Hayal görmeyesin!.. 


—Hayal görmemişim Bey, ben bu davarı kayalığın ötesindeki sel yarığından getiririm. 


—Ne hikmettir bu? 


Rispilere döndü, gözüyle fikir danıştı. Yüzleri karmakarışıktı. Araratlının önüne düşüp yürüdü. 


(DEVAM EDECEK | 


